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			Het oude Evangelie voor de 
nieuwe eeuw

			Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 
Mattheüs 11:28

			U hebt ongetwijfeld al diverse preken over deze tekst gehoord. Ik heb er, ik weet niet hoe vaak al, over gesproken – echter niet zo vaak als ik nog van plan ben, als God mij het leven schenkt. Dit vers is één van die grote bronnen van zaligheid waaruit we altijd mogen putten, want we kunnen hem nooit leegmaken. We kennen een spreekwoord dat zegt: “Bronnen waaruit geput is, smaken het zoetst” Des te meer we uit een tekst als deze putten, des te zoeter en voller de betekenis ervan tot ons komt.

			Bij deze gelegenheid zal ik deze tekst op een bepaalde manier gebruiken, namelijk om slechts een enkel punt van het onderwijs eruit naar voren te brengen. Als ik dat zou willen, zou ik het kunnen hebben over de rust die Jezus Christus schenkt aan het hart, de geest, het geweten van hen die in Hem geloven. Dit is de rust, dit is de verkwikking, die degenen die tot Hem komen ook vinden, want we zouden het kunnen lezen als: “Ik zal u verkwikken” of “Ik zal uw last verlichten”. Ik zou een goed onderwerp hebben als ik zou spreken over de wonderlijke verlichting, de goddelijke verkwikking, de gezegende rust die tot het hart komt, door in Jezus Christus te geloven. Mogen u allen die zegen ervaren, geliefden! Moge uw rust, uw vrede, zeer diep zijn! Moge het niet een ingebeelde kalmte zijn, maar een rust die grondig onderzoek en beproeving zal verduren! Moge uw rust blijvend zijn! Moge uw vrede als een rivier zijn die altijd blijft stromen! Moge uw vrede altijd zeker zijn – geen valse vrede die zal eindigen in ondergang, maar een waarachtige, gegronde, gerechtvaardigde vrede, die uw hele leven lang zal duren en uiteindelijk voor eeuwig in de rust van God aan Zijn rechterhand zal versmelten! Welgelukzalig zijn de mensen die zo in Christus rusten! Mogen wij onder hen geteld worden! En als dat al zo is, mogen we dan nog dieper in die heerlijke rust doordringen!

			Geliefden, ik zou ook kunnen spreken over de verschillende manieren waarop de Heere rust aan Zijn gelovigen schenkt. En ik zou speciaal kunnen spreken tot sommigen van u die geloven, maar die niet in de rust blijken in te gaan zoals zou moeten. Er zijn mensen onder ons die bezorgd zijn over de dingen van deze wereld of over hun eigen gevoelens. We zijn verward en worden door onze twijfels en angsten heen en weer geslingerd. We zouden moeten rusten want “wij, die geloofd hebben, gaan in de rust”. De rust is ons rechtmatig deel: “Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus”. Maar toch zijn er op de een of andere manier mensen die ook zo gerechtvaardigd zijn, en toch deze vrede niet ervaren of niet van deze rust genieten zoals ze zouden moeten. En misschien zelfs wanneer ik praat, kunnen ze erachter komen waarom ze niet die rust en vrede kennen die mogelijk is.

			Het is zeker dat onze Heere Jezus Christus het niet tegen één bepaalde klasse had, toen Hij de woorden van onze tekst uitsprak. Tot allen die vermoeid en belast zijn – of ze nu gevorderde christenen zijn of nog onbekeerd – zegt Hij: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” Ik zal me voorzeker verheugen als mijn woorden als resultaat mogen hebben, dat mensen die hier bedroefd van geest, neergebogen van hart en misschien zelfs geïrriteerd en klagend binnenkwamen, weer tot Jezus Christus gaan. Dat ze opnieuw tot Hem naderen en weer met Hem in aanraking komen. Zo zullen ze rust vinden voor hun zielen. Het zal dan extra zoet zijn om aan de avondmaalstafel te gaan zitten, al rustend en vierend. Niet staande, met opgeschorte lendenen en staf in de hand, zoals degenen die het Pascha in Egypte vierden, maar rustend, net als zij die bijeen waren op het laatste avondmaal toen de Meester rustte temidden van Zijn apostelen. Mogen uw hoofden zo op een geestelijke manier aan Zijn boezem rusten en mogen uw harten toevlucht in Zijn wonden vinden, als u Hem opnieuw tot u hoort spreken: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			Toch is het niet precies die waarheid die ik u ga verkondigen. Ik wilde er juist deze ene gedachte uithalen: de heerlijkheid van Christus, dat Hij zoiets kon zeggen – de glorie van Christus, dat het voor Hem mogelijk was om te zeggen: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” Uit de mond van ieder ander mens zouden deze woorden belachelijk, zelfs godslasterlijk zijn. Neem nou de grootste dichter, de grootste filosoof of de grootste koning, en wie van deze, met het meest ruime hart, zou het aandurven om tot alle vermoeiden en belasten uit het menselijke geslacht te zeggen: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven”? Welke vleugels zijn er wijd genoeg om boven iedere bedroefde ziel te hangen, dan de vleugels van Christus? Welke haven is er ruim genoeg om alle vloten van de wereld te bevatten, om een toevlucht te zijn voor ieder door de storm geteisterd bootje, dan de veilige haven van het hart van Christus? In Hem woont de volheid van de Godheid en daarom is er in Hem volop ruimte voor alle verontruste mensenkinderen.

			Dat zal de strekking van mijn verkondiging zijn. Moge de Geest van God mij rijke genade schenken om het na te komen!

			Het persoonlijke karakter van deze oproep

			Allereerst wil ik uw aandacht vragen voor het persoonlijke karakter van deze oproep: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			Wie goed naar de tekst kijkt, zal opmerken dat er in de oproep over twee persoonlijkheden gesproken wordt. Er staat: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” Er zijn twee personen die tot elkaar naderen: de Ene geeft rust en de andere ontvangt rust. In beide gevallen gaat het echter niet over een verzonnen figuur, een verzinsel, een spook, een fabeltje. Het gaat over u, u, die waarlijk vermoeid en belast bent, en daarom een echt mens, zich pijnlijk bewust van uw bestaan. Het gaat over u, die tot een ander Wezen moet komen Dat net zo echt is als uzelf, Eén Die waarlijk leeft, net zoals u een levend wezen is. Hij is het, Die tot u zegt; “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			Ik wil dat u, geliefden, een erg duidelijke indruk van uw eigen persoonlijkheid hebt, want soms blijken mensen te vergeten dat ze individuen zijn en van ieder ander verschillen. Als er ergens muntstukken weggegeven worden en het gerinkel ervan tot in de verte klinkt, zijn de meeste mensen zich van hun persoonlijkheid bewust en gaat iedereen er zelf op uit om de prijs te bemachtigen. Maar als het om de dingen van de eeuwigheid gaat, vind ik vaak dat de mensen zich in de menigte schijnen te verliezen, denkend dat de genadige zegeningen als een soort algemene regen op het veld van een ieder kunnen neervallen. Ze kijken dan niet in het bijzonder uit naar regen voor hun eigen stukje grond of naar een zegen voor zichzelf. Welnu, u, u, die belast bent, word wakker! Waar bent u? De oproep van de tekst is niet gericht aan uw zus, moeder, man, broer of vriend, maar aan uzelf: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			Nu u zichzelf wakker geschud hebt en voelt dat u een unieke persoonlijkheid bent, anders dan ieder ander ter wereld, let dan nu op het belangrijkste van alles: u moet naar een andere Persoonlijkheid toe. “Komt herwaarts tot Mij,” zegt Christus, “en Ik zal u rust geven.” Nu vraag ik u zich te verwonderen over de opzienbarende genade en goedertierenheid van dit plan. Volgens de woorden van Christus zult u rust voor uw hart verkrijgen, niet door een ritueel of een sacrament, maar door komen tot Christus Zelf: “Komt herwaarts tot Mij”. Hij zegt niet eens: “Komt herwaarts tot Mijn onderwijs, tot Mijn voorbeeld, tot Mijn offer”, maar gewoon: “Komt herwaarts tot Mij”. Het is een Persoon naar Wie u toe moet – dezelfde Persoon Die, als God en gelijk aan de Vader, Zijn heerlijkheid afgelegd heeft en onze menselijke gestalte aangenomen – 

			‘k Zie U, God Zelf, in eeuwigheid geprezen,
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen.

			En u moet tot die Persoon komen. U moet dus een bepaalde actie ondernemen, het bewegen van uzelf tot Hem, Die tot u zegt: “Komt herwaarts tot Mij” – een bewegen weg van iedere andere gerustheid, naar Hem toe – een bewegen weg van iedere andere grond van vertrouwen, of deur der hoop, tot Hem. Hij is de Persoon Die God verordineerd en gezalfd heeft tot de enige Zaligmaker, het grote reservoir van eeuwigdurende genade, in Wie het de Vader behaagd heeft dat alle volheid zou wonen. O heerlijke Man, o heerlijke God, Die zo met gezag kan spreken: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” Ik smeek u om alle gedachten aan iets anders dan Christus opzij te zetten: Hij is de levende, de gestorvene, de opgestane, de ten hemel gevarene. Hij wijst u niet op het huis des gebeds, niet op de troon der genade, niet op de doopvont, niet op de avondmaalstafel, zelfs niet op de meest heilige zaken die Hij voor andere doeleinden bepaald heeft – zelfs niet op de Vader Zelf, noch op de Heilige Geest. Maar Hij zegt: “Komt herwaarts tot Mij”. Hier begint uw geestelijk leven: aan Zijn voeten. En hier moet uw geestelijk leven vervolmaakt worden: aan Zijn hart. Hij is immers de overste Leidsman en Voleinder des geloofs. Komt, laten wij de Christus aanbidden in Wiens mond dergelijke woorden betamelijk en betekenisvol zijn. Hij moet wel God zijn Die zulke woorden tot ons spreekt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			De grootheid van het hart van Christus

			In de tweede plaats wil ik dat u de grootheid van het hart van Christus opmerkt, zoals die door de tekst wordt beschreven: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.”

			Merk allereerst de grootheid van Zijn hart op in dat hij zulke behoeftigen uitkiest om het voorwerp van Zijn liefdevolle uitnodiging te zijn. Is het u ooit opgevallen welk beeld onze Heere met deze woorden schetst? “Allen die vermoeid zijn.” Dat is het beeld van een dier met een juk op zijn schouders. De mensen denken dat ze genoegen kunnen vinden in de dienst aan Satan en ze laten hem zijn juk op hun nek leggen. Dan moeten ze slaven en zwoegen, ploeteren en zweten in wat ze genoegen noemen. Maar ze vinden er geen rust en geen voldoening in. En des te meer ze in dienst van Satan doen, des te meer ze ook mogen doen, want hij gebruikt een prikstok en een zweep en spoort hen steeds aan tot nieuwe inspanningen. Welnu, Christus zegt tot deze mensen, die zich als lastdier gedragen: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			In feite bevinden ze zich in een nog slechtere situatie dan ik zojuist beschreven heb, want ze vermoeien zich niet alleen, zoals een os aan de ploeg, maar ze zijn ook belast. Het komt maar zelden voor dat mensen een paard of een os tegelijk als trekdier en als lastdier gebruiken, maar dat is nou wel hoe de duivel een mens behandelt die in zijn dienst komt. Hij zet hem in het span van zijn strijdwagen en laat hem die voorttrekken. En dan springt hij op zijn rug en rijdt mee als voorrijder. Zo wordt een mens vermoeid en belast, want hij moet zowel het voertuig trekken als de berijder dragen. Zo’n mens zwoegt voor iets wat hij genoegen noemt, en terwijl hij dat doet, springt de zonde op zijn rug. Dan komt er nog een zonde bij, en weer één, totdat de ene zonde na de andere hem tegen de grond drukt. En toch moet hij tegelijkertijd uit alle macht trekken en zwoegen. Deze dubbele last kan hem gemakkelijk doden, maar Jezus kijkt vol medelijden naar hem. Tot een ieder die onder de last van de zonde zwoegt en misschien wel genoegen in de zonde zoekt, zegt Hij: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			Wil Christus de werkezels van de duivel dan hebben, als ze in zijn dienst opgebruikt zijn? Wil Hij ze overhalen om hun oude meester te verlaten en tot Hem te komen? Deze zondaren zijn toch alleen moe van de zonde omdat ze niet voldoende kracht kunnen vinden om door te zondigen? Ze voelen zich toch ongemakkelijk worden omdat ze nu niet die genietingen kennen die ze eens in de goddeloosheid hadden? Roept Christus ze toe tot Hem te komen? Ja. Het toont ons de grootheid van Zijn hart dat Hij bereid is zulke vermoeiden en belasten rust te geven.

			De grootheid van Zijn hart kan ook opgemerkt worden uit het feit dat Hij alle dergelijke zondaren vraagt tot Hem te komen. Ik herhaal: alle dergelijke zondaren. Wat is dat woordje alle veelbetekenend. Ik geloof dat iemand, wanneer hij grote woorden gebruikt, in het algemeen weinig zegt, en dat hij, wanneer hij weinig woorden gebruikt, meestal veel zegt. Het is waar dat de kleinste woorden in onze taal gewoonlijk de meeste inhoud hebben. Wat betekent dit woord alle dan, of liever: wat betekent het niet? Zonder enig voorbehoud zegt Jezus: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt”. O, wat is de liefde en genade van Christus overvloedig, dat Hij hen allen uitnodigt tot Hem te komen! Ja, en hij nodigt hen allen ook uit om onmiddellijk te komen. “Kom maar gerust”, zegt Hij, “allen die vermoeid en belast zijn; kom maar in groten getale. Vlieg tot Mij als een wolk, en als de duiven tot hun vensters.” Er kunnen er nooit genoeg komen. Het lijkt wel of Hij zegt: “Des te meer zielen, des te meer vreugd”. Het hart van Christus zal zich verheugen over al de scharen die tot Hem zullen komen, want Hij heeft een groot feest bereid en Hij heeft er velen genood. En nog steeds zendt Hij Zijn dienaren uit met de boodschap: “En nog is er plaats. Kom daarom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn”.

			Vergeet ook niet dat de belofte van Christus persoonlijk gericht is tot elk van deze zondaren. Als elk van hen tot Hem komt, dan zal Hij aan elk van hen rust geven. Tot een ieder die vermoeid en belast is, zegt Jezus: “Als u tot Mij komt, zal Ik, Ikzelf, u rust geven. Ik vertrouw u zelfs niet toe aan de zorgen van Mijn dienaar, de predikant, dat hij naar u om zou zien, maar Ik zal Zelf het werk op Mij nemen. Ik zal u rust geven.” Christus zegt zelfs niet: “Ik zal u tot Mijn Woord brengen en daar zul u troost voor uzelf kunnen vinden.” Nee, Hij zegt: “Ik, een Persoon, zal u, een persoon, rust geven, door een duidelijke daad van Mijzelf, als u maar tot Mij wilt komen.”

			Het is echt een zegen dat Christus zo persoonlijk met mensen omgaat. Er is een gedicht van Tennyson dat volgens mij het mooiste is wat hij ooit geschreven heeft. Het gaat over een klein meisje in het ziekenhuis, dat hoorde dat ze een operatie zou ondergaan waar ze waarschijnlijk niet doorheen zou komen. Dus vroeg ze haar kamergenootje in het bed naast haar wat ze moest doen. Die adviseerde haar om alles aan Jezus te vertellen en Hem te vragen voor haar te zorgen. Toen vroeg het kind: “Maar hoe weet Jezus dat ik het ben?” De kleintjes waren er niet gerust op omdat er zulke lange rijen bedden in het kinderziekenhuis stonden en ze dachten dat Jezus ook zoveel te doen had, dat Hij misschien niet zou weten wie het meisje was dat Hem gevraagd had om speciaal voor haar zou zorgen. Dus waren ze het erover eens dat ze haar handen buiten het bed zou laten hangen, zodat Jezus, als Hij haar handen zag, zou weten wie het meisje was dat Hem nodig had. De dichter beschrijft het tafereel zeer ontroerend – ik bederf het eigenlijk door het na te vertellen. ’s Morgens, toen de dokters en zusters door de zaal liepen, wisten ze dat Jezus er geweest was en dat de kleine meid zonder operatie naar Hem gegaan was. Hij had op de best mogelijke manier voor haar gezorgd en daar lag ze met haar handjes buiten het bed.

			Welnu, we hoeven niet eens zoveel te doen, want de Heere Jezus kent een ieder van ons en Hij wil persoonlijk tot een ieder van ons komen om ons rust te geven. Hoewel het helemaal waar is dat Hij veel te doen heeft, kan Hij toch zeggen: “Mijn Vader werkt, en Ik werk ook.” Want de hele wereld wordt door Zijn almacht in stand gehouden en Hij zal niemand vergeten die tot Hem komt. Net als iemand die weet dat hij een overvloed aan eten heeft, tot een grote menigte hongerige mensen kan zeggen: “Komt u maar en ik zal u allen te eten geven.” Dus Christus weet bij Zichzelf dat Hij de macht heeft om rust te geven aan iedere vermoeide ziel die tot Hem komt. Hij is er heel zeker van. Daarom zegt Hij niet: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal Mijn best voor u doen”, of: “Misschien, als Ik Me erg inspan, zou Ik u rust kunnen geven”. O nee. Hij zegt: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” Het spreekt voor Hem vanzelf, want weet wel, dat Hij Zijn hand op miljoenen gelegd heeft en dat er nog nooit één in de steek gelaten is. Dus Hij kan dit vol vertrouwen zeggen. Ik weet zeker, net zoals mijn Meester het zeker wist, dat er niemand van u is die tot Hem komt die Hij geen rust kan en wil geven. Hij spreekt vanuit het besef dat Hij alle macht heeft die nodig is en vanuit de absolute zekerheid dat Hij ook datgene kan doen wat er nodig is.

			Want, weet u, Jezus geeft deze belofte terwijl Hij alle gevallen kent die Hij beschrijft. Hij weet dat de mensen vermoeid zijn, dat ze belast zijn. Niemand in deze zaal kan een verdriet hebben waar Jezus niet van af weet, want Hij weet alles. Uw gedachten zijn misschien op allerlei manieren verwrongen en uw inzicht is misschien een warwinkel, een doolhof waar volgens u niemand ooit uitkomt. U zit hier misschien, bij uzelf denkend: “Niemand begrijpt mij en zelfs ik begrijp mezelf niet. Ik ben verward geraakt in de strikken van de zonde en ik zie geen uitweg meer. Ik weet niet hoe ik nog verlost kan worden.” Ik zeg u, geliefde, dat Christus het meent als Hij zegt: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven”. Hij kan de draad door de verwarde streng volgen en Hij kan die er in één rechte lijn weer uittrekken. Hij kan al de kronkelingen van het labyrint volgen totdat Hij het middelpunt bereikt. Hij kan de oorzaak van uw beproeving wegnemen, al weet u misschien zelf niet wat het is. Een ongrijpbaar verdriet waar u niet bij kan of dat u niet weet aan te pakken, dat voor u in nevelen gehuld is, dat kan mijn Heere en Meester meteen verdrijven. Hij weet dat Hij het kan als Hij deze belofte geeft. Zijn wijsheid is zodanig dat Hij de noden van een ieder afzonderlijk kan peilen en Zijn kracht is zo onmetelijk groot dat Hij in al deze noden kan voorzien. Daarom zegt Hij tot iedere vermoeide en belaste ziel in deze zaal: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			Vergeet ook niet dat toen Christus deze belofte uitsprak, Hij wist hoeveel mensen in dat woordje allen begrepen waren. Hoewel voor ons dit “allen” een schare inhoudt die niemand tellen kan, toch “kent de Heere degenen, die de Zijnen zijn”. Toen Hij sprak: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, was Hij Zich ervan bewust dat er tienduizenden, miljoenen, miljarden zijn die vermoeid en belast zijn. Hij had het tegen die hele grote menigte toen Hij zei: “Komt gij herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			Moet u, geliefden, nu denken aan de onmetelijkheid van de macht en genade van mijn Meester? Breng ik u ertoe om Hem te aanbidden? Ik hoop het. Mijn eigen ziel verlangt aan Zijn voeten te liggen, in een zoet besef van de grootheid van die genade die zo kan spreken. Toch spreekt die genade geen onwaarheid wanneer ze tot de hele verloren mensheid zegt: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal” – met absolute zekerheid – “u rust geven.”

			We moeten ook goed beseffen dat wat Christus beloofde voor alle tijden bedoeld was. Hier is Iemand aan het woord Die “veracht en de onwaardigste onder de mensen” was. Stel Hem u duidelijk voor ogen: de zoon van de timmerman, de zoon van Maria, “een Man van smarten, en verzocht in krankheid”. Toch zei Hij tot degenen die om Hem heen stonden: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven”. En Hij wierp Zijn blik over de tussenliggende eeuwen heen en Hij sprak tot ons die hier bijeenvergaderd zijn. En toen zag Hij op de scharen van deze grote stad, van dit land en van alle volken op aarde, en Hij zei: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven”. Eigenlijk zei Hij dit: “Totdat Ik op aarde wederkom om op de troon des oordeels te zitten, beloof ik dat iedere belaste ziel die tot Mij komt in Mij rust zal vinden.” De smarten van de mensen zijn zo talrijk als de sterren aan de hemel en de mensen zelf zijn ontelbaar. Tel de druppels van de morgendauw maar, als u dat kunt, of de zandkorrels op het strand in de verwachting dat u zo het nageslacht van Adam vanaf het begin van de wereld zou kunnen tellen. Toch spreekt onze Heere Jezus Christus tot de grote menigte vermoeide en belaste mensenkinderen: “Komt herwaarts tot Mij; komt herwaarts tot Mij; want die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen; en een ieder, die tot Mij komt, zal rust vinden voor zijn ziel.”

			De uitgestrektheid van de macht en genade van Christus wordt ook duidelijk zichtbaar als we de vele mensen in gedachte nemen voor wie deze belofte waarheid geworden is. U weet dat er door al de eeuwen heen nooit één vermoeide en belaste ziel tevergeefs tot Christus gekomen is. Zelfs aan het uiterste einde der aarde is er geen misdadiger zo gemeen, of een ziel zo vast opgesloten in de kerker van de oude reus Wanhoop, aan wie, als hij naar Christus komt, de beloofde rust niet geschonken werd. En zo is Christus verheerlijkt.

			De eenvoud van dit evangelie

			Luister nu als ik het een paar minuten ga hebben over de eenvoud van dit evangelie.

			Christus zegt tot allen die vermoeid en belast zijn: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” Deze uitnodiging doelt op een beweging: een beweging van iets weg en naar iets toe. U wordt geroepen weg te gaan van waar u uw vertrouwen ook op gesteld heeft en u naar Christus toe te bewegen en op Hem te vertrouwen. En wanneer u dat doet, zal Hij u rust geven. Wat verschilt deze eenvoud van alle ingewikkelde systemen die de mensen bedacht hebben! Waarom zou u, volgens de leer van sommige mensen, om christen te zijn eerst een kleine bibliotheek boeken moeten bezitten waaruit u kunt leren op welk moment u uw kaarsen moet aansteken, hoe u wierook moet mengen, hoe u uw hoed moet opzetten, in welke richting u moet kijken als u een bepaald gebed opzegt, in welke andere richting u moet kijken als u iets anders zegt, en of uw reciteren, uw psalmodiëren of juist uw prevelen het meest welgevallig voor God is? Och, mensen! Al die ingewikkelde verzinsels van de mens: de zogenaamde kinderdoop, de belijdenis in uw jeugd, “het sacrament ontvangen”, zoals velen het noemen. Het is allemaal een wonderlijke hocus pocus, vol geheimzinnigheid, leugen en bedrog. Echter, volgens de leer van Christus, is slechts dit de weg ter zaligheid: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.” En als u, geliefden, tot Christus gekomen bent en uw vertrouwen op Hem gesteld hebt, dan hebt u die rust en vrede ontvangen die Hij zo graag wil schenken. Dan bent u bij de pit van de vrucht, bij de kern van de hele zaak. Als uw hart alle andere rustpunten vaarwel heeft gezegd en nu slechts op Jezus Christus vertrouwt, dan hebt u het eeuwige leven gevonden. En dat eeuwige leven zal nooit meer van u afgenomen worden. Geniet er daarom van.

			Verder staat deze uitnodiging in de tegenwoordige tijd: “Komt, nu”. Wacht niet tot u weer thuis bent, maar laat uw ziel nu tot Christus gaan. U zult u nooit in een betere toestand bevinden om tot Hem te komen dan nu. En ook nooit in een slechtere, tenzij u door het maar uit te stellen u zich meer verhardt en minder geneigd bent om te komen. U hebt nu, op dit moment, Christus nodig, dus kom dan tot Hem. U hebt honger en zeker, dat is de beste reden om te gaan eten. U hebt dorst en dat is de beste reden om te gaan drinken. Of bent u misschien zo ziek dat u geen honger hebt? Kom dan naar Christus en neem van de proviand van het evangelie totdat u er wel trek in krijgt. Soms, als er een zondaar tot me zegt: “Ik dorst niet naar Christus”, dan antwoord ik meestal: “Kom dan drinken totdat je wel dorst krijgt.” Het is net als met een pomp die niet werkt: je moet er eerst water ingooien. En zo is het ook met sommige mensen. Als de waarheid in hun ziel komt – hoewel het in het begin misschien alleen maar lijkt op een gebrekkige ontvangst van het evangelie – zal die hen later toch meer naar Christus doen verlangen en naar een intensere genieting van de zegeningen van de zaligheid.

			Hoe dan ook, Christus zegt: “Komt nu”, waarmee Hij bedoelt: “Komt zoals u bent”. Zoals u bent, komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. U zwoegt; maar voordat u die vuile handen van u gewassen hebt, komt tot Mij, en Ik zal u rust geven. U bent zwak en krachteloos en op het punt te sterven, maar het kost u geen inspanning om tot Mij te komen. Val maar in Mijn armen; sterf maar aan Mijn boezem, want dan bent u tot Mij gekomen.” We komen niet tot Christus door de inspanning van onze krachten maar door het opgeven van onze wil om weg te blijven. Wanneer uw hart zich overgeeft, laat het alles varen waaraan het zich vasthoudt en valt in de handen van Christus. Zo wordt de geloofsdaad uitgevoerd. En juist tot die daad nodigt Christus u uit wanneer Hij zegt: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven.”

			“Maar”, zegt er iemand, “ik heb het evangelie nooit begrepen. Het heeft mij altijd in de war gebracht.” Welnu, dan zal ik proberen om het u heel duidelijk voor te stellen. Jezus Christus, de Zoon van God, heeft Zijn leven afgelegd voor zondaren en u wordt opgeroepen tot Hem te komen en uw vertrouwen op Hem te stellen. Geloof in Hem. Leef niet zonder Hem. Klem u met uw volle gewicht aan Hem vast. Kom tot Hem en Hij zal u rust geven. Och, mocht Hij in Zijn grondeloze barmhartigheid deze waarheid aan uw hart openbaren zodat u het ook nu kunt aanvaarden! Ik wil mijn gezegende Meester verheerlijken, Die zo’n eenvoudig plan ter zaligheid in de wereld heeft gebracht. Er zijn er die meer op puzzelpriesters lijken, want die doen niets liever dan zich verliezen in moeilijke problemen en mysteriën, en voor hun luisteraars de vruchten van hun eigen fantastische ontwikkelingsniveau en hun wonderbaarlijke geleerdheid tentoonspreiden. Als hun evangelie waar zou zijn, is het alleen een boodschap voor de elite. Velen zouden echter naar de hel gaan, als zij de enige predikanten waren. Maar onze Heere Jezus Christus verheugde zich erin het evangelie aan de armen te prediken. En het is tot Zijn eer dat zelfs vandaag gezegd kan worden dat “gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen; en het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem.” Het is zo heerlijk om te bedenken dat er een evangelie is dat goed is voor iemand die niet lezen kan, dat goed is voor iemand die niet logisch kan nadenken, dat goed is voor iemand wiens hersenen hem in zijn stervensuur bijna in de steek laten, een evangelie dat goed was voor de moordenaar aan het kruis. Dit evangelie is zo eenvoudig dat er alleen genade voor nodig is om het te ontvangen en geen groot verstandelijk vermogen om het te begrijpen. Geprezen zij mijn Meester, Die ons een evangelie heeft gegeven dat zo eenvoudig en zo duidelijk is.

			De onzelfzuchtigheid van Christus

			Ik wil u nog op één ding wijzen voordat ik ga afsluiten. En dat is: de onzelfzuchtigheid van Christus.

			Kom, gij die uw Heere liefhebt, en luister terwijl ik Zijn zoete woorden herhaal: “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.” “Ik zal u geven.” Hij zegt niet: “Komt herwaarts tot Mij, en breng iets voor Mij mee”, maar: “Komt herwaarts tot Mij, en Ik zal u rust geven”. Het is niet: “Kom en doe eens wat voor Mij”, maar: “Ik zal alles voor u doen”. Dit is misschien uw probleem, dat u Christus vandaag een aangename offerande wil brengen. Of dat u Hem via de zondagsschool of via een andere wijze van dienstbetoon wil eren. Ik ben daar blij om en ik hoop dat u dat zult blijven doen. Maar pas op dat u niet dezelfde fout maakt als Martha en “zeer bezig met veel dienen” wilt zijn. Vergeet nu even de gedachte dat u iets mee moet brengen als u naar Christus komt. Kom nu, vermoeide en belaste ziel, en ontvang van Hem een zegen, want Hij heeft gezegd: “Ik zal u rust geven”. Christus mag dan misschien wel geëerd worden door wat u Hem geeft, maar Hij moet juist geëerd worden om wat Hij u geeft. U moet niet twijfelen aan de goedheid van datgene wat u van Hem zult ontvangen als u tot Hem komt. Dus, denk nu niet dat u iets voor Hem mee moet brengen, maar kom tot Hem, opdat u van Hem mag ontvangen.

			“Ik wil Christus liefhebben”, zegt iemand. Nou, dat is nu even niet belangrijk, maar probeer juist nu te voelen hoeveel Hij u liefheeft. “O, maar ik wil me aan Hem wijden!” Terecht, geliefde, maar denk er nu juist aan hoe Hij Zich aan u gewijd heeft. “O, maar ik wil nooit meer zondigen!” Terecht, geliefde, maar denk er nu juist aan hoe Hij uw zonden in Zijn lichaam aan het kruis gedragen heeft. “Och”, zegt een ander, “ik wilde wel dat ik een albasten fles met zeer kostbare zalf had, dat ik daarmee Zijn hoofd of Zijn voeten zou kunnen zalven en dat het hele huis dan met de zoete geur vervuld zou worden.” Ja, dat is prima, maar luister eens. Zijn Naam is als zalf die uitgegoten wordt. Als u geen zalf heeft, Hij wel. Als u niets heeft om tot Hem te brengen, Hij heeft genoeg om u te geven.

			Wanneer mijn geliefde Meester iemand roept om tot Hem te komen, dan doet Hij dat niet om er Zelf beter van te worden. Wanneer Hij hun Zijn gunsten opdringt, wanneer Hij rust belooft, dan is dat niet om hen om te kopen in ruil voor dienstbetoon. Hij is Zelf zo rijk dat Hij de besten en sterksten van ons niet nodig heeft. Het enige wat Hij van ons vraagt, is dat wij uit welwillendheid zo vriendelijk zijn om alles van Hem aan te nemen! Dit is het belangrijkste wat we voor God kunnen doen: leeggemaakt te worden zodat Zijn volheid in ons kan stromen. Dat is wat ik wil als ik naar de avondmaalstafel ga: ik wil daar niet alleen maar aanzitten en niet proberen te denken aan iets wat ik mijn Meester kan aanbieden, maar juist mijn ziel open te stellen om zo alles op te nemen wat Hij me wil schenken. Er is een tijd voor u, winkeliers, om uw goederen uit te delen, maar, weet u, er moet ook een tijd zijn om ze binnen te brengen. Doe dan nu de grote deuren van uw magazijn wijd open en laat de goederen in het groot binnenbrengen. Laat de grote Christus in uw ziel komen.

			“Ik denk niet”, zegt er iemand, “dat ik nu de aanwezigheid van mijn Heere zou kunnen ervaren.” Maar waarom dan niet? “Omdat ik de hele dag zo hard voor Hem in de weer geweest ben. En nu voel ik me zo bezorgd en zo zwaar belast.” U bent juist degene die Hij speciaal roept om tot Hem te komen. Probeer niets anders te doen dan uw mond wijd open te zetten zodat Hij hem kan vervullen. Kom dan, neem het van Hem aan en verheerlijk Hem door het te aan te nemen. O zon, u geeft licht, maar pas als God u laat schijnen! O maan, u verheugt de avond, echter niet met uw eigen schijnsel, maar alleen met geleend licht! O akkers, u brengt uw oogst op, maar de grote Landman schept uw graankorrels! O aarde, u bent vol, maar alleen vol van de goedheid des Heeren! Alle dingen ontvangen van God en prijzen Hem omdat ze ontvangen. Laat mijn vermoeide hart zich dan stil houden onder de stroom van liefde. Laat mijn belaste ziel rusten in Christus en Hem verblijden door verblijd in Hem te zijn.

			God zegene u allen en moge Christus in uw behoud en uw heiligmaking verheerlijkt worden, ter wille van Zijn heilige Naam!

			Amen.

			*Deze preek is genomen uit The Metropolitan Tabernacle Pulpit en is gehouden op zondag 6 januari 1901.

			Een nieuwjaarswens

			Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus. 
Filippensen 4:19

			De Filippensen hadden Paulus diverse malen geschenken gestuurd om hem in zijn behoeften te voorzien. Hoewel ze zelf niet rijk waren, hebben ze toch hun bijdrage geleverd en met Epafroditus “een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk” meegezonden. Paulus was er erg dankbaar voor. Hij dankt God, maar hij vergat niet om ook de gevers te bedanken. Hij wenste hen veel zegen toe en schreef zoiets als: “U hebt mijn nooddruft vervuld en God zal de uwe vervullen. Van uw armoede hebt u mij in mijn tijdelijke behoeften van voedsel en kleding voorzien. Mijn God zal naar Zijn rijkdom in heerlijkheid in al uw behoeften voorzien.” “Want”, zegt hij in het achttiende vers, “ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed.” En hij voegt daaraan toe: “Zo zal mijn God al uw nooddruft vervullen. U hebt uw gaven door de hand van een geliefde broeder gezonden, maar God zal een betere Boodschapper naar u zenden, want Hij zal al uw nooddruft vervullen door Christus Jezus.” Het klinkt alsof hij diep over ieder woord nagedacht had en de Geest van God hem in zijn overdenking geleid had. Zo kon hij hen uit de grond van zijn hart ook een zegen toewensen vergelijkbaar met wat zij hem gezonden hadden, zij het van een rijker en duurzamer soort.

			Nu, op deze Nieuwjaarsdag, wens ik, enigszins in de geest van Paulus, diegenen van u te zegenen die, naar de u geschonken mogelijkheden, in de behoefte van het werk van God door mijn handen voorzien hebben en voor de zaak van God gegeven hebben, zelfs van uw armoede, naargelang de nood. Ik reken me persoonlijk uw schuldenaar, hoewel uw giften voor de studenten waren, de weeskinderen en de colporteurs, en niet voor mezelf. In ruil voor uw vriendelijkheid, naar de mate van Zijn genadige liefde, “zal mijn God naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.”

			Dit vers is mij bijzonder aangenaam, want toen we het weeshuis aan het bouwen waren, voorzag ik dat we tijden van beproeving tegemoet zouden zien, als we geen aangevraagde gelden en jaarlijkse bijdragen zouden ontvangen, maar afhankelijk zouden zijn van de goedheid van God en de vrijwillige gaven van Zijn kinderen. Daarom heb ik de metselaars gezegd dat ze op de eerste kolommen van de ingang tot het weeshuis deze woorden moesten plaatsen: “Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” De tekst staat daarom in steen gebeiteld aan de rechter- en de linkerkant van de grote poort. Daar staat deze verklaring van ons vertrouwen op God en zolang God leeft, zullen we het nooit hoeven weg te halen, want Hij zal zeker in de behoeften van Zijn Eigen werk voorzien. Zolang wij Hem dienen, zal Hij de tafel voor ons aanrichten.

			Een grote noodzaak

			De tekst roept misschien sombere gedachten bij ons op, althans als we toegeven aan zwaarmoedigheid, want er staat “al uw nooddruft”. Dus, als eerste, zien we een grote behoefte: “al uw nooddruft”. Wat een peilloze diepte! Wat een afgrond! “Al uw nooddruft.” Ik weet niet hoeveel gelovigen samen de kerk in Filippi vormden, maar de behoefte van één heilige is al groot genoeg. En wat moeten velen dan wel niet nodig hebben? Het zou niet mogelijk zijn om al Gods kinderen op aarde te tellen, maar de tekst omvat de nooddruft van de gehele menigte uitverkorenen: “al uw nooddruft”. We zullen u niet vragen om al die keren op te tellen dat er door alle nooddruft van alle heiligen op aarde een geweldig beroep op de goddelijke schatkist gedaan wordt, maar denk gewoon maar aan uw eigen nooddruft. Dat ligt meer binnen uw ervaringsvermogen en binnen het bereik van uw overdenking. Moge de Heere uw nooddruft vervullen, ja al uw nooddruft!

			We hebben tijdelijke behoeften en dat is geen geringe zaak. Als we eten en kleding hebben, zouden we daarmee tevreden moeten zijn. Voor veel van Gods kinderen is het verkrijgen van eten en kleding echter alleen al een vermoeiende bezigheid. En dan hebben we het nog niet eens over huiselijke zorgen, gezinsproblemen, ziekte, zakelijke verliezen en soms de onmogelijkheid om passend werk te vinden. Veel van Gods kinderen hebben het soms zo zwaar te verduren als Elia, toen deze bij de beek Krith zat. Als God ze geen brood en vlees zou sturen, dan zouden ze zeker sterven. Brood zal ze echter gegeven worden en ze kunnen ook rekenen op water. “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.” U hebt misschien een groot gezin en uw behoeften zijn daardoor enorm toegenomen. De verklaring van de tekst omvat echter zowel al uw persoonlijke als ook uw gezinsnoden.

			Per slot van rekening zijn onze tijdelijke behoeften erg klein vergeleken met onze geestelijke behoeften. Een mens kan onder Gods zegen vrij snel in de benodigdheden van zijn lichaam voorzien, maar wie zal er voorzien in de behoeften van zijn ziel? Er is behoefte aan levenslange vergeving want we blijven altijd maar zondigen. En het bloed van Jezus Christus pleit altijd voor ons en reinigt ons van onze zonden. Iedere dag is er behoefte aan nieuwe kracht om tegen de inwendige zonde te strijden en God zij geprezen, ze wordt dagelijks geschonken zodat onze jeugd vernieuwt als van een arend. Als goede strijders in het leger van Jezus Christus hebben we van top tot teen een wapenuitrusting nodig. En zelfs dan weten we niet hoe we een harnas moeten dragen of hoe we een zwaard moeten hanteren, als Hij Die ons deze heilige uitrusting gegeven heeft, niet altijd bij ons zal zijn. Strijdende heiligen, God zal al uw nooddruft vervullen door Zijn aanwezigheid en Zijn Geest. Maar we zijn niet alleen strijders, we zijn ook arbeiders. Velen van ons worden geroepen tot belangrijke werkterreinen – en laat niemand denken dat zijn werkterrein onbelangrijk is. Ook hierin zullen onze handen voor ons voldoende zijn en zullen we ons levenswerk volbrengen. Het is nodig dat u geholpen wordt om zo het goede te doen, op de juiste tijd, in de juiste gemoedsgesteldheid en op de juiste manier. Wat u behoeft als zondagsschoolleraar, als straatevangelist en in het bijzonder als dienaar van het Woord is niet gering. De tekst voorziet in alles wat u nodig hebt: “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.” Vervolgens is daar onze nood in het lijden, want velen van ons worden om de beurt geroepen tot de gevangenis van de Heere. Hier hebben we geduld nodig in de pijn en hoop in geestelijke depressie. Wie is er geschikt om in een smeltoven te werken? Onze God zal ons vervullen met de beste gunsten en vertroostingen die ons zullen versterken zodat we Zijn Naam zelfs in het vuur verheerlijken. Hij zal of onze last lichter maken of onze rug sterker. Hij zal de behoefte verminderen of de voorraad vergroten.

			Geliefden, ik kan onmogelijk alle vormen van onze geestelijke noden noemen. Het is nodig dat we dagelijks van de een of andere zonde bekeerd worden, waarvan we misschien niet eens wisten dat het een zonde was. Het is nodig om in de dingen van God onderwezen te worden. Het is nodig dat we verlicht worden om de geest van Christus te weten. Het is nodig dat we door de beloften vertroost worden. Het is nodig dat we door de geboden levend gemaakt worden. Het is nodig dat we door de leer versterkt worden. Het is nodig dat we…, och, wat hebben we niet nodig? We zijn niet meer dan een zak vol tekorten, een berg met gebreken. Als iemand van ons een lijst met tekorten wil bijhouden, zoals ik handelaars heb zien doen, wat zou die dan gigantisch moeten zijn. Die zou van voor en achter beschreven moeten zijn, doorgestreept en opnieuw doorgestreept, want we zijn vol tekorten vanaf 1 januari tot aan eind december. Maar hier is de genade: “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.” Bent u in hoogheid gezeten? Geniet u van vele gemakken? Bent u rijk? Wat is het voor u nodig ervan weerhouden te worden de wereld lief te hebben, voor lichtzinnigheid en trots, voor dwaasheid en de levensstijl van deze huidige goddeloze wereld bewaard te worden. Mijn God zal in dat opzicht uw nooddruft vervullen. Bent u erg arm? Dan is het verleidelijk om afgunstig te zijn, verbitterd en opstandig tegen God. “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.” Bent u alleen in de wereld? Dan is het nodig dat de Heere Jezus uw Metgezel wordt, en dat zal Hij ook zijn. Hebt u veel mensen om u heen? Dan hebt u genade nodig om een goed voorbeeld te geven, om uw kinderen op te voeden en uw huisgezin voor te gaan in de vreze des Heeren. “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.” Het is nodig dat u in tijden van vreugde kalm en evenwichtig blijft. Het is nodig dat u in tijden van verdriet sterk blijft en u als een man gedraagt. U hebt behoeften in het leven en u zult behoeften hebben in het sterven, maar uw laatste behoefte zal net zo zeker vervuld worden als uw eerste. “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.”

			Kom dan en kijk naar deze peilloze diepte van nooddruft en zeg dan juichend: “O Heere, wij danken U dat onze noden groot zijn, want des te meer ruimte is er voor Uw liefde, Uw tederheid, Uw macht, Uw trouw om de afgrond op te vullen.”

			Uit dat eerste punt, waarvan ik al zei dat het misschien zwaarmoedig was, wordt de somberheid geheel en al weggenomen door vier andere gedachten, die alle even waar zijn, en elk van deze is welgemoed. De tekst noemt niet alleen een grote noodzaak, maar ook een grote Helper: “mijn God”. Vervolgens een grote vervulling: “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen”. Ten derde een overvloedige voorraad van waaruit de gave genomen kan worden: “naar Zijn rijkdom, in heerlijkheid”. En als laatste een heerlijk middel waardoor de vervulling zal komen: “door Christus Jezus”.

			Een grote Helper

			Voor onze enorme tekorten is er een grote Helper: “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen”. Wiens God is dat? Wel, de God van Paulus. Dat is één van de zaken waarin de grootste heiligen niet beter af zijn dan de geringste, want hoewel Paulus de Heere “mijn God” noemde, is Hij ook mijn God. Mijn beste vriend, die daarginds zit en slechts een paar dollar bezit, kan ook zeggen: “En Hij is ook mijn God.” Hij is mijn God en Hij is net zo goed mijn God als ik de geringste, de meest onopvallende en de zwakste van al Zijn kinderen ben als wanneer ik, zoals Paulus, in staat zou zijn de volken het evangelie te brengen. Het is voor mij heerlijk te bedenken dat mijn God de God van Paulus is, want, weet u, Paulus wilde zeggen: “U ziet, mijn geliefde broeders, dat mijn God al mijn nooddruft vervuld heeft en omdat Hij ook uw God is, zal Hij die van u ook vervullen.”

			Ik ben in de Romeinse kerker geweest waarvan men zegt dat Paulus daar opgesloten heeft gezeten, en het is inderdaad een troosteloze gevangenis. Allereerst daal je af in een gewelfde ruimte waarin het enige licht valt door een klein rond gaatje in het dak. In het midden van de vloer is er een andere opening, waardoor de gevangene naar beneden in een tweede en lager gelegen kerker neergelaten werd, waar hij helemaal geen frisse lucht of licht kon krijgen. Paulus werd waarschijnlijk daarin vastgehouden. De kerker van het Praetorium, waarin hij met zekerheid opgesloten zat, is niet veel beter. Paulus zou daar een gewisse hongerdood tegemoet gezien hebben, als die beste mensen van Filippi er niet geweest waren. Het zou me niet verbazen als Lydia, of anders de gevangenbewaarder, het initiatief tot deze vriendelijke daad hadden genomen. Ze zeiden: “We kunnen die beste apostel niet laten verhongeren” en dus brachten ze wat bijeen en stuurden hem wat hij nodig had. Toen Paulus het ontvangen had, zei hij: “Mijn God heeft voor mij gezorgd. Ik kan in dit donkere hol geen tenten maken om in mijn levensonderhoud te voorzien, maar mijn Meester vervult toch mijn nooddruft. En ook wanneer u in moeilijke omstandigheden verkeert, zal Hij u vervullen.”

			“Mijn God.” Het heeft me altijd goed gedaan, als ik aan mijn weeskinderen dacht en het geld was nog niet binnengekomen, om de God van mijnheer Müller voor mijn geest te halen, hoe Hij altijd de kinderen in Bristol vervult. Zijn God is mijn God en ik stel mijn vertrouwen op Hem. Als je door de Bijbel bladert en leest over mensen die uit grote moeilijkheden werden verlost, dan zou je kunnen zeggen: “Dit is Abraham, die in alles gezegend werd, en de God van Abraham zal ook mijn nooddruft vervullen, want Hij is mijn God. Ik lees van Elia dat de raven hem eten brachten. Ik heb de God van Elia en Hij kan de raven bevelen ook mij te voeden, als dat Hem behaagt.” De God van de profeten, de God van de apostelen, de God van alle heiligen die ons zijn voorgegaan, “deze God is onze God eeuwig en altoos”.

			Het lijkt wel of sommige mensen denken dat God nu niet meer werkt zoals vroeger. “Och, leefden we maar in die tijd van de wonderen”, zegt men dan, “dan zouden we wel in Hem geloven! Toen was er een duidelijk bewijs van het bestaan van God want Hij schoof de natuurwetten terzijde om zo Zijn beloften aan Zijn volk te vervullen.” Toch was dat een veel grovere manier van werken dan van vandaag. Want nu brengt de Heere hetzelfde resultaat teweeg zonder de natuurwetten geweld aan te doen. Het is een vaststaand feit dat het gebed, zonder de verstoring van één natuurwet, krachtig is voor God. Als God er door Zijn volk om gebeden wordt, vervult Hij Zijn belofte en voorziet Hij in hun behoeften. Gebruikmakend van allerlei middelen, geeft Hij nog steeds Zijn kinderen alles wat voor dit leven en de zaligheid nodig is. Zonder natuurwonderen te verrichten, doet Hij wel grote wonderen van liefdevolle zorg en Hij zal die blijven doen.

			Geliefden, is de God van Paulus ook uw God? Ziet u Hem zo? Niet iedereen dient de God van Paulus. Niet iedere belijdende christen kent de Heere, want sommigen roepen een godheid in het leven zoals zij die graag wensen. De God van Paulus is de God van het Oude en het Nieuwe Testament – de God Die we daar vinden. Gelooft u in zo’n God? Kunt u uw vertrouwen op Hem stellen? “Er staan zulke strenge oordelen in de Bijbel.” Nou, en hebt u daar kritiek op? Dan zet u Hem aan de kant. Maar als u daarentegen voelt: “O mijn God, ik kan U niet begrijpen en ik denk ook niet dat dat ooit gebeurt, maar het is niet aan mij, een kind, om de eeuwige God te beoordelen, noch om U voor mijn gerecht te dagen en tot U te zeggen: U zou dit hebben moeten doen, maar dat niet. Ik heb U lief zoals U bent en ik geef me aan U over, de God van Abraham, van Izak en van Jakob, de God van Uw dienaar Paulus. U bent mijn God en ik zal mijn vertrouwen op U stellen.” Welnu, Hij zal “naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus”. Denk daar maar eens even over na.

			Als Hij u zal vervullen, dan zult u ook vervuld worden, want God is oneindig in vermogen. Hij is onmetelijk wijs in Zijn handelen en onmetelijk machtig wat die daden betreft. Hij slaapt nooit en wordt nooit moe. Er is geen plaats waar Hij niet is en Hij staat altijd klaar om te helpen. Uw behoeften ontstaan misschien heel onverwacht: misschien midden in een nacht van vertwijfeling of op een dag van vreugde. God is echter altijd nabij om uw ongewone behoefte te vervullen. Hij is alomtegenwoordig en almachtig en Hij kan al uw nooddruft vervullen, overal, altijd, zo volledig mogelijk.

			Vergeet niet dat de Almachtige overal Zijn dienaren heeft en dat Hij, wanneer Hij u maar hulp wil sturen, Hij dat kan doen zonder Zich eerst af te vragen: “Hoe zal Ik het doen?” Hij hoeft het maar te wensen en alle machten in hemel en op aarde zijn dienstbaar aan uw behoefte. Wat voor reden hebt u dan om aan zo’n Helper te twijfelen?

			Een grote vervulling

			De volgende gedachte van de tekst is een grote vervulling. “Mijn God zal al uw nooddruft vervullen.”

			Soms verliezen we een belangrijk deel van de betekenis van een tekst door de vertaling. In feite is er nooit iets dat door een overzetting iets wint, behalve een bisschop. De tekst voor ons kan ook zo overgezet worden: “Mijn God zal al uw noden tot de rand toe vullen.” Een voorbeeld waardoor ik het best de betekenis ervan kan uitleggen is de vrouw van wie haar kinderen door haar schuldheer verkocht dreigden te worden om de schulden van haar overleden man te betalen. Ze bezat niets dan een paar lege olieflessen. De profeet vroeg haar die flessen op een rijtje te zetten en het kleine beetje olie te halen dat nog in de kruik zat. Dat deed ze en toen zei hij tot haar: “Ga nu naar de buren en vraag om lege vaten, en niet weinig.” Ze ging van de één naar de ander totdat ze haar kamer vol had staan met lege vaten. Toen zei de profeet: “Schenk nu in.” Ze begon uit haar bijna lege kruik te schenken en vulde een vat, en nog een, en weer een. Ze ging door met het vullen van de olievaten totdat ze uiteindelijk tot de profeet zei: “Er is geen vat meer.” Toen stond de olie stil, toen pas. Zo zal het ook met uw noden gaan. U bent er misschien van geschrokken dat u nu zoveel noden hebt. Wees maar blij dat u ze hebt, want er zijn net zo veel lege vaten die gevuld moeten worden. Als de vrouw slechts een paar vaten geleend zou hebben, dan zou ze nooit zoveel olie hebben kunnen krijgen. Maar des te meer lege vaten ze had, des te meer olie ze kreeg. Dus, des te meer tekorten en des te meer noden u hebt, als u ze bij God brengt, des te beter, want Hij zal ze alle tot de rand toe vullen. U zult dan dankbaar zijn dat er zoveel gevuld moeten worden. Als u geen tekorten meer hebt (wanneer zal dat gebeuren?), dan zal de vervulling stilstaan, en niet eerder.

			Wat geeft God royaal aan Zijn volk! We wilden ooit vergeving: Hij waste ons en Hij maakte ons witter dan sneeuw. We wilden kleding, want we waren naakt. Wat deed Hij toen? Gaf Hij ons een of ander primitief vel? Welnee! Hij zei: “Brengt hier voor het beste kleed, en doet het hem aan”. De verloren zoon had het geluk dat zijn klederen gescheurd waren, want toen had hij kleding nodig en het beste kleed werd gehaald. Het is belangrijk open te staan voor geestelijke behoeften, want ze zullen alle vervuld worden. Een ingeleefd tekort voor het aangezicht van God – wat is het anders dan een gewoon verzoek om nieuwe genade? We hebben Hem soms gevraagd ons te vertroosten want we voelden ons zeer terneergeslagen. Maar toen de Heere ons vertroostte, heeft Hij ons met zo’n vreugde vervulde, dat we met de oude Schotse kerkvader uit wilden roepen: “Stop, Heere, stop! Het is genoeg. Ik kan niet meer vreugde verdragen. Vergeet niet dat ik slechts een aarden vat ben.” Bij het ondersteunen van de armen geven we gewoonlijk niet meer dan we kunnen. Onze God stopt echter niet om Zijn gunsten te tellen want Hij geeft koninklijk. Hij giet water op de dorstigen, en stromen op het droge.

			Een overvloedige voorraad

			We moeten nu naar de volgende gedachte en zullen een paar minuten nadenken over de overvloedige voorraad waaruit deze vervulling komt: “Mijn God zal naar Zijn rijkdom al uw nooddruft vervullen, in heerlijkheid”. De dominee kan misschien beter gaan zitten, want hij kan dit deel van de tekst nooit bevatten. Gods rijkdom in heerlijkheid gaat onze gedachten te boven.

			Kijk eens naar de rijkdom van God in de natuur. Wie zal Zijn schatten tellen? Ga het bos maar eens in en wandel dan kilometer na kilometer tussen de bomen door, die hun brede schaduw niet werpen voor het genoegen van de mens maar alleen voor de Heere. Kijk maar naar de duizenden bloemen op de verlaten berghellingen en de uitgestrekte vlakten; hun geur is voor God alleen. Wat een rijkdom wordt er iedere lente en zomer gecreëerd in de grenzeloze bezittingen van de grote Koning! Aanschouw de enorme diversiteit aan dieren- en insectenleven die het land kroont met de rijkdom van goddelijke wijsheid, want “de aarde is des HEEREN, alsook haar volheid”. Kijk maar naar de zee en denk aan al die scholen vissen, zo ontelbaar dat de vissers die slechts aan de marge ervan vangen en daarmee een heel land van genoeg voedsel kunnen voorzien. Zie ook de gezonken schatten in de oceaan, die geen hand bijeenbrengt dan die van de Eeuwige. Als u de rijkdom van de Schepper wilt zien, werp dan eens een blik op de sterren. Tel ze maar, als u dat kunt. De astronomie heeft ons inzicht vergroot en ons geleerd dat deze wereld slechts een stip is vergeleken met ontelbare andere planeten die God gemaakt heeft. Ze heeft ons geleerd dat alle myriaden planeten die we met een telescoop kunnen zien waarschijnlijk slechts een fractie van de talloze hemellichamen zijn die het oneindige heelal bewonen. Onmetelijk is Gods vermogen in de natuur. We hebben echt een Milton nodig om het vermogen van de scheppende God te bezingen, zoals hij dat deed in Het verloren paradijs.

			De rijkdom van God in de voorzienigheid is eveneens grenzeloos. Hij zegt tot dit schepsel: “Ga”, en hij gaat, en tot een ander: “Doe dat”, en hij doet het. Immers, alle dingen gehoorzamen Zijn stem.

			Denk aan de rijkdom van God in de genade. Daardoor worden de natuur en de voorzienigheid overschaduwd, want we hebben de fontein van eeuwige liefde, de gave van een oneindig offer, het vergieten van het bloed van Zijn Eigen lieve Zoon en het verbond der genade, waarin de kleinste zegen oneindig is in waarde. “God is rijk in barmhartigheid” – rijk in geduld, liefde, macht, vriendelijkheid, een rijkdom die alle verstand te boven gaat.

			Nu zal al uw nooddruft vervuld worden naar de rijkdom van de natuur, de rijkdom van de voorzienigheid en de rijkdom van de genade. Maar dat is nog niet alles. De apostel kiest een meer verheven stijl en schrijft “naar Zijn rijkdom, in heerlijkheid”. Och, we hebben God nooit in heerlijkheid gezien! Dat zou ook een gezicht zijn dat onze ogen nu niet zouden kunnen aanschouwen. Het gezicht van Christus in Zijn heerlijkheid, toen Hij op aarde verheerlijkt werd, was zelfs te schitterend voor de getrainde ogen van Petrus, Jakobus en Johannes. Bij het verblindende licht viel de duisternis op hen en ze werden als slapende. Weet u, engelen, hoe God in heerlijkheid is? Verbergt Hij Zijn gezicht niet zelfs voor u, opdat zelfs u door de overmatige schittering van Zijn wezen niet zou worden verteerd? Wie van al Zijn schepselen kan de rijkdom van Zijn heerlijkheid vertellen, wanneer zelfs de hemelen niet zuiver voor Zijn aangezicht zijn en Hij Zijn engelen van dwaasheid beticht?

			“Zijn rijkdom in heerlijkheid.” Het betekent niet alleen de rijkdom van wat Hij al gedaan heeft, maar ook de rijkdom van wat Hij nog zou kunnen doen. Want als Hij een veelheid van planeten gemaakt heeft, dan zou Hij er nog duizenden meer kunnen maken en dat zou nog maar het begin zijn. Wie kan de mogelijkheden van de almachtige God berekenen? Maar de Heere zal al uw nooddruft vervullen naar zulke heerlijke mogelijkheden. Als een grote koning naar Zijn rijkdom geeft, dan deelt Hij aan de bedelaars geen karige aalmoezen uit maar geeft Hij koninklijk, zoals we zeggen. Als het een grote feestdag is en de koning verschijnt in zijn statiegewaad, dan is zijn vrijgevigheid ook groots. Welnu, als God in Zijn heerlijkheid is, stelt u zich eens voor, wat een milde gaven moet Hij dan wel niet uitdelen – wat een schatten brengt Hij dan mee voor Zijn Eigen geliefden! “Naar Zijn rijkdom, in heerlijkheid” zal Hij al uw nooddruft vervullen. Durft u nu nog te wanhopen? O ziel, wat een dwaasheid is het ongeloof toch! Wat een grove godslastering om te twijfelen aan de liefde van God! Hij zegent ons en als door Hem gezegende mensen moeten we ook gezegend zijn. Als Hij onze nooddruft “naar Zijn rijkdom, in heerlijkheid” zal vervullen, dan zal ze ook ten volle vervuld zijn.

			Een heerlijk middel

			Laten we nu onze overdenking besluiten door het heerlijke middel te bezien waardoor deze nooddruft vervuld zal worden: “Naar Zijn rijkdom, in heerlijkheid, door Christus Jezus”.

			Als u al de behoeften van uw ziel vervuld wilt hebben, dan moet u naar Christus gaan. “Door Christus Jezus.” Dat is de bron waar het levende water naar boven komt. U kunt uw behoeften niet vervuld krijgen door uw eigen moeite en bezorgdheid. “Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij groeien.” U zult verrijkt worden, “door Christus Jezus”. U zult uw geestelijke behoeften niet kunnen vervullen door naar Mozes toe te gaan, of door te werken en te zwoegen alsof u uw eigen verlosser bent, maar alleen door het geloof in Christus Jezus. Degenen die niet naar Christus Jezus gaan, zullen het zonder genade moeten doen, want God zal hun geen enkele genade schenken behalve door Zijn Zoon. Degenen die de meeste keren naar Jezus gaan, zullen dikwijls Zijn overvloed smaken, want door Hem komen alle zegeningen. Mijn advies aan mezelf en aan u is om in Hem te blijven. Aangezien Hij de Weg is waardoor de zegen komt, kunnen we er ook maar beter in blijven. We lezen van Ismaël dat hij de woestijn ingestuurd werd met een fles, maar dat Izak woonde bij de put Lachai-Roï. We doen er verstandig aan bij de bron Christus Jezus te wonen en nooit te vertrouwen op de flessen van onze eigen kracht. Als u van Christus Jezus afdwaalt, dan laat u het middelpunt van zegen achter.

			Ik bid dat u het hele jaar bij de bron van deze tekst mag vertoeven. Put eruit. Hebt u erge dorst? Put eruit, want hij zit vol. En als u op deze belofte pleit, zal de Heere al uw nooddruft vervullen. Houd geen moment op om uit Gods hand te ontvangen. Laat uw ongeloof de vrijgevigheid van de Heere niet hinderen, maar klemt u vast aan deze belofte: “Mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.” Ik ken geen grotere zegen die ik u zou willen toewensen. Als de Heilige Geest u in staat stelt het te beseffen, zult u zich verheugen in wat ik u oprecht toewens, namelijk

			EEN GELUKKIG NIEUWJAAR.

			 Deze preek is genomen uit The Metropolitan Tabernacle Pulpit, is gehouden in de Metropolitan Tabernacle in Newington en gepubliceerd op 5 januari 1911.

			De juiste viering van het Heilig Avondmaal

			Want ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus, in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam; En toen Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het eten van het avondmaal, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed. Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heeren, totdat Hij komt. 
1 Korinthe 11:23-26 

			We hebben geen enkel respect voor menselijke instellingen in de dienst aan God. Alles wat door kerken of synodes bedacht is, heeft geen enkele waarde voor ons. We kennen slechts twee ordinantiën, ingesteld door de Heere Jezus Christus: de doop van de gelovigen en het Heilig Avondmaal. En we verfoeien grondig en verwerpen alle zogenaamde sacramenten van welk soort dan ook. En omdat we deze twee ordinantiën vieren, en alleen deze twee, willen we graag dat ze naar behoren gebruikt en juist begrepen worden. Ze moeten ook dienen tot stichting van degenen die eraan deelnemen. We willen dat degenen die gedoopt worden, begrijpen wat die veelzeggende ceremonie betekent: dat zij, dood zijnde in Christus, ook met Hem begraven moeten worden en met Hem opstaan tot een nieuw leven. En als we het Heilig Avondmaal vieren, dan voelen we een diep en ernstig verlangen dat niemand tot de tafel mag komen die geen weet heeft van de betekenis van de viering, en dat men in ieder geval niet uit onkunde onwaardig eten zou. Mogen we echter beseffen waar we mee bezig zijn en mogen we de geestelijke betekenis verstaan van dit aanschouwelijke onderwijs, waardoor de Heere Jezus Christus tot het einde der tijden Zijn kerk Zijn grote offer aan het kruis doet gedenken.

			De vorm van de viering van het Heilig Avondmaal

			We denken niet dat het veel uitmaakt waar het avondmaal gehouden wordt. Het is net zo geldig en nuttig in uw eigen appartement, in uw slaapkamer of in uw zitkamer als op iedere andere plaats waar christenen gewoonlijk bijeenkomen. We hechten niet zo veel belang aan het tijdstip waarop het gevierd wordt, zoals sommige mensen, maar we staan er wel versteld van dat formele ritualisten tegen de avondcommunie zijn. Immers, als er een bepaalde tijd is voor de viering die men uit de Schrift kan halen, dan is het wel de avond. Ik zou de formalisten willen vragen of ze ergens een voorbeeld hebben kunnen vinden, zij het in heilige of in wereldse zaken, van een avondmaal dat vóór het ontbijt genuttigd werd, voordat zij die absurde gewoonte bedachten. Er is geen moment dat méér lijkt op de eerste gelegenheid waarop de Meester het sacrament met Zijn discipelen vierde dan de avond van de dag. Toen bracht Hij de twaalf apostelen bij elkaar en stelde Hij dit heilige feest ter gedachtenis in. In Emmaüs was het ook aan de avond van de dag toen Hij Zich bekend maakte aan Zijn twee volgelingen in het breken van het brood. Het is puur bijgeloof, totaal ongerechtvaardigd door de Heilige Schrift, om te veronderstellen dat het Heilig Avondmaal alleen ’s morgens naar behoren gevierd kan worden en dat we niets anders mogen eten voordat we aan de heilige symbolen deelnemen! We verwerpen een dergelijke onzin, want we vinden er geen grond voor in de enige autoriteit die wij erkennen, namelijk het geïnspireerde Woord van God. Laten we eens bezien wat het ons leert betreffende deze ordinantie.

			We leren als eerste dat het Heilig Avondmaal dient te beginnen met dankzegging. Zo is de Meester het Zelf ook begonnen: “Hij nam brood, en toen Hij gedankt had, brak Hij het.” Tijdens het hele avondmaal moet het gevoel van dankbaarheid geoefend worden. Het is de bedoeling dat we voor het brood danken – en tegelijkertijd met nog meer nadruk dankzeggen voor het heilige lichaam dat het voorstelt – en dan moeten we ook voor de beker dankzeggen en voor het kostbare bloed dat ons voorgehouden wordt. We kunnen het Heilig Avondmaal niet juist vieren als we niet tegelijk onze Zaligmaker loven, prijzen, verheerlijken en aanbidden – zo’n sacrament ter nagedachtenis helpt ons zwakke geheugen. En we loven Hem nog meer omdat Hij ons zo iets prijzenswaardigs heeft geschonken waardoor we Zijn eigen grote offerande voor onze zonde kunnen gedenken.

			Na gedankt te hebben, brak onze Heere het brood. We weten niet wat voor brood er bij die gelegenheid gebruikt werd, maar het was waarschijnlijk een dunne Joodse Pascha matse. In de Bijbel wordt echter niets gezegd over het gebruik van gezuurd of ongezuurd brood, dus het maakt niet uit wat we gebruiken. Als er geen voorschrift is, is er ook geen verplichting. We zijn daarom vrij om brood te gebruiken dat we normaal eten.

			Toen de Meester het brood gebroken had, gaf Hij het aan Zijn discipelen, en zei: “Neemt, eet”, en zij namen er allen deel aan. En dit is echt van belang voor een juiste viering van het Heilig Avondmaal. Dus als de priester bij het vieren van de mis niet het brood maar de hostie neemt en die niet breekt, maar zelf helemaal opeet, dan is dat niet het Heilig Avondmaal. Hoe het ook genoemd wordt, het is niet het Heilig Avondmaal. Aan het eten van het brood moet deelgenomen worden door het aantal gelovige, godvruchtige volgelingen van Christus daar aanwezig, anders is er geen sprake van de ordinantie die de Heere ingesteld heeft.

			Toen dat gedaan was, volgde er: “Evenzo nam Hij ook de drinkbeker”, dat wil zeggen: met dezelfde dankzegging, prijzende God voor de vrucht van de wijnstok, die van dat moment af het symbool van Zijn vergoten bloed zou worden. En zo behoren wij het ook te doen. Het is niet tevergeefs als we de Heere loven, al doen we het misschien tweemaal, driemaal, ja tienduizend maal. Terecht sprak de psalmist: “Looft de HEERE, want onze God te psalmzingen is goed, omdat Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.” Het is zeer betamelijk voor ons onze God te loven wanneer we geroepen worden om de onuitsprekelijke gave van Zijn eniggeboren en geliefde Zoon te gedenken.

			Daarna volgde het delen in de beker, de vrucht van de wijnstok, waarvan de Meester nadrukkelijk gezegd heeft: “Drinkt allen daaruit”. Daarom, als de Kerk van Rome de beker bij de mensen wegneemt en ze die onthoudt, dan is er geen viering van het Heilig Avondmaal, omdat er weer een belangrijk deel van de instelling weggelaten wordt. Het mag dan de mis genoemd worden, of iets anders, maar het is niet het Avondmaal des Heeren. Daarbij moeten alle gelovigen namelijk delen in zowel de beker als het brood. Anders wordt de dood des Heeren niet getoond, of verkondigd, volgens het meest heilige en gezegende bevel van Christus.

			Vervolgens, opdat het in waarheid het Heilig Avondmaal mag zijn, moet het gevierd worden tot gedachtenis van Christus, Die tegen Zijn discipelen zei: “Doet dat tot Mijn gedachtenis”. Hieruit kunnen we opmaken dat alleen diegenen naar Zijn tafel mogen komen die Hem kennen, want hoe zouden we anders kunnen gedenken wat we nooit gekend hebben? En hoe zouden we Hem gedenken met Wie we nooit gesproken hebben en in Wie we nooit geloofd hebben? U mag niet naar het Heilig Avondmaal komen om geloof te ontvangen. U moet eerst geloven, want anders hebt u het recht niet om deze heilige plaats te naderen. Wat komt u hier dan doen? Als u denkt dat dit een zaligmakende ordinantie is, dan moet ik u zeggen wat Christus tot de Sadduceeën zei: “Gij dwaalt, niet wetende de Schriften”. De zaligheid komt tot ons door het geloof in onze Heere Jezus Christus en is het resultaat van de doeltreffende werking van de Geest van God in ons. Dit avondmaal is een zeer leerzame instelling voor degenen die door genade behouden zijn, maar degenen die niet wedergeboren zijn en geen leden van het huisgezin van God, hebben niet het recht om hier te komen. Degenen die het Pascha aten, mochten dat doen omdat ze in het huis van de priester geboren waren of gekocht waren met het geld van de priester. Als u in het huis van Christus geboren bent of met het bloed van Christus gekocht – als u uit ondervinding de betekenis van wedergeboorte en verlossing mag kennen –, dan mag u tot de avondmaalstafel komen. Zoals het Pascha alleen bedoeld was voor Israël, zo is dit avondmaal een feestmaaltijd voor degenen die tot de familie van Jezus Christus behoren. En het is niet toegankelijk voor anderen. Als die toch komen, lopen ze het gevaar op onwaardige wijze te eten en te drinken, aangezien ze het lichaam des Heeren niet kunnen onderscheiden.

			Zo heb ik u een kort overzicht gegeven van de vorm van de viering van het Heilig Avondmaal, zoals we die in het Nieuwe Testament aantreffen. U hebt wel gemerkt dat ik niets gezegd heb over een kelk of een schaal, over het heiligen van brood en wijn of over de hostie omhoog houden en al die roomse onzin waar sommige mensen zoveel waarde aan hechten. De reden dat ik daar niet over praat is omdat er niets over in de Bijbel staat. “Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.” Weg met alle bijgelovige toevoegsels. Dat is niet meer dan stof en roest die zich in de loop van de eeuwen verzameld hebben. Ze bezoedelen en bederven de zuiverheid van de ordinantie van Christus Zelf. We moeten erop toezien dat we het precies zo waarnemen zoals Hij het ons overgeleverd heeft, in overeenstemming met Zijn eigen bevel: “Doet dat tot Mijn gedachtenis” – en niet iets anders in plaats daarvan.

			Het belang van het Heilig Avondmaal

			Allereerst is het door de Heere Zelf geopenbaard. Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe: “Ik heb van de Heere ontvangen, hetgeen ik u ook overgeleverd heb.” Paulus had Mattheüs, Markus, Lukas en Johannes ontmoet kunnen hebben en hoewel ze hun evangelie nog niet geschreven hadden, had hij toch van ze kunnen leren hoe de Zaligmaker het Heilig Avondmaal ingesteld had. Maar toch, alsof Christus het niet uit de tweede hand wilde laten komen, had het Hem behaagd aan Paulus persoonlijk mee te delen – direct en duidelijk aan Paulus zelf – hoe het Heilig Avondmaal gevierd diende te worden. De apostel zegt: “Ik heb van de Heere ontvangen”, – niet wij en ook niet “ik en de rest van de apostelen en discipelen”, maar – “Ik heb van de Heere ontvangen”. Dit wijst op een bepaalde persoonlijke openbaring van Christus wat deze zaak betreft. Nadat de Heere Jezus in heerlijkheid was opgevaren, waren Zijn openbaringen weinig in getal. Dit was er echter één van. Hij wilde daarom dat Zijn discipelen gepaste aandacht aan deze belangrijke zaak zouden schenken, die Hij zo speciaal aan Paulus geopenbaard had. Geliefden, ik houd vaak mijn hart vast om degenen die met de ordinanties van Christus knoeien. Ze wijzigen ze of halen ze uit hun verband en zeggen dan dat hun wijzigingen onbelangrijk zijn. Maria zei eenmaal tot de dienaars in Kana in Galilea: “Zo wat Hij u zal zeggen, doet dat”, en we hebben vandaag hetzelfde bevel nog steeds nodig. We moeten niet iets willen veranderen wat Christus bevolen heeft, want “Waar het woord des konings is, daar is heerschappij.” En het woord van de Koning der koningen is machtig om degenen, die Zijn Woord veranderen, te veroordelen. Alles wat Christus bevolen heeft, moet door ons gehoorzaam uitgevoerd worden. En aangezien Hij Zich veel moeite getroostte om die ordinantie, die zelfs uitgaat boven wat er onder de leiding van de Heilige Geest aan de vier evangelisten geopenbaard is, mogen we er zeker van zijn dat Hij dit avondmaal met de grootst mogelijke ernst en autoriteit wilde omgeven.

			Ik heb het volgende punt al genoemd, maar het is zo belangrijk dat ik u er graag weer aan herinner, namelijk dat dit avondmaal door de Heere bevolen is. Hij sprak: “Doet dat tot Mijn gedachtenis” en verder: “Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot Mijn gedachtenis.” Als ik Christus liefheb, moet ik Zijn geboden onderhouden en tussen alle andere geboden staat dit ene waarin Hij zegt: “Doet dat”. Als ik op het gedrag van sommige belijdende christenen let, zou ik bijna kunnen denken dat Jezus gezegd had: “Doet dat niet”. Echter, aangezien Hij sprak: “Doet dat”, waar kan ik dan een verontschuldiging vinden voor degenen die het of nog helemaal nooit gedaan hebben of het, als Zijn kinderen, zo weinig doen dat Hij tot hen niet gezegd kan hebben: “Doet dat, zo dikwijls als gij die zult drinken”, maar eerder: “Doet dat, zo zelden als gij die zult drinken”, omdat het idee van menigvuldigheid geen rol speelt in hun betrachting ervan? Maar geliefden, het is de plicht van Christus’ Eigen kinderen om te gehoorzamen aan wat Christus geopenbaard en bevolen heeft.

			Merk verder op dat dit avondmaal door Christus Zelf ingesteld is en Hij Zelf het voorbeeld voor de viering ervan gegeven heeft. Wat de doop aangaat, u weet wel dat Hij zei: “Aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen”. Zo heeft Hij ons een voorbeeld nagelaten. En bij het Heilig Avondmaal was Hij ook Degene Die het brood het eerst gezegend en gebroken heeft. Hij was de Eerste Die de beker doorgaf en zei: “Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed.” Als Hij het bevel gegeven had en de apostelen de eersten waren die het betracht hadden, dan zou het ook bindend voor ons geweest zijn. Maar nu Hij, naast het bevel tot viering te hebben gegeven, ook Zelf het voorbeeld geeft hoe we het moeten vieren, in het midden van de tafel gezeten met de twaalven om Hem heen, denk ik dat Hij een bijzondere glans aan deze ordinantie heeft willen geven. We moeten het dus op geen enkele wijze vergeten, veronachtzamen of verachten.

			Vergeet ook niet dat Hij het ingesteld heeft bij een zeer speciale gelegenheid. Het ontroert me persoonlijk erg om dit te lezen: “Dat de Heere Jezus in de nacht, in welke Hij verraden werd, het brood nam”. Het valt me gewoon op dat de apostel hier heel bewust “de Heere Jezus” zegt. Vaak gebruikt hij de naam “Christus” om over de Zaligmaker te spreken, maar hier staat “de Heere Jezus”. Om het ontzag en de eerbied weer te geven die de apostel voelde toen hij, door het geloof, de Meester aan de eerste avondmaalstafel zag zitten. Paulus kon niet vergeten dat Jezus, hoewel Hij toen Heere der heren was, in diezelfde nacht verraden werd. Een van hen die met Hem het brood at, keerde zich tegen Hem en zou Hem voor dertig zilverlingen verraden. Toch vergat Hij ons niet, zelfs niet toen Zijn hart in tweeën scheurde in afwachting van dat verraad en alles wat daarmee te maken had. Hij stelde zelfs deze ordinantie in opdat wij, door weer te denken aan Zijn gezegende persoon, Hem ook niet zouden verraden, maar juist in tijden van beproeving standvastig mogen worden gehouden. Het lijkt me dat we bijzonder voorzichtig moeten zijn met een dergelijke ordinantie, die ingesteld was toen smart, ter wille van ons, het hart van onze Zaligmaker brak!

			En vergeet ook het belang van de ordinantie niet vanwege de unieke persoonlijke reden waarmee ze ingesteld is: “Doet dat tot gedachtenis” – waarvan? Van het christendom, met zijn leerstellingen en praktijken? Nee, maar “tot MIJN gedachtenis”. U weet hoe diep het u raakt als uw man op zijn sterfbed zegt: “Doet dat, liefste, tot mijn gedachtenis als ik er niet meer ben”. U zult dat zeker doen, daar ben ik van overtuigd, als het in uw vermogen ligt. U weet hoe het is met een vriend die van u heengegaan is en die u het één of ander vergeet-mij-nietje heeft achtergelaten. U bewaart dat met de grootste zorg; het aandenken is u erg dierbaar ter wille van uw vriend. Onze geliefde Heere en Heiland heeft dit Heilig Avondmaal vervuld met alle mogelijke lieflijkheid van Zijn persoon, alle mogelijke goedgunstigheid van Zijn liefde voor ons en alle mogelijke tederheid die onze liefde voor Hem zou moeten kenmerken. Als Hij u gebiedt iets te doen, dan behoort u dat ook te doen. Maar als het iets is tot Zijn gedachtenis, dan moet u het zeker gewoon doen. Uw liefde voor Hem dwingt u. Schaamt u zich niet dat u het niet zo liefdevol, nederig, dankbaar en ernstig mogelijk doet zoals het behoort, als u denkt aan Hem Die u liefgehad en Zijn leven voor u gegeven heeft? Ik zou niet graag christenen willen aansporen om naar de tafel te komen. Ik denk dat ik de spontaanheid ervan niet moet bederven. Als u Hem niet liefhebt, kom dan niet naar Zijn tafel. Maar als u Hem wel liefhebt, kom dan omdat u Hem liefhebt. Kom dan omdat u Hem gedenkt en omdat u geholpen wilt worden om Hem nog meer te gedenken. Als er niets in Hem is dat u wilt gedenken, waag het dan niet om te komen. Maar als Hij kostbaar is voor uw ziel, voor uw vervoering en uw geloof, als Zijn naam alleen al u als muziek in de oren klinkt en als honing voor uw mond en vreugde voor uw hart is, dan hebt u mij niet nodig om u aan te sporen naar Zijn tafel te komen. U zult immers komen omdat Hij zegt: “Doet dat tot Mijn gedachtenis”.

			Er is nog iets wat ik moet noemen in verband met het belang van dit Heilig Avondmaal en dat is dat het gehouden moet worden “totdat Hij komt”. Het is dus niet alleen een bevel voor de christenen uit de eerste eeuw om als het ware te functioneren als brug tussen het ceremoniële van het Oude Testament en het spirituele van het Nieuwe Testament. Nee, het moet gevierd worden “totdat Hij komt”. We moeten aan Zijn tafel bijeen blijven komen, blijven dankzeggen, het brood blijven breken en Zijn dood blijven verkondigen totdat we opgeschrikt worden door de bazuin van de aartsengel. Dan zullen we weten gezegende mensen te zijn als we gehoorzaam gevonden worden aan het bevel Hem te gedenken, wanneer Hij ten laatste verschijnt. Als Hij dan tot ons komt, zullen we zeggen: “Geliefde Meester, we hebben gedaan wat U ons bevolen hebt. We hebben Uw nagedachtenis in de wereld gaande gehouden, voor onszelf en voor degenen die toekeken toen wij in Uw Naam het brood braken en de drinkbeker dronken. En nu verheugen we ons dat we U in Uw heerlijkheid mogen aanschouwen.” Ik denk niet dat de ontmoeting tussen Christus en Zijn volk op een beter moment zou kunnen komen dan wanneer Hij zou komen als ze bijeenvergaderd waren aan Zijn Tafel, gehoorzamend aan Zijn bevel en Zijn dood verkondigend “totdat Hij komt”.

			Zo heb ik geprobeerd om u, zo kort mogelijk, te onderwijzen aangaande het belang van het Heilig Avondmaal. Ik hoop dat de Heilige Geest de waarheid ervan op het hart zal drukken van degenen die het tot nu toe nog niet meegevierd hebben en dat Hij hen ertoe zal brengen zich af te vragen of ze eigenlijk wel echt in Jezus geloven. Hoe kunnen mensen, die de Heere liefhebben, hun ongehoorzaamheid aan wat Christus zo nadrukkelijk bevolen heeft, rechtvaardigen?

			In welke geest dienen we tot deze tafel te komen?

			Ik zou allereerst willen zeggen dat we in een geest van diepe nederigheid moeten komen. Het is volgens mij erg vernederend dat we iets nodig hebben dat ons helpt om Christus te gedenken. Er is geen beter bewijs voor het feit dat we nog niet volledig geheiligd zijn, want anders zouden we niets nodig hebben om ons te helpen om Christus te gedenken. Er zit helaas een onvolkomenheid in ons geheugen en het vreemdste en ergste ervan is dat het betrekking heeft op Jezus Zelf. Het is vreemd dat we iets nodig hebben, dat ons helpt om Hem te gedenken. Kan Hij, aan Wie we zoveel te danken hebben, ooit door ons vergeten worden? Het feit dat deze ordinantie tot Zijn gedachtenis gehouden moet worden “totdat Hij komt”, is er het vernederende bewijs van dat het geheugen van Zijn volk tot aan die heerlijke gebeurtenis gebrekkig zal zijn. Ze hebben deze tweeledige vergeet-mij-nietjes nodig om Hem niet te vergeten Die hun alles in allen is.

			Wat zie ik op die tafel? Er ligt brood. Uit deze vernederende les maak ik op dat ik mijzelf niet eens geestelijk voedsel kan geven. Ik ben zo’n arme sloeber, zo’n bedelaar, dat mijn eigen tafel me niet alles kan geven wat ik wens. Ik moet naar de Tafel des Heeren komen om daar, door Hem, de geestelijke voeding te ontvangen die mijn ziel zo nodig heeft. Wat zie ik in de beker? Ik zie de wijn, die het zegel is van Zijn vergoten bloed. Wat betekent dat anders dan dat ik nog steeds gereinigd moet worden? Wat verheug ik me in die gezegende tekst uit 1 Johannes: “Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander”! En wat volgt er dan? Dat we onze zonden niet meer hoeven te belijden omdat we helemaal gereinigd zijn? Niets daarvan: “en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” We hebben die reinigende bron steeds nodig, zelfs als we in het licht wandelen, zoals God in het licht is, en we moeten er elke dag naartoe. Wat een genade is het dan dat het teken ons dat zuiverende bloed gedurig voorhoudt, waardoor we steeds weer opnieuw gereinigd mogen worden! Als we in deze beker delen, dan moeten we dat ootmoedig doen, want zo betaamt het ons tot de Tafel des Heeren te gaan.

			Vervolgens moeten we met grote dankbaarheid komen. Er zijn mensen die een lang gezicht trekken bij de gedachte om naar de avondmaalstafel te komen, zoals mevrouw Tegoed, die door Rowland Hill beschreven wordt in zijn Dorpsgesprekken. Zij had zich vergist in de week dat het avondmaal gehouden zou worden, dus ze speelde de hele week geen kaart en hield zich wonderlijk rein, dat oude mens. Toen ze op zondag ontdekte dat ze een blunder had gemaakt met betrekking tot de tijd, zei ze dat ze de hele week verspeeld had door zich voor te bereiden! Och gemeente, ik hoop dat we niet op die manier het heilige feestmaal houden. We moeten met een heel andere mentaliteit komen, want we komen niet naar een begrafenismaal, maar tot de overvloedige lekkernijen die horen bij een trouwmaaltijd. Laten we daarom met dankbaarheid komen en tot elkaar van de Heere zeggen: “Hij is hier niet; want Hij is opgestaan; ere zij Zijn heilige Naam!” Deze herinneringstekens zeggen ons dat Hij heengegaan is naar de plaats waar Hij heen moest en dat de Heilige Geest op ons zou kunnen neerdalen. Verheugt u daarom, geliefden, zelfs vanwege de afwezigheid van uw Heere, want het is goed dat Hij naar de heerlijkheid is gegaan. En als we dan tot de tafel naderen, voelt iedereen wat een grote zondaar hij is, hoe onwaardig hij is om te komen, hoe ongeschikt hij is om bij de heiligen aan te zitten. Moet dan een ieder niet in zijn hart zeggen: “Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heilige Naam”? Tweemaal worden er tijdens de viering speciale dankzeggingen gebracht, maar laat het hart van allen gedurende de gehele viering vol van heilige dankbaarheid en lofprijzing tot God zijn.

			Verder moeten we met grote bedachtzaamheid naar de tafel komen. Er zijn mensen, zo wordt ons verteld, die het lichaam des Heeren niet onderscheiden. Laten we dit bedenken en bidden dat we niet onder hen geteld worden. Als we er niet goed over nadenken, dan zullen we er geen echt geestelijk gevoel bij hebben en dan zult u zich van het Heilig Avondmaal moeten onthouden. Denk aan wat uw Zaligmaker voor u geleden heeft, wat Hij voor u gedaan heeft en wat Hij voor u is gaan bereiden. Laten we niet vergeten dat het brood het lijden van Zijn lichaam voorstelt en dat de wijn het bloed van de verzoening symboliseert waardoor we gereinigd worden. Die twee zaken apart, het lichaam gescheiden van het bloed, vormen een teken dat wijst op de onomkeerbare dood waardoor wij tot leven gewekt worden. Denk veel, zittend aan de tafel, maar denk alleen aan Christus. Vestig uw gedachten op Hem en op die wijze zult u van dit brood eten en uit deze beker drinken, tot verkwikking en tot nut voor uw ziel.

			Echter, kom ook in grote ontvankelijkheid. Het is een maaltijd, weet u. We ontvangen brood en wijn. Kom dan tot de tafel om de Heere te smeken u de genade te schenken waardoor u geestelijk voedsel van Hem krijgt, zodat u, door geloof, Hem in uw binnenste mag ontvangen. Smeek Hem dat u in het diepste van uw ziel de heilzame kracht van Zijn leven en van Zijn dood mag ervaren. Kom hongerig en dorstig, want dan zult u meer trek in Christus hebben. Ontvang Hem in al Zijn volheid, door een wonderlijk geloof dat Hem in zich opneemt opdat Hij uw hart voor eeuwig zal verheugen.

			Dit is de geest waarin we tot de Tafel des Heeren dienen te komen. Moge de Heilige Geest met u zijn, geliefde broeders en zusters, opdat allen die tot de tafel komen op die nederige, dankbare, bedachtzame en ontvankelijke wijze mogen komen!

			De grote lessen die dit Heilig Avondmaal ons terloops leert

			De eerste les is dat Jezus er voor ons is. Er is veel discussie geweest over het vers: “Dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt”. Het woord gebroken komt in enkele oude manuscripten voor, maar het is zonder twijfel een toevoeging. Het staat niet in alle manuscripten waarop wij moeten vertrouwen wat de juiste tekst van het Nieuwe Testament betreft. Daarom staat er terecht in de Nieuwe Vertaling: “Dit is Mijn lichaam voor u”. En die vertaling roept een nieuwe gedachte op, die volgens mij zeer waardevol is. “Dit is Mijn lichaam voor u.” Dat wil zeggen: Christus is er voor u. En zegt het Heilig Avondmaal dat zelf niet? Het brood is een teken van Zijn lichaam voor u en de wijn is een teken van Zijn bloed voor u. We weten dat het voor u is, want u gaat het nuttigen. Er is niets wat met meer zekerheid tot iemand behoort dan wat hij eet en drinkt. Door geen enkele wettelijke verordening zou men van iemand kunnen afnemen wat hij al opgegeten heeft. Op een vergelijkbare wijze kan Christus met geen mogelijkheid van ons afgenomen worden als we Hem door het geloof hebben ontvangen. “Dit is Mijn lichaam voor u.” Wat een gezegende leer is dat toch! Grijp u aan deze belangrijke waarheid vast: alles wat er in Christus is, is voor u. Al de volheid van de Godheid is in Hem te vinden, “en uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade”. Moge Zijn Naam hierom geprezen worden!

			De volgende les is dat Zijn bloed het verbond heeft verzegeld. “Deze beker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed.” Ik wilde wel dat ik een uur of twee had om met u over het verbond te spreken. Het heeft echter weinig zin om aan zo’n belangrijk onderwerp te beginnen in de paar minuten die ons nog resten. Er is een verbond geweest dat ons vervloekte: het werkverbond. Er is echter een ander verbond dat de uitverkorenen gezegend heeft en hen tot in eeuwigheid zal zegenen: het genadeverbond. Dit verbond is ondertekend, bekrachtigd, in alles wel geordineerd en verzegeld met het bloed van Gods Eigen Zoon. Daarom zal het tot in eeuwigheid vast staan. Als u dus uit de beker drinkt, drink dan met vreugde, want het herinnert u hieraan: God heeft met u “een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is”. Ik weet zeker dat u met vreugde tot de tafel zult komen als u de muziek in dat woord verbond kent, zelfs als u zich alleen maar dat ene woord kunt herinneren.

			De derde grote les die dit avondmaal ons leert is dat de gelovigen zich voeden met Christus Zelf. Dit vergeten ze soms en dan proberen ze zich te voeden met dogma’s. Dan maken ze dezelfde grote fout als een Jood gemaakt zou hebben als deze zich, als hij opging naar de tabernakel, probeerde te voeden met de voorhangsels, het altaar of de gouden tongen. Wat voor voedsel had hij dan? Wel, het dankoffer. Toen Hij zijn God naderde, voedde hij zich met het offer. Het ware voedsel voor een gelovige is Christus Jezus Zelf. Voed u dan met Hem, geliefden. We kunnen Zijn lichaam niet letterlijk eten noch Zijn bloed letterlijk drinken, want dan zouden we erger zijn dan kannibalen. Maar we kunnen en mogen het wel op een geestelijke manier doen, door onze harten en onze gedachten te vestigen op wie Christus is en op wat Hij gedaan heeft. Zo kunnen we ons voeden met onze Heere Jezus Christus.

			Ik zal nog één les noemen die we uit deze ordinantie kunnen leren en dan ga ik stoppen. Uit dit avondmaal wordt duidelijk dat de manier waarop we Christus moeten gedenken, is door ons steeds weer opnieuw met Hem te voeden. Is het niet eigenaardig dat de beste manier is om mij aan de ontvangen genade te herinneren, tot God te komen en nog meer genade te krijgen? Als Christus mij ooit zoet is geworden, dan kan ik die zoetheid bestendigen door tot Hem te komen en Hem opnieuw te smaken. Geliefden, probeer niet op uw oude bevindingen te teren. Zelfs het beste soort brood zal niet lang goed blijven. Het wordt snel oudbakken als u het bewaart. Het is nodig dat er steeds weer vers brood uit de oven komt. Zelfs het manna, dat uit de hemel kwam, kon niet bewaard blijven, anders zouden er wormen in komen. En zo is het ook met het voedsel voor uw ziel. Probeer niet van oudbakken ervaringen te leven. Meer dan dertig jaar geleden ervoer ik veel vreugde in de Heere toen ik Hem leerde kennen. Ik ben erg blij dat ik me dat kan herinneren, maar die herinnering is voor mij van weinig waarde als ik me terneergeslagen voel. Nee, dan wil ik dat de Heere weer tot mij komt zoals Hij dat eenmaal deed. U bent toch als een arme, lege zondaar tot Jezus Christus gekomen, zoveel jaar geleden? Kom dan weer, op precies dezelfde manier. Kom elke dag tot Christus zoals u die eerste dag tot Hem kwam. “O, maar toen was ik alleen maar een zondaar!” Welnu, u bent nu toch niet veel anders? U zult ontdekken dat u het beste gewoon kunt komen zoals die eerste keer. “Maar ben ik nu inmiddels geen ervaren heilige?” Ja, ja, dat geloof ik best, maar ik merk altijd dat ik, als ik mijn mooie ervaringskleed aantrek, lijk op die hofdame met haar lange sleep. Het kan niet anders of iemand zal daar een keer op trappen en dan is die gescheurd. Ik kom het liefst tot Jezus zoals die eerste keer. Stel dat de duivel tegen me zegt: “U bent geen kind van God.” Dan zeg ik: “U weet daar weinig van, hoewel u weet dat u er zelf geen van bent.” “Maar”, zegt hij dan, “u kent de Heere niet.” “Aha”, vraag ik hem dan, “wat ben ik dan wel?” Hij antwoordt: “U bent een grote zwarte zondaar.” Dan, als een Luther, sla ik met zijn eigen zwaard zijn hoofd eraf, net zoals David bij Goliath deed, want dan zeg ik hem: “Christus Jezus kwam in de wereld om zondaren zalig te maken en ik ga naar de Zaligmaker van zondaren toe, gewoon om mijn vertrouwen weer op Hem te stellen, zoals in het begin.” Meestal gaat de duivel dan weg als ik hem dat zeg. Er is niets wat de ziel meer versterkt dan nog eens naar de koperen slang te kijken, nog eens een duik in de fontein des bloeds te maken of ons nog eens te goed te doen aan de onuitputtelijke voorraad die voor ons is weggelegd in de persoon van onze Heere.

			Als iemand van u ooit tot de Tafel des Heeren is gekomen zonder in Christus te geloven, waag het dan niet nogmaals te komen als u niet veranderd bent. U hebt hier niets te zoeken tenzij u in Jezus gelooft en uw vertrouwen op Hem stelt. Dat zou bewijzen dat u in Christus Jezus een nieuw schepsel bent. Zelfs al is uw geloof in Jezus zeer zwak en teer, kom dan en wees welkom. Als u uw vertrouwen op uw eigen verdienste stelt, ga dan naar uw eigen tafel. Als u denkt dat het verdienstelijk is om naar de avondmaalstafel te gaan, waag het dan niet om te komen, want dat zou de ordinantie ondersteboven keren. U mag niets meebrengen, alleen maar iets ontvangen. Mogen u die de Heere liefhebben, ontdekken dat Hij u erg dierbaar is. Mogen degenen onder u die Hem nog niet kennen, Hem onmiddellijk gaan zoeken, niet aan de tafel, maar aan de troon der genade en aan het kruis! Geloof in Jezus want dan zult u zalig worden. Dan zult u het recht ontvangen om tot het huis des Heeren in te gaan. Dan zult u het voorrecht ontvangen om aan Zijn Tafel te zitten en te genieten van alle andere zegeningen die de uitverkorenen ten deel vallen. Moge de Heere het zo maken, om Christus’ wil!

			Amen.

			* Deze preek is genomen uit The Metropolitan Tabernacle Pulpit en is gehouden op zondagavond 4 juni 1882.

			Zich bij de Kerk voegen

			‘En zij deden niet alleen, gelijk wij gehoopt hadden, maar gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons, door de wil van God.’
2 Korinthe 8:5

			Er zijn mensen die altijd proberen aan te tonen wat er gebruikelijk is in de christelijke kerk. Ze zijn altijd op zoek naar voorvallen en tradities. Het ergste daarbij is dat veel van deze mensen zoeken naar oude dingen die nog niet oud genoeg zijn – oude dingen uit de rooms-katholieke kerk, bijvoorbeeld, en middeleeuwse gewoonten en gebruiken, die niets anders zijn dan boerenbedrog. Als ze de echte oude beproefde dingen willen, dan zouden ze terug moeten gaan naar de apostolische tijd. Het beste kerkgeschiedenisboek waaruit men rituelen, echte rituelen, kan afleiden is de Handelingen der Apostelen. Als de christelijke kerk daarop terugvalt, in plaats van te onderzoeken wat de christenen uit de tweede of de derde eeuw deden, dan zal ze veel dichter bij de waarheid komen van wat ze behoort te doen.

			Welnu, onze tekst vertelt ons van een oud gebruik uit de tijd van de apostelen. Degenen die christen werden, gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna gaven ze zichzelf aan de kerk, door de wil van God. Laten we deze dingen eens in die volgorde overdenken.

			Vanzelfsprekend staan we eerst stil bij het belangrijkste: die handeling die waarde en schoonheid geeft aan alles wat erop volgt en die ook de vrucht ervan is.

			De hoogste gave van de ziel

			Het eerste wat de christenen uit oude tijden deden, uit de tijd van de Heilige Geest, was: “zij gaven zichzelf aan de Heere”. Dit is essentieel, de ene, allerbelangrijkste gave. Hebben wij allen die belijden dat we volgelingen van Christus zijn ons al echt aan de Heere gegeven? Zijn er geen mensen in dit gebedshuis die daar nog nooit over nagedacht hebben, of anderen die zelfs de gedachte eraan al minachtend afwijzen? Och, toehoorders, de dag zal komen waarop u naar deze zaken in een heel ander licht zult kijken. In het hiernamaals zal het duidelijk worden dat het zeer wijs van u zou zijn geweest om zich aan de Heere te hebben geven en ontzettend dwaas om voor eigen rekening te hebben geleefd.

			Toen deze vroege christenen zich aan de Heere gaven, was het eerste wat duidelijk werd dat het geven en de gave echt gemeend waren. Laten de aanwezigen die zich aan de Heere gegeven hebben zich eens afvragen of hun gave echt gemeend was. Deze eerste gelovigen meenden wat ze zeiden. Hun toewijding was heel oprecht: zij gaven zich aan Jezus Christus over om helemaal de Zijnen te zijn. Vergeet niet dat dit in die tijd veel meer betekende dan wat er ooit van ons gevraagd zal worden. Iemand die zich in die tijd aan Christus gaf, werd uit de synagoge gezet als hij Jood was. Hij werd uit de gemeenschap gestoten als hij heiden was. Hij werd voor de rechtbank gesleept. Hij werd in de gevangenis gezet. Hij kreeg dikwijls zweepslagen en werd vaak door het vuur of met het zwaard gedood. En hoewel deze eerste christenen wisten wat er zou gebeuren, gaven ze zich toch welbewust aan de Heere. Och, geliefde belijdende leden hier aanwezig, was de gave van uzelf aan Christus net zo oprecht? Of hebt u alleen maar belijdenis gedaan omdat anderen het ook deden? En bent u trouw aan die belijdenis gebleven, hoewel het een leugen was, omdat u zich ervoor schaamde toe te moeten geven dat u een fout gemaakt had? Was het nu echt gemeend of niet? Als dat niet zo is, moge God het dan zo maken, want alleen iets wat echt uit het hart komt, kan op de oordeelsdag bestaan. Heere, verlos ons van alle godsdienst die niet uit het hart komt!

			Vervolgens was de gave van zichzelf aan de Heere een gewillige gave. Alle christenstrijders zijn vrijwilligers en toch zijn ze allemaal tot krijgsdienst gedwongen. De genade van God dwingt mensen om christen te worden, maar ze dwingt hen alleen in overeenstemming met de inzichten van hun gemoed. De vrijheid van onze wil is net zo’n grote waarheid als de uitverkiezing van God. De genade van God maakt, zonder onze wil geweld aan te doen, mensen gewillig op de dag van Gods heerkracht en zij geven zich aan Jezus Christus. U kunt niet tegen uw wil christen zijn! Kind van God tegen zijn wil? Nee, dat is nooit zo geweest en dat zal nooit gebeuren. Nu vraag ik u, christenen, of u niet opgewekt, blij en onvoorwaardelijk dienaren van God bent. Ik weet dat het zo is en de verbintenis die u jaren geleden aanging ergert u nu niet. Als u echter een oprechte heilige bent, dan herhaalt u die belijdenis vanavond en hoopt u die in leven en sterven steeds weer na te zeggen. Want u bent een gewillig en juichend eigendom van de Heere.

			Wat deze eerste christenen schonken was verder een verstandige gave. In de dagen van Paulus waren de mensen die zich bij de kerk voegden geen domme mensen. Ze wisten dat het niet te koop was. Ze wisten, zoals men van alle verstandelijke mensen mag verwachten, dat de dienst aan Jezus Christus niet daar kan bestaan waar er geen duidelijk begrip van zaligmakende genade is.

			Alleen daar waar begrepen werd dat de zaligmaking door Jezus geschiedde, kon men geestelijk leven en de waarachtige bekering aantreffen. Geen godsdienstig ritueel, ceremonie of sacrament zou dat kunnen schenken. Ik heb dominees hun gemeente horen vertellen: “U bent in uw kinderjaren christen geworden en u behoort de geloften toen voor u gedaan trouw te blijven.” Het is duidelijk dat een ieders geweten hem zegt dat er geen enkele grond is voor een dergelijke redenering. Wat heb ik daarmee te maken? Wat geef ik om geloften die voor mij gedaan zijn toen ik nog klein was? Waren de geloften goed of slecht? Mijn verzorgers hebben mij nooit geraadpleegd. Ik had er toen niets mee te maken en ook in de toekomst wil ik dat niet. Of ze nu beloofden dat ik God zou dienen of de duivel, ik wijs hun verantwoordelijkheid en steun evenzeer van de hand. Als redelijk wezen getuig ik van mijzelf voor God en niemand anders doet dat voor mij. Als ik aan Moloch gewijd was, zou ik dan als volwassene die toewijding moeten aanvaarden? God verhoede het! En zelfs als ik aan Christus gewijd was, zou ik geen toewijding willen aanvaarden waarvan ik wist dat Christus die niet zou aanvaarden omdat Hij er nooit om gevraagd had. Hij vraagt om mijn persoonlijke toewijding. Hij vraagt slechts om begrijpende liefde, om verstandige dienst. En ik weet zeker dat velen van u tot Christus kwamen wetend wat u deed, wat berouw hebben inhield, wat geloven inhield, nadat u berekend had wat leven in heiligheid u zou kosten. En welbewust, als mensen met inzicht en verstand, zei u: “O Vorst, we nemen dienst onder Uw banier! O Immanuël, schrijf onze naam op Uw rol want we zullen vanaf nu tot in eeuwigheid Uw dienaren zijn!” Het was een welgemeende gave, het was een gewillige gave en het was een verstandige gave waarmee deze eerste christenen zich de Heere toewijdden.

			Broeders en zusters, het was bovendien een volledige overgave van hen. Geen enkele christen gaf zich in die tijd gedeeltelijk aan de Heere en hield een ander deel voor de afgoden of voor zichzelf. Als ze dat al geprobeerd zouden hebben, dan zouden ze zeker afgewezen zijn, want Christus eist van de kerk alles of niets. U moet als christen helemaal christen zijn, of helemaal niet. U kunt zich niet opdelen tussen God en de duivel, tussen rechtvaardigheid en zonde. Die overgave moet zonder voorbehoud zijn, zonder beperkingen. Als u zich waarlijk aan de Heere hebt overgegeven, dan hebt u Hem uw lichaam gegeven. Dat zal dan niet meer met zonde verontreinigd worden maar een tempel van de Heilige Geest zijn. U hebt Hem uw geest gegeven om niet meer een vrijdenker te zijn, een slaaf van de twijfelzucht. U hebt uw verstandelijke vermogens gegeven om daarmee aan de voeten van Christus te zitten en van Hem te leren, Zijn onderwijs als waarheid aan te nemen en Zijn Woord te houden als het enige hof van beroep voor al uw vragen. U houdt Hem ontegenzeglijk voor uw Leraar en Zijn leer als zuivere waarheid. U hebt Hem ook uw tong gegeven om voor Hem te spreken, uw handen om voor Hem te werken, uw voeten om voor Hem te lopen, iedere gave van uw lichaam en geest om in heerlijke gemeenschap Hem te dienen.

			Wat uw wedergeboren, hemelse, geestelijke natuur betreft, die moet van de Heere zijn en zal altijd de koninklijke en heersende kracht binnen in u zijn. U bent vandaag met de drieëenheid van uw natuur – lichaam, ziel en geest – helemaal van Christus en als u een oprecht christen bent, omvat dat alles wat u hebt: al uw talenten, al uw tijd, al uw bezit, al uw invloed, al uw relaties, al uw mogelijkheden. U houdt vanaf nu niets meer voor uzelf, maar u zegt met de bruid: “Ik ben van mijn Liefste, en mijn Liefste is van mij”.

			En verder is de overgave die iedere ware christen doet een overgave aan de Heere. Dat is waarmee het moet beginnen: met de Heere. We moeten ons pas aan de kerk overgeven nadat we ons eerst aan de Heere hebben overgegeven. Laten we ons alstublieft niet aan de priesters overgeven. Dat verafschuw ik! Van alle schurken op aarde zijn de priesters het ergst. Van alle vervloekingen die ooit op aarde gevallen zijn – ik zal zelfs de duivel niet buiten beschouwing laten –, is de geestelijkheid de ergste. Het kan me niet schelen of het gaat om een afgescheiden voorganger, een geestelijke uit de staatskerk, een rooms-katholiek, een mohammedaan of een heiden. Geen mens kan uw godsdienst voor u beoefenen. Als iemand doet alsof hij dat wel kan, alsof hij uw zonde kan vergeven of iets voor u bij God kan bewerkstelligen, schuif hem terzijde: zo’n man is een gemene oplichter. Geef uw denken of uw geest nooit over aan enig mens. Speld uw opvattingen nooit aan de mouwen van een mens. Zorg ervoor dat uw overgave aan de Heere volledig en overvloedig is: aan Zijn waarheid, aan Zijn wet, aan Zijn evangelie. Maak uw overgave zo volkomen alsof u zich tot slaaf overgaf, of tot stenen om door Zijn hand gegraveerd te worden. U zult in waardigheid toenemen als u in egoïsme afneemt. U zult vrij worden al naar gelang u Gods banden draagt. U zult groot worden als u klein wordt in uzelf. Geef uzelf helemaal over aan God. Let wel, het is aan Hem. Niet aan enig mens, niet aan enige belijdenis, niet aan enige sekte, maar geheel en al aan de Heere, Die u lief heeft gehad van voor de grondlegging der wereld. Aan de Heere, Die u met Zijn bloed gekocht heeft. Aan de Heere, Wiens Geest uw aanneming in uw ziel verzegeld heeft.

			Vergeet dit dus niet. Het is de eerste stap bij alle openlijke godsdienstige handelingen: u moet zich eerst aan de Heere geven. U hebt pas het recht om erover te praten zich bij een christelijke kerk te voegen als u dat gedaan hebt – “eerst aan de Heere”. U hebt pas het recht om gedoopt te worden als u dat gedaan hebt – “eerst aan de Heere”. U hebt pas het recht om aan de Avondmaalstafel te zitten als u dat gedaan hebt – “eerst aan de Heere”. Geef u eerst aan de Heere, met ongeveinsd berouw over uw zonde, met een kinderlijk en hartelijk vertrouwen in Jezus. En als u zich volledig aan de Heere gegeven hebt, dan mag u naar ieder geheiligd deel van de dienst komen, naar ieder bijzonder feest der liefde – maar niet eerder. Och, uw sacramenten en uw ceremoniën, God verafschuwt ze totdat u Hem eerst uw hart gegeven hebt. IJdel zijn uw offeranden, uw wierook is Hem een gruwel. Het is een kwaad, ja erger dan een kwaad. Het is een bespotting van God, een belediging van Hem, als uw hart zich niet eerst aan Jezus overgeeft. Uw man-zijn wordt het rechtmatige eigendom van God als u het gewillig aan Hem overgeeft.

			Ik kan op deze zaak verder niet ingaan door iedere aanwezige er vragen over te stellen. Maar toch zou ik u allen, en in het bijzonder iedere belijdende christen, willen vragen om in uw geweten deze vraag te beantwoorden: “Mijn ziel, hebt u zich, door de genade van God, overgegeven om de Heere toe te behoren?” Meent u dat echt of is het een schijnvertoning? Is het voor u werkelijkheid geworden of slechts namaak? Voelt u vanavond een verlangen in uw hart om uw overgave meer volkomen te maken? Bidt u om genade om het in de toekomst te vervolmaken? Rust u alleen in het kostbare bloed van Jezus? Wenst u God te verheerlijken zolang u leeft? Dan gaat het goed met u en kunt u met mij de volgende stap zetten. Maar als dat niet zo is, blijf dan van alle ceremoniën af, blijf dan van alle beloften af! Er staat niets voor u in de Bijbel en er is niets voor u in de kerk, als u niet eerst met God verzoend wordt door de dood van Jezus Christus. 

			Laten we nu kort de tweede manier overdenken waarop de ziel zich overgeeft. 

			De gave die op de eerste volgt

			Ik wil deze passage goed begrijpen en ik denk dat ik het nu weet. “Zij gaven zichzelf eerst aan de Heere en daarna aan ons” – dat wil zeggen: ze gaven “zichzelf” aan ons – “door de wil van God”. Nadat ware christenen zich aan de Heere gegeven hebben, zou hun volgende stap moeten zijn om zich aan de christelijke kerk te geven. Ze zouden, zoals Paulus eens, meteen moeten proberen om met de gemeente van Christus verenigd te worden. Een pasbekeerde gelovige moet in de wijk waarin hij woont, als er daar een christelijke kerk staat, meteen gemeenschap met anderen zoeken die zijn Heere liefhebben omdat ze ook door Zijn genade behouden zijn. De beste manier om dit te doen is door zichzelf te geven. Niet zijn naam, zijn geld, zijn aanwezigheid alleen, zijn meeleven, zijn actieve dienst – dit zijn allemaal onderdelen van de gave. Maar de kern van de zaak is om zichzelf te geven. Met hart en ziel moet hij zijn invloed, persoonlijkheid en talent, in zoverre God hem dat schenkt, aan de kerk geven. Wat houdt dat in, zich aan de christelijke kerk over te geven? Ik zal het nogmaals zeggen om zo het geheugen van veel leden hier die het vergeten zijn op te frissen. Het is uw plicht zich bij de christelijke kerk te voegen. Wat betekent dat? Welke verplichtingen brengt dat met zich mee? 

			Allereerst, zuiverheid in doen en laten. Als u geen belijdenis van uw geloof doet en leeft zoals het u goeddunkt, dan zult u dat op de oordeelsdag moeten verantwoorden. Maar als u zich bij een christelijke kerk voegt, moet u oppassen hoe u leeft, want uw handelingen zullen dubbel zo goed bekeken worden en dubbel zo zondig zijn als u tot inconsistentie vervalt. Als u als bediende bij een familie werkt en lid van een christelijke kerk bent, moet u de mensen niet naar de ogen kijken; er dient niets aan u te zien te zijn wat een goede dienaar van Jezus Christus oneer zou brengen. Als u echtgenoot bent, hebt u niet het recht om een slechtgehumeurde, dominante dictator ten opzichte van uw vrouw te zijn; en als u dat wel bent, hoort u helemaal geen lid van een christelijke kerk te zijn. Als u echtgenote bent, moet u geen slonzige, luie vrouw zijn die romannetjes leest en uw huishoudelijke plichten verzaakt; en als u dat wel doet – en het maakt me niet uit welke cursussen u volgt of welke gebedsbijeenkomsten u bezoekt –, dan hebt u niet het recht om u zo te gedragen en toch belijden christen te zijn. 

			U bent christen, zegt u, en u hebt zich bij de kerk gevoegd? Dan hebt u op uw werk niet het recht om tot kunstjes en streken te vervallen die de mensen overal heel gewoon vinden. Als u niet kunt leven zonder bedrieger te zijn, doe dan geen belijdenis van uw geloof. Het zou voor u net zo goed zijn om meteen naar de hel te gaan, zoals u bent, met een molensteen om uw nek. Want u hebt een onechte en goddeloze belijdenis gedaan, van een vroomheid die u niet in de praktijk gebracht hebt. Nee, als u niet in de kracht en de geest van Gods genade oprechtheid in uw manier van doen wilt nastreven, hebt u niet het recht om te praten over zich aan de kerk te geven. Dat zou u alleen maar oneer brengen. Uw zonde zou u alleen maar in een diepere verdoemenis werpen. Houd u er daarom ver bij vandaan.

			Het volgende wat van ieder lid van Christus’ kerk verwacht wordt is de genademiddelen niet te verachten. En dan bedoel ik niet alleen aanwezigheid bij de zondagse diensten. Alle schijnheiligen komen op zondag, maar niet alle schijnheiligen komen bij mijn weten naar de gebedsbijeenkomst op maandag en ook niet naar de doordeweekse avonddienst op donderdag. Ik ben hier vrij zeker van, hoewel sommigen van hen er misschien toch zijn. Doordeweekse bijeenkomsten en diensten vormen een goede test. Velen kunnen niet komen, en dat weet ik, en ik vraag u ook niet om uw huishoudelijke plichten op te offeren voor een kerkdienst. Toch zijn er die wel aanwezig zouden kunnen zijn, maar gewoon niet komen. En u allen behoort te komen, voor zover u gelegenheid hebt en binnen redelijke afstand woont. Zorg ervoor dat u in dat opzicht niet nalatig wordt.

			Een andere plicht van alle leden is om elkaar te helpen en te vertroosten. Net zoals bij de vrijmetselaars – pak stevig aan en u krijgt een vriendelijk woord en broederlijke erkenning –, zo moet het ook onder christenen zijn, alleen in nog hogere mate. We moeten de rouwdragenden vertroosten, de armen helpen en in het algemeen op elkaars belangen zien, want in de kerk zijn we allen leden van één familie. U moet “goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs”. Geef uw kruimels aan de mussen buiten, maar laat uw broeders en zusters het meeste en het beste ontvangen van wat u kunt geven. Dit is gewoon de plicht van iedere christen. 

			Verder moet ieder kerklid zich ook aan de kerk geven in de zin van deelnemen aan het kerkenwerk. Ieder kerkmens die geen post bezet, die niet gul is om te geven, niet vlijtig is met zijn handen, niet ernstig van hart, niet vriendelijk van tong, moet zich schamen. U kunt niet alles tegelijk doen, maar een ieder moet zijn plekje innemen, want iemand die niets doet is als een dar in een bijenkorf, die weldra verdreven zal worden. Ik hoop, geliefden, dat ik van mijzelf mag zeggen dat ik dit gedaan heb toen ik me bij de kerk van Christus voegde. Ik kan me goed herinneren hoe ik erbij kwam, want ik heb mijzelf toegang tot de kerk van God verschaft door de dominee te vertellen – hij was nonchalant en traag – nadat ik vier of vijf keer gebeld had en ik hem niet te spreken kreeg, dat ik mijn plicht gedaan had. En als hij me nog niet wilde ontvangen, zou ik zelf een vergadering bijeen roepen en de mensen vertellen dat ik in Christus geloofde en hun vragen of ze me wilden hebben. Ik weet dat ik, toen ik dit deed, het ook echt meende. Ik weet dat er niemand was die het toen serieuzer meende en ik meen het nog steeds. Ik geef mijzelf over aan Christus en aan de dienst van Christus. Ik vind het niet erg om over zaken uit de politiek te spreken die het christelijk geloof raken. Ik vind het niet erg om de algemene zaak van de menslievendheid te bevorderen, noch iets anders voor het goed van mijn medemensen. Toch is er niets waaraan ik mijzelf met mijn hart en ziel geef dan om de kennis van Christus’ naam alom te verspreiden. Ik denk dat dit voor een christen het allerbelangrijkste zou moeten zijn. Dekt uw godsdienst uw vlag, of dekt uw vlag uw godsdienst, hoe zit dat? U bent politicus? Prima. Ik ben blij dat er op die plaats een eerlijke man staat. Dekt uw godsdienst echter uw politiek of verslindt uw politiek uw godsdienst? En u bent een harde werker? Goed, u hebt een eerbare positie en niets dan lof voor een harde werker. Maar dringt uw godsdienst door uw harde werk en geeft het er kwaliteit aan? Hebt u er Christus mee lief? Vindt u dat u boven alles christen moet zijn? Dan maakt het niet uit wat u bent: smid of schoorsteenveger, koning of papierprikker – dat is van ondergeschikt belang. Allereerst moet u christen zijn en al het andere moet daaraan onderworpen worden, want de christelijke kerk heeft het recht om dit te verwachten.

			Nu weet ik dat er enkelen van u zullen zeggen: “Nou, ik hoop dat ik mijzelf aan de Heere gegeven heb, maar ik ben niet van plan om me aan de kerk te geven, want...“. Welnu, waarom niet? “Omdat ik christen kan zijn zonder de kerk.” Weet u dat heel zeker? U kunt net zo’n goed christen zijn door de geboden van de Heere ongehoorzaam te zijn als door ze te onderhouden? Stel dat iedereen hetzelfde deed. Stel dat alle christenen op aarde zouden zeggen: “Ik voeg me niet bij de kerk.” Dan zouden er helemaal geen zichtbare kerk en sacramenten zijn. Dat zou heel erg zijn. En toch, als één het doet – wat goed is voor één, is goed voor allen –, waarom zouden we het dan niet allemaal doen? Gelooft u dan dat u, als u iets deed wat de neiging heeft de zichtbare kerk van God te vernietigen, net zo’n goed christen zou zijn als wanneer u uw best deed om die kerk op te bouwen? Ik geloof er niets van en u ook niet! U huldigt die mening niet; het is slechts een smoes voor iets anders. Daar ligt een baksteen, een erg goede. Waar is die baksteen voor gemaakt? Om er een huis mee te bouwen. Het zou onzin zijn als die baksteen u vertelt dat hij rondslingerend op de grond net zo’n goede baksteen is als in het huis. Het is een onnutte baksteen. Pas als hij in de muur gebouwd wordt, is hij nuttig. Dus u, rondslingerende christenstenen, ik geloof niet dat u aan uw doel beantwoordt. Uw leven is in strijd met dat leven waarvan Christus wil dat u het leeft en u bent verantwoordelijk voor de schade die u berokkent.

			“O,” zegt er iemand, “hoewel ik hoop dat ik de Heere liefheb, toch, als ik me bij de kerk zou voegen, zou ik het zo’n grote verplichting vinden.” Dat is precies wat u hoort te vinden. Behoort u niet te vinden dat u nu verplicht bent tot heiligheid en tot Christus? Och, die gezegende banden! Als er iets is wat me meer tot heiligheid zou verplichten dan wat ik nu heb, dan zou ik die boeien willen voelen, want ik voel me slechts vrij als ik me verplicht weet tot vroomheid, oprechtheid en een nauwgezet leven.

			“O,” zegt iemand anders, “als ik me bij de kerk zou voegen, ben ik bang dat ik dat niet zou kunnen volhouden.” U verwacht dat u, veronderstel ik, het buiten de kerk wel zou volhouden, dat wil zeggen: u voelt zich veiliger om Christus ongehoorzaam te zijn dan om Hem te gehoorzamen! Dat is een vreemde opvatting! U kunt maar beter zeggen: “Mijn Meester, ik weet dat Uw heiligen met elkaar in gemeenschap verenigd moeten worden, want de kerken zijn door Uw apostelen ingesteld. En ik vertrouw erop dat ik de genade heb om die verplichting uit te voeren. Ik heb geen kracht in mijzelf, Meester, maar mijn kracht is in U. Ik zal U volgen waarheen U mij leidt en het verder aan U overlaten.”

			“Maar,” zegt weer een ander, “ik kan me niet bij de kerk voegen, want zij is zo onvolkomen.” Natuurlijk, want u bent zo perfect! Als dat zo is, dan adviseer ik u naar de hemel te gaan en u daar bij de kerk te voegen. Want u bent zeker niet geschikt om u bij de kerk op aarde te voegen en u zou zich er helemaal niet thuis voelen.

			“Ja,” zegt een ander, “maar ik zie zoveel foute dingen bij christenen.” Er is niets fout bij u, veronderstel ik? Ik kan slechts zeggen, dat als de kerk van God niet beter is dan ik, dat ik er dan medelijden mee heb. Ik voelde dat ik, toen ik me bij de kerk voegde, veel meer goeds zou ontvangen dan ik er waarschijnlijk aan toe zou kunnen voegen. En bij alle fouten die ik de afgelopen twintig jaar of meer in de christelijke kerk heb ontdekt, kan ik toch zeggen, als oprecht man, dat de leden van de kerk de voortreffelijken op aarde zijn. Ik verheug me in hen, hoewel ze niet volkomen zijn, verre van dat. Als er onder de hemel mensen gevonden worden die echt dichtbij God leven, dan zijn het wel de leden van de kerk van Christus.

			“Ach,” zegt er iemand, “maar het is een raar stel schijnheiligen.” U bent zelf zeker erg degelijk en oprecht? Ik geloof u wel, maar dan moet u zich ook bij de kerk voegen en uw eigen degelijkheid aan die van de kerk toevoegen. Ik ben er zeker van, geliefde vrienden, dat niemand van u zijn winkel morgenochtend zal sluiten of zal weigeren een gouden pondstuk aan te nemen als er een klant binnenkomt, omdat er toevallig schurken zijn die in valse munten handelen. Nee, u niet. En u gelooft die verhalen ook niet dat, omdat sommige christenen schijnheilig zijn, ze dat daarom allemaal zijn. Dat zou hetzelfde zijn als wanneer u zegt dat als sommige gouden pondstukken vals zijn, ze daarom allemaal vals zijn. U zou dat fout hebben, want als alle gouden pondstukken vals waren, zou het de valsemunter nooit lukken om zijn namaakmunten uit te geven. Het is juist de hoeveelheid goed metaal die de valse verdrijft. Er is nog een flink aantal respectabele gouden christenen op aarde en in de kerk, wees daar maar zeker van.

			“Nou,” zegt een ander, “ik denk niet dat ik – hoewel ik hoop dat ik een dienaar van God ben – me bij de kerk kan voegen. Weet u, de mensen kijken er zo op neer.” Wat een gezegende minachting is dat! Ik ben echt van mening dat er geen grotere eer in de wereld te behalen is dan om geminacht te worden door wat in dit land de “hogere kringen” genoemd wordt. De meeste mensen zijn slaaf van wat ze “fatsoenlijkheid” noemen. Fatsoenlijkheid! Als iemand ’s zondags een jas aantrekt waarvoor hij betaald heeft, als hij God dag en nacht dient, of de mensen het nou zien of niet, als hij een eerlijk, rechtlijnig man is – het kan me niet schelen hoe weinig hij verdient –, dan is hij een fatsoenlijk mens en hoeft hij nooit te buigen voor dit denkbeeld van de hogere kringen met hun kunstmatige fatsoenlijkheid.

			Al deze flauwekul, want anders is het niet, weerhoudt velen ervan zich bij de kerk te voegen, omdat ze bang zijn dat de fatsoenlijke mensen uit het land dan op hen neerkijken. Ik heb juist gisteren in de krant gelezen dat het geen zin heeft om Afgescheiden edellieden te benoemen, want de volgende generatie zou niet langer Afgescheiden zijn en fatsoenlijk in hun godsdienst worden. Ik ben helaas bang dat dit waar is! Het is een grote schande dat mensen, zodra ze in een hogere maatschappelijke positie komen, de kerk vaarwel zeggen waaraan ze zich gegeven hadden toen ze zich aan de Heere gaven. 

			De tijd zal komen dat de armste christen boven de trotste edelman die God niet vreest verhoogd zal worden, wanneer God uit de krotten en hutten van Engeland een majesteitelijk adeldom tevoorschijn zal brengen dat alle koningen en prinsen der aarde zal beschamen. En dezen zal Hij hoger dan de serafim zetten, als anderen van voor Zijn aangezicht verworpen zullen worden. Ik zeg tot een ieder van u die zich niet bij deze kerk wil voegen omdat daardoor uw fatsoenlijkheid zou afnemen, dat ik u er dan ook helemaal niet om zal vragen. En Christus ook niet. Als dit de goden zijn u die dient – de hogere kringen en de fatsoenlijkheid – ga dan maar tot die armoedige goden en dien die dan maar. God zal uw ziel op de dag der afrekening echter wel van uw hand eisen. Er bestaat niets beters dan het dienen van Christus. Veracht te worden, op straat nagewezen en nagefloten, allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd te krijgen, dit alles zou ik veel eerder aanvaarden dan enige ridderorde, als de zaak van Christus mij daartoe zou nopen. Want dit is het ware onderscheidingsteken voor een christen als hij zijn Meester waarachtig dient.

			De dag zal komen waarop de Heere onderscheid zal maken tussen degenen die Hem liefhebben en die Hem niet liefhebben. En elke dag komt die uiteindelijke scheiding dichterbij. Vanavond wordt die scheiding gemaakt en ze wordt in de prediking van het evangelie volbracht. Laat ieder mens zijn plaats bepalen en zich de vraag stellen: behoor ik Christus toe of Belial? Behoort u God, Christus, Zijn dierbare bloed toe, of gaat u nog steeds op in zondig vermaak en genot? Aangezien u deze vraag zult moeten beantwoorden als de hemelen branden, de aarde wankelt en de oordeelsbazuin u voor de grote witte troon daagt, beantwoord hem dan nu maar! En u, onverschrokken zielen, die uw Zaligmaker liefhebt, als u zich nog niet bij Zijn leger aangesloten hebt, meldt u zich dan nu maar aan. En u, liefdevolle zielen, die toegenegen zijt en zich een tijdje op de achtergrond gehouden hebt, kom nu maar naar voren.

			Gij strijders, zijt dan moedig,
weerstaat de boze macht;
hij kan niet overwinnen,
want Jezus geeft u kracht.

			Rijst vandaag op voor Jezus. Weest vandaag bereid om ter wille van Zijn naam verstoten te worden. Maar als Hij in heerlijkheid verschijnt, zal de vergelding voor u zijn, een vergelding die al het verlies dat u vandaag lijdt ruim goed zal maken.

			“Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden.” “Die met het hart gelooft, en met de mond belijdt, zal zalig worden.” Geloof in de Heere Jezus Christus. En moge Zijn zegen op u rusten.

			Amen.

			* Deze preek is gepubliceerd in The Metropolitan Tabernacle Pulpit en is gehouden op zondagavond 24 oktober 1869.

			Spurgeon op een bruiloft

			‘Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk.’ 
Éfeze 5:25-27

			We beschouwen een trouwplechtigheid op zich niet als een kerkdienst. Het is het begin van een wettelijke verbintenis waardoor beide partijen met elkaar verbonden worden. En dat staat los van het feit of ze gelovig of ongelovig zijn. Het is echter wel onze overtuiging dat alles wat recht is zou moeten worden “geheiligd door het Woord van God, en door het gebed”. Daarom is het goed dat er een groep christelijke vrienden samenkomt om getuige te zijn van de trouwbelofte die door bruid en bruidegom wordt gedaan en ook om hen in het bijzonder in het gebed de Heere aan te bevelen. Een huwelijksdag is een van de belangrijkste momenten in ons leven en heeft alles te maken met onze toekomst. Er zijn zoveel belangen aan verbonden. In de komende tijd kan het huwelijk ons zoveel geluk brengen of misschien zoveel verdriet veroorzaken dat we de Heere niet ernstig genoeg kunnen bidden om Zijn leiding en zegen over alles wat ermee verbonden is.

			Het huwelijk is het enige wat ons uit het paradijs overgeleverd is en er zit nog steeds iets paradijselijks aan. Het huwelijk is door onze Heere Jezus Christus gebruikt als symbool van Zijn liefde voor Zijn kerk en van Zijn eenheid met haar. En dat geeft het veel aanzien. Jezus heeft Zijn eerste wonder op een bruiloft gedaan en dat was een veelbetekenend wonder waarbij water in wijn veranderd werd. Hiermee wilde Hij waarschijnlijk zeggen dat het leven na het trouwen veel voller, veel rijker, veel vreugdevoller wordt dan ervoor. En het gouden boek van de Openbaring besluit met een huwelijk, “de bruiloft des Lams”. Net zoals veel verzonnen verhalen besluiten met “zij trouwden en ze leefden nog lang en gelukkig”, zo eindigt Gods grote verhaal, het oude vertrouwde verhaal van Jezus en Zijn liefde, ook met een huwelijk. Och, mocht ieder van ons geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams en voor eeuwig met Hem in heerlijkheid leven!

			Het is onze ernstige bede dat onze broeder, die de Heere nuttig in de bediening heeft gemaakt, van nu af aan tweemaal zo nuttig mag worden. Nu hij een vrouw heeft, zou hij tweemaal zoveel werk voor de Meester moeten kunnen doen. Zoals elk van deze geliefde vrienden ieder voor zich tot zegen is geweest in het werk van de Heere, bidden we dat ze samen een nog grotere zegen mogen ervaren en dat ze het middel mogen zijn om vele zielen tot de Zaligmaker te leiden. Ik ben er zeker van dat wij die het werk van de bediening gaande houden ook weten hoeveel genade we nodig hebben als we al onze verantwoordelijkheden goed willen vervullen. Als de apostel Paulus het nodig vond om te zeggen: “Broeders, bidt voor ons”, dan smeken ook wij om de gebeden van onze broeders. Daarom wil ik de heer Harrald en de heer Harmer nu vragen ons voor te gaan in gebed, daarbij speciaal denkend aan onze geliefde vrienden die op het punt staan man en vrouw te worden.

			We hebben heel wat rites en ceremonies opgegeven omdat we vonden dat ze naar bijgeloof neigden, maar we hebben de ring behouden. Het is een indicatie en een symbool van ware huwelijksliefde, want het is een volmaakte cirkel, er is geen eind aan. Hij is van zuiver goud gemaakt, is puur en dient zo als  symbool van ware liefde, en ik hoop dat hij goed zit aan de vinger waaraan die gedragen zal worden.

			Wilt u, geliefde broeder, als u de ring aan uw bruid geeft, tot haar zeggen: “Ik geef je deze ring, om die je leven lang te dragen, als teken van mijn liefde en trouw”? Wilt u, geliefde zuster, als u de ring aanneemt, tot uw man zeggen: “Ik aanvaard hem en zal hem als zodanig dragen”?

			[Toen dit gedaan was en mijnheer en mevrouw Hobby daarna als man en vrouw voorgesteld waren, sprak dominee Spurgeon verder:] Nu, geliefde vrienden, zal ik een aantal verzen uit de Bijbel lezen betreffende de plichten van mannen en vrouwen. Ik geloof dat deze jongelui goed op de hoogte zijn van deze plichten, maar ik zal de woorden van de apostel toch lezen, alleen al om het geheugen van enkele ouderen hier op te frissen, die misschien beginnen te vergeten wat Paulus over dit onderwerp geschreven heeft.

			Ik zou echter eerst willen vragen of de vrienden hier voor onze geliefde broeder en zuster willen bidden en in het bijzonder voor onze zuster. Als ik een jonge vrouw was en wilde trouwen, dan zou ik niet met een dominee trouwen omdat de positie van domineesvrouw erg moeilijk is. Kerken geven een getrouwde dominee geen twee salarissen, een voor de man en een voor zijn vrouw, maar in veel gevallen verwachten ze wel diensten van zijn vrouw, of ze daar nu voor betalen of niet. De vrouw van de dominee wordt ook geacht alles van de kerk te weten en aan de andere kant mag ze ook weer niets weten. Of ze nu alles weet of niets, ze wordt er door sommige mensen evenzeer om bekritiseerd. Haar plichten bestaan uit altijd thuis te zijn om voor haar man en haar gezin te zorgen en uit altijd op pad te zijn om andere mensen te bezoeken en allerlei dingen voor de kerk als geheel te doen. Nou, dat is natuurlijk onmogelijk. Ze kan niet iedereen op zijn wenken bedienen en men kan niet van haar verwachten dat ze het iedereen naar de zin maakt. Haar man kan dat ook niet en ik denk dat hij een grote oen is als hij dat toch probeert. Aangezien de man het niet iedereen naar de zin kan maken, weet ik zeker dat zijn vrouw dat ook niet kan. Er zal altijd wel iemand zijn die geïrriteerd is, vooral als die persoon zelf had gehoopt de vrouw van de dominee te worden. Er ontstaan telkens problemen in de meest georganiseerde kerken en zoals ik al eerder zei, is de positie van domineesvrouw altijd een heel lastige.

			Toch denk ik dat ik, als ik een christelijke jonge vrouw was, eigenlijk wel met een dominee zou willen trouwen als dat mogelijk was, omdat ik dan zo veel goeds zou kunnen doen door hem in zijn dienst aan Christus bij te staan. Het dient de zaak van God als de dominee zelf in staat gesteld wordt zijn werk goed te doen. Het is de taak van zijn vrouw om erop toe te zien dat hij zich thuis op zijn gemak voelt, want als iedereen gelukkig is en vrij van zorgen, kan hij alle aandacht richten op de voorbereiding van de preek. Een godvruchtige vrouw die zo haar man helpt beter te preken is zelf een verkondigster, hoewel ze misschien nooit in het openbaar spreekt. Zo wordt ze in hoge mate dienstbaar aan de kerk van Christus die aan de zorgen van haar man is toevertrouwd.

			Laten we nu de brief aan de Éfeziërs, hoofdstuk 5, vers 25-27 er op naslaan:

			Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig zou zijn en onberispelijk.

			Dit schrijft Paulus en hij is hierbij geïnspireerd door de Heilige Geest. Bovendien vermoed ik dat Paulus zelf ook ooit een vrouw had. U kunt niet te veel van uw vrouw houden, broeder Hobby. Ik heb nog nooit gehoord van een man die zijn vrouw te hartstochtelijk liefhad. Ik heb wel gehoord van vrouwen van wie men zei dat ze te attent voor hun man waren, maar ik heb ze zelf nog nooit ontmoet.

			Ware liefde zoekt de heiligheid van het voorwerp ervan. Het is vals vuur dat een ander tot zonde verleidt. Ware liefde voelt altijd dat het de grootste weldaad is die ze kan verlenen om heiligheid te bevorderen in de ander. Zo was ook Christus Zelf, toen Hij Zich voor de kerk overgaf, van plan haar te heiligen, te reinigen en te vervolmaken. De Heere geve ons grote genade, niet alleen om heiligmaking voor onszelf te zoeken maar ook om ons het middel te doen zijn om heiligheid in anderen te bevorderen!

			Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijk ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente.

			Wat is het een heerlijke waarheid dat we door een levende, blijvende band met Christus verenigd kunnen worden! U weet dat Christus gezegd heeft: “Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken ze, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.” Er zegt misschien iemand: “Och, maar ze zullen misschien door Zijn vingers glippen.” “Nee,” zegt een ander, “dat kan niet, want het zijn Zijn vingers, zoals de apostel zegt, ‘Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente’.” Dit is een van de duidelijkste bewijsstukken van de zekerheid van alle gelovigen, want als Christus het geringste lid van Zijn lichaam zou verliezen, dan zou Hij niet volkomen zijn.

			Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en die twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.

			Christus heeft Zijn Vader verlaten. Hij heeft de hemelse voorhoven verlaten, is op deze aarde neergedaald en met Zijn Gemeente verenigd zodat Hij een met haar werd.

			Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ’t die door Zijn sterven
aan haar het leven gaf.

			Dit alles heeft Hij gedaan om een te zijn met Zijn Kerk.

			Zo dan ook gij, elk in het bijzonder, een ieder hebbe zijn eigen vrouw alzo lief als zichzelf; en de vrouw zie, dat zij de man vreze.

			Die paar woorden aan het eind worden vaak over het hoofd gezien: “de vrouw zie, dat zij de man vreze”, wat inhoudt: “laat de man erop toezien dat er iets in hem is wat het respect van zijn vrouw waard is”. 

			Laten we nu teruggaan naar vers 22:

			Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere; want de man is het hoofd der vrouw.

			Geliefde vriend, voel maar geen trots omdat Paulus zegt dat de man het hoofd van de vrouw is. Salomo zegt: “Een kloeke vrouw is een kroon van haar heer” en een kroon is het bovenste gedeelte van het hoofd. Toch moet het bestuursvermogen bij het hoofd berusten en een gezin zal pas goed op orde zijn als we allemaal onze juiste plaats innemen. Ik zeg wel eens tegen pasgetrouwde vrouwen: “Probeer maar niet het hoofd van uw man te zijn. Laat hem maar het hoofd zijn en u de nek; dan kunt u hem alle kanten opdraaien.”

			Gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams.

			Het leiderschap van de man bestaat uit het doen van de wil van Christus. De Heere Jezus is het Hoofd en Hij is de Behouder.

			Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan hun eigen mannen in alles.

			Tot zover het onderwijs uit Gods Woord. Zorg ervoor dat het in uw leven gestalte krijgt. Laten we nu gaan zingen:

			Welzalig, waar Uw liefd’, o Heer, de band is,
die man en vrouw ten nauwste saâm verbindt!
Waar beider ziel op ’t innigst verwant is,
daar ied’re dag hen aan Uw voeten vindt.
Waar zij in U zich eeuwig één gevoelen
en, vast aan U in lief en leed verkleefd,
geen hoger heil begeren noch bedoelen,
dan wat in U zijn bron en oorsprong heeft.

			Welzalig ’t huis, dat rijk met vreugd gezegend,
U niet vergeet, maar zich in U verblijdt.
Welzalig ’t huis, door ziekt’ en smart bejegend,
als Gij, o Heer, daar Arts en Trooster zijt.
Dan zullen w’eens aan d’avond van ons leven
ontslapen in ’t vertrouwen op Uw kruis,
en ’t aardse huis, ons hier ter woon gegeven,
verwiss’len met Gods heerlijk Vaderhuis.

			Geliefde vrienden, u hebt wel gemerkt dat ik vanmorgen erg opgewekt en blij gesproken heb. Als we hier bijeen waren gekomen voor een christelijke begrafenis in plaats van een trouwerij, dan zouden we misschien wat plechtiger geweest zijn. Toch zou er zelfs dan geen gebrek aan opgewektheid en blijheid geweest zijn. De blijdschap van een christen hangt niet af van de omstandigheden. Van filosofen werd wel gezegd dat zij zonder muziek gelukkig konden zijn en zo kunnen we ook van christenen zeggen dat ze onder alle omstandigheden blij kunnen zijn. Ik denk dat we er goed aan doen op een bruiloft van christenen erg blij te zijn, want een goedgeregeld, godvruchtig huisgezin is een krachtig bewijs van de kracht van het christendom. Ik ken verschillende vrienden die, als zij over hun vrouw en kinderen praten, zeggen: “Als de ware godsdienst me niets anders dan mijn gelukkige gezin had gebracht, dan zou ik er zeker van zijn dat het van God kwam.” Als ik huisgezinnen zie waar geen tevredenheid heerst, geen vrede, geen geluk, wat zou ik dan willen dat de genade van God daar werd binnengebracht om de vijandschap, onenigheid, slechte sfeer, verbitterdheid, drank en dergelijke te verdrijven! Vertrouw er maar op, het ware geloof is net zo goed voor dit leven als voor het toekomende. En hoewel we dit geloof wensen wanneer we gaan sterven, willen we het net zo zeer als we aan het begin van het leven staan en in het bijzonder aan het begin van het huwelijksleven.

			Bezit een ieder van u dit ware geloof? We zijn hier met een klein gezelschap bij elkaar, maar geloven we allemaal in de Heere Jezus Christus? Zijn we allen van de dood overgegaan tot het leven? Als dat niet zo is, laten we hier dan over nadenken, onze levenswandel bezien en ons tot de Heere bekeren. Als we Hem zoeken, dan zal Hij Zich door ons laten vinden. Waar Hij het verlangen naar genade geeft, daar zal Hij Zelf aan dat verlangen voldoen. Hij staat aan de deur en Hij zal spoedig in ieder hart komen dat geopend wordt om Hem te ontvangen. Moge God geven dat de huwelijksdag van onze geliefde vrienden voor sommigen die hier vanmorgen bij ons zijn de dag van hun geestelijke geboorte mag worden, het moment van bekering!

			De Heere zegene u, en behoede u, en Hij doe Zijn aangezicht over u lichten! De Heere zegene u, naar lichaam en ziel, qua eten en drinken, op de kansel en thuis, met of zonder vrienden, in het licht van de voorspoed of in de duisternis van het verdriet! De Heere zij met u en met ons allen, totdat de dag aanbreekt en de schaduwen vlieden! De genade van onze Heere Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij voor altijd met u!

			Amen. 

			* Deze toespraak is in 1894 in The Sword and the Trowel gepubliceerd.

			Spurgeon op een begrafenis

			Geliefde vrienden, en in het bijzonder u die bij deze gelegenheid in rouw gedompeld bent, het is niet moeilijk om innige deelneming met u te voelen, want ik geloof dat ik door het verscheiden van onze geliefde broeder net zo’n groot verlies ervaar als ieder ander. U raakt misschien veel huiselijke steun kwijt, maar ik verlies een echte kameraad. En laat me over mijn geliefde vrienden in de Tabernacle zeggen die door het kerkenwerk met mij verbonden zijn, dat onze gemeenschap niet van het gewone slag is. Onze broeders zijn de meeste dagen van de week in het gebedshuis en voor een aantal van hen neemt de dienst aan God daar net zo veel tijd in beslag als hun eigen zaak. In sommige gevallen zelfs meer. Met hun hele hart en ziel zijn ze daar. Als er ergens mensen zijn die niet door een bloedband verenigd zijn maar die toch zeer hecht, zeer innig en zeer hartelijk met elkaar verbonden zijn, dan weet ik zeker dat ik dit van mijzelf en al mijn geliefde broeders daar mag zeggen. Hoewel we geen vader verloren hebben, ervaren we dat we wel een broeder verloren hebben. En zelfs zijn eigen geliefde vrouw – moge God haar zeer genadig dragen – kan moeilijk meer het verlies voelen dan sommigen van ons die zoveel jaar dag aan dag met haar geliefde man hebben doorgebracht.

			Toen ik van het overlijden hoorde, dacht ik dat ik nooit in staat zou zijn om naar deze begrafenis te komen, want ik voelde me totaal terneergeslagen. Maar nu niet meer. Ik heb enigszins aan de andere zijde van dit verdriet mogen kijken en ik denk dat wat ik vanmiddag ga zeggen anderen die vandaag rouwen, kan helpen om er ook overheen te kijken. Zo kunnen ze misschien hun verlies dragen, niet alleen met gelatenheid,  maar zelfs met een opgewekt aanvaarden van de wil van God.

			Ik dacht bij mezelf: “Ik weet wat ik heb gedacht aangaande het overlijden van dergelijke oprechte mensen, dat ik het niet moet vergelijken met de opvattingen van een ongelovige.” Hoe denkt een ongelovige, iemand die niet in Christus gelooft, over de dood? Als u in de catacomben in Rome zou zijn, dan zou u zo kunnen zeggen of u zich in het christelijke deel bevond of in het heidense. Waar een heiden begraven ligt, kunt u als het ware smartelijke kreten horen en de inscripties op de graven staan vol van een verdriet dat nooit gestild kan worden en met aanklachten tegen God. Als u echter op de plek komt waar een christen begraven is, dan merkt u meteen het verschil in sfeer: het is in elk geval altijd vredig en soms zelfs triomferend. Het is niet goed als een christen huilt alsof hij geen hoop had of alsof hij tegen een dictator in opstand kwam in plaats van zich aan een Vader over te geven.

			De dood heeft ons zonder twijfel ernstig letsel toegebracht. Het is geen kleinigheid dat de gulden schaal in stukken gestoten wordt, het zilveren koord ontketend, de kruik aan de springader gebroken, het rad aan de bornput in stukken gestoten, dat de ramen verduisterd worden, dat de maalsters stilstaan en dat het stof weer tot de aarde keert, zoals het geweest is. Het is geen kleinigheid dat een mens in een lijk verandert, dat zijn lichaam tot voedsel van de wormen dient. Toch is dit slechts het begin van het einde. Dit is slechts het uitgraven van het fundament voor een kostbare en heerlijke bovenbouw. Dit is slechts het opruimen van versleten kleding opdat de vlekkeloze, luisterrijke gewaden tevoorschijn gehaald kunnen worden. Dit is slechts een smeltkroes waarin het lichaam gedaan wordt, van waaruit het als goud zevenmaal gezuiverd tevoorschijn zal komen. Nee, nee, we moeten geen twijfels hebben, geen angst, geen droefgeestigheid, geen duisternis aan het graf van een christen. Laten we ons liever verheugen en verblijd zijn. Nachtgedachten van Edward Young, hoe leerzaam en ernstig het ook is, is niet zo opgewekt geschreven als had gemoeten. Bepaalde dingen worden daarin vaak als duister afgeschilderd die God ons als licht wil doen zien.

			Welnu, vroeg ik me daarna af, als ik niet als ongelovige over deze overleden vrienden mag denken, hoe dan wel? Zal ik het doen als halfgelovige? Vandaag de dag wemelt Gods kerk van de halfgelovigen, mensen die wel de belijdenis als belijdenis geloven maar die niet als iets vanzelfsprekends zien. “Ik geloof de wederopstanding des vlezes” zeggen ze, maar geloven ze het ook? Aanvaarden ze die grote waarheid echt? Is het een tastbare hartsrealiteit geworden? Men kan gemakkelijk “Ik geloof” zeggen, maar het is heel iets anders om het ook te geloven. Als u een halfgelovige bent, verontrust de dood u. U hebt angst voor iets na de dood – “het onbekende land, van welks grens geen reiziger terugkeert”. Maar het is voor u allemaal heel wazig en onduidelijk. Als u een halfgelovige bent, zal het heengaan van uw vriend u verschrikkelijk benauwen. U gelooft dat hij bij God is, maar toch is het een schijngeloof dat u niet tot troost is. Het verdriet is voor u de realiteit, niet de wederopstanding. De dood staart u aan, maar u staat met uw rug naar het eeuwige leven. Het zou me als dienaar van het evangelie echter niet sieren om tot deze halfgelovigen gerekend te moeten worden, deze praktisch ongelovigen. Zo siert het u ook niet, geliefden, van wie er velen van hun jeugd af aan met het vette der tarwe verzadigd zijn en met het onvergankelijke Woord van God gevoed, als u dezelfde opvattingen over de dood zou hebben als deze halfgelovigen.

			Ik heb er ook over nagedacht hoe ik als ware gelovige naar deze dingen moet kijken, als een volwassen man Gods. Dus zei ik tegen mezelf: “Ik zal eens kijken wat mijn favoriete leermeester, John Bunyan, hiervan gezegd heeft en hoe hij er tegenaan keek.” Als u straks thuis bent, moet u eens De Christinnereis naar de eeuwigheid opslaan en dat stuk lezen waar Christinne de rivier oversteekt. Dat zal een genot voor u zijn en u zult er meer door verfrist worden dan door mijn woorden. Wat denkt u dat Bunyan zegt over hoe de pelgrims die in het land van Getrouwde woonden tegen de dood aankijken? Hij zegt dat “het gedruis van hen, die hier op de straten wandelden, was: Er zijn meer pelgrims naar de stad gekomen, er zijn meer pelgrims naar de stad gekomen!” Dat was hun grote blijdschap, dat andere pelgrims ook naar dezelfde plaats kwamen waar zij waren, in het grensgebied van de hemel. En dan gaat Bunyan verder: “Anderen antwoordden, en zeiden: En zo velen gingen over het water, en werden heden binnengelaten door de gouden poorten.” Ja, op die manier spraken ze over de dood. Het was helemaal geen verdrietig onderwerp, maar in alle wouden van het land van Getrouwde werd er over de pelgrims gepraat die het water hadden overgestoken en door de gouden poorten werden binnengelaten. Wij zitten hier allemaal te huilen, maar volgens dit onderwijs moeten de heiligen die het land van Getrouwde bereikt hebben zich juist verheugen als zij horen van de pelgrims die de rivier oversteken. U weet wat Bunyan van het water van die rivier zegt: “Zij meenden, dat het aan hun verhemelte wel wat bitter smaakte, maar het smaakte zoeter, toen zij het gedronken hadden.” Dus met grote blijdschap en met veel genoegen spraken ze over de pelgrims die door het water gingen en door de gouden poorten binnen werden gelaten. Als u en ik een waar geloof mogen hebben, dan zullen wij ook met grote vreugde denken aan onze geliefden die naar binnen zijn gegaan om de Koning in Zijn schoonheid te zien. In plaats van te zeggen: “Ze zijn dood”, zullen we zeggen: “Ze zijn nu buiten het bereik van de dood.” In plaats van te zeggen: “Ze zijn ons ontvallen”, zullen we zeggen dat ze ons slechts een weinig voorgegaan zijn. Maar wij zijn ook op weg en we zullen ook thuiskomen. Wat een gezegende dag zal dat zijn wanneer we ons in heerlijkheid bij hen zullen voegen.

			Maar hoe dachten zij die zelf door het water moesten over de dood? Bunyan zegt dat de heer Standvastig, toen hij in de rivier stond, zei: “De wateren zijn inderdaad bitter voor het gehemelte en koud voor de maag, maar toch, de gedachte aan de plaats, waarheen ik ga, en aan het geleide, dat mij wacht aan de overkant, ligt mij als een gloeiende kool op mijn hart.” Hij zei ook: “Deze rivier is voor velen een schrik geweest en de gedachten eraan hebben ook mij dikwijls verschrikt. Nu, dunkt mij, sta ik gemakkelijk; mijn voet staat vast op datgene, waarop de voeten der priesters rustten, die de Ark des Verbonds droegen, toen Israël door deze Jordaan ging.” Kort voordat Christinne het water overstak, kwam er een brief bij haar uit de Hemelstad, waarin stond: “Heil u, goede vrouw. Ik breng u tijding, dat de Meester u roept, en verlangt dat gij zult staan in Zijn tegenwoordigheid, met klederen der onsterfelijkheid bekleed en dat binnen tien dagen.” Toen de hemelse bode haar deze brief had voorgelezen, “gaf hij haar daarbij een zeker teken, dat hij een ware boodschapper was, die gekomen was om haar te zeggen, dat zij zich haasten moest om te gaan. Dat teken was een pijl met een punt door liefde gescherpt, die gemakkelijk in haar hart drong, en die tussenbeide zo wonderlijk bij haar werkte, dat zij op de vastgestelde tijd gaan moest.”

			Welnu, zo was het ook met onze broeder. Voor hem was er ook een “pijl met een punt door liefde gescherpt”, een jaar of wat eerder, en die bleef daar liggen tot de vastgestelde tijd waarop hij moest gaan. Onze geliefde broeder kreeg dit liefdevolle teken enige maanden geleden toegezonden, gewoon om hem mee te delen dat de Meester hem spoedig verwachtte. Onlangs kreeg hij grote rust over zijn zakelijke zorgen en werd hij zachter en milder van gemoed. De Heere was duidelijk bezig Zijn dienaar gereed te maken het water over te steken. Christinne keek niet naar haar vertrek met verdriet. Ze nam liefdevol afscheid van haar kinderen en van alle vrienden en medepelgrims. Onze geliefde broeder Mills keek ook niet uit naar de dood in ongerustheid. Toen ik met hem over zijn leven zat te praten en over de toekomst, was ons gesprek als dat van twee mannen die blij waren elkaar te hebben leren kennen, die zich zouden verheugen als een van de twee de rust inging en die blij zouden zijn om elkaar weer aan de andere kant van de rivier te ontmoeten.

			Zodra Christinne haar teken ontvangen had, deed ze wat de meeste christenen doen: ze liet namelijk haar dominee halen. Zijn naam was Grootmoedig, want hij had haar en haar gezin op de pelgrimsreis bijgestaan totdat ze bij de rivier gekomen waren. En wat denkt u dat de heer Grootmoedig zei toen ze hem vertelde dat een pijl haar hart was binnengegaan? Ging hij bij haar zitten huilen? Nee, “hij zei haar, dat hij hartelijk verblijd was over het nieuws, en dat hij blij zou geweest zijn, als de bode voor hem gekomen was.” En hoewel ik de heer Grootmoedig niet ben, kan ik toch in waarheid hetzelfde zeggen. U en ik moeten niet bang zijn voor dit bericht, maar mogen er zelfs naar verlangen. We moeten degenen die ons voorgegaan zijn naar de Beminde benijden, want zij krijgen het eerst de kans om hun hoofd aan Zijn borst te leggen, waar ze het nooit meer vandaan willen halen, want daar vinden ze eeuwige blijdschap en zaligheid.

			Weet u nog dat de arme heer Gereed tot Hinken zijn krukken achterliet toen de pelgrims het water overstaken? Bent u daar niet blij om, geliefde vriend, u die al jarenlang hinkt? En daar was de oude heer Kleinmoedig, die tegen de heer Dapper zei: “Wat mijn zwakke geest of kleine moed aangaat, die zal ik achterlaten, omdat ik daaraan geen behoefte heb in de plaats waar ik heenga. Ook is hij niet waard gegeven te worden aan de armste pelgrim. Waarom ik verzoek, dat gij, mijnheer Dapper, wanneer ik zal weggegaan zijn, die zult willen begraven in een mesthoop.” En verder was er de arme heer Wankelmoedig, met zijn dochter Zeer Bevreesd, die samen het water overstaken. “De laatste woorden van de heer Wankelmoedig waren: ‘Vaarwel, gij nacht; o, welkom, gij dag’.” Wat mevrouw Zeer Bevreesd betreft, zij ging al zingend door de rivier, maar niemand kon haar goed verstaan; het leek wel alsof ze niet bij machte was haar verrukking in woorden uit te drukken.

			O, wat is het wonderlijk om te zien hoe het met deze pelgrims gaat bij het sterven. Ze huiveren misschien tijdens hun leven, maar ze huiveren niet als ze sterven. De zwaksten van hen worden dan de sterksten. Zo heb ik veel pelgrims op weg geholpen, met onder hen aan aantal Kleinmoedigen en Vrezenden, die mij onderweg tot grote zorg waren. Maar op het eind was of de rivier leeg en konden ze droogvoets oversteken, of anders hebben ze zich in het diepe stuk zo als een held gedragen dat ik mij erover verbaasde. Ik had nooit gedacht dat ze zo dapper konden zijn. Voor die tijd struikelden ze nog over een strootje, maar bij hun dood hebben ze bergen beklommen. Ze waren als de meest broze, bedeesde musjes die je maar tegen kon komen en nu bedienen ze zich van adelaarsvleugels om weg te vliegen. Broeders en zusters, als u in Christus bent, wees dan niet bang om te sterven, want u zult op uw stervensuur stervensgenade ontvangen.

			Kom dan, geliefde mededienaren, als we zien dat onze mensen spoedig gaan sterven, laten we hen dan niet mistroostig maken. We moeten zelf moed houden om de andere pelgrims op de weg nog een beetje langer te kunnen helpen en de reus Grimmig nog voor een paar andere vrouwen en kinderen te bestrijden. We moeten getrouw onze plicht vervullen totdat het werk gedaan is. Laten we niet terneergeslagen zijn bij het heengaan van onze vriend, maar laten allen die de Heere liefhebben zeggen: “We wilden wel dat wij post gekregen hadden.”

			Nog eenmaal. Toen ik dit onderwerp voorbereidde, dacht ik: Wat denkt onze geliefde vriend er nu van? Ik wilde wel dat hij ons zijn mening zou kunnen geven. Ach, broeder, u ligt niet eens in die kist, anders zou ik het u vragen. Het is slechts uw stoffelijke omhulsel dat daar ligt. Wat denkt hij ervan? Wat moet het heerlijk zijn om uit het lichaam te zijn – ik heb het over een lichaam dat zestig jaar mocht worden, dat verlamd is geraakt, dat vele maanden aan de rand van de dood heeft gelegen –, wat een vreugde moet het zijn om daar vanaf te zijn! We weten niet wat het betekent om dit lichaam afgelegd te hebben; maar de ontklede geest moet een wonderlijke frisheid bezitten! En wat betekent het om vrij van alle twijfels en angsten te zijn, vrij van alle neigingen tot zondigen, en om helemaal volkomen te zijn? En hoe zal het zijn om temidden van tienduizend maal tienduizend verwante geesten zich te verblijden en te verheugen in de ene glorierijke God en in de Christus, Die het Licht zal zijn dat over allen schijnt? Ik garandeer u dat vijf minuten in de hemel beter is dan het aardse leven van Methusalem, zelfs als men hier beneden een zo gelukkig mogelijk leven zou kunnen leiden. Och, wat zou onze broeder ons berispen als hij ons hier zou kunnen zien huilen! Wat zou hij ons terechtwijzen, zeggen dat het beste dat hem had kunnen overkomen ook daadwerkelijk gebeurd is en ons vragen waarom we daarover treuren.

			Als laatste heeft het me zeer vertroost te bedenken wat de mensen boven in de hemel over dit onderwerp zouden denken. Aangezien we daar ook eenmaal zullen zijn, kunnen we maar beter de gewoonten van daar leren. Wat zullen ze, denkt u, zeggen over onze geliefden die in Jezus ontslapen? Nou, de engelen zullen hen tegemoet komen! Lazarus stierf en werd door de engelen in de schoot van Abraham gedragen. En dat zal er met alle heiligen gebeuren. Bunyan zegt: “De dag nu naderde waarop Christinne gaan moest. Toen was de weg vol volk om haar de reis te zien aanvaarden. Maar zie, de gehele oever aan de andere zijde der rivier was vol paarden en wagens”, want Gods engelen kwamen haar tegemoet terwijl zij “inging door de Poort onder al de plechtigheden der vreugde, zoals dat geschied was met Christen, haar man, vóór haar.” Ja, de engelen zullen de heiligen tegemoet komen. Zij zijn onze broeder tegemoetgekomen om hem naar zijn eeuwige plaats te begeleiden. De engelen komen niet om te rouwen. Ik garandeer u dat er niet één een rouwband om had en dat er niet één van hen huilde. Zij strekten hun blinkende handen uit en zeiden: “Welkom, broeder! Welkom, broeder! U bent lang pelgrim geweest. Nu mag u voor eeuwig rusten. Welkom in uw eeuwige woning!”

			En wat dacht u dat de andere heiligen daarboven dachten van het heengaan van onze broeders? Zij hebben hen zonder twijfel met blij gejuich verwelkomd en terwijl ze allen door de gouden straten renden, geroepen: “Er zijn meer pelgrims naar de stad gekomen, er zijn meer pelgrims naar de stad gekomen”. En de Heere Jezus Christus glimlachte en sprak: “Vader, Ik dank U, omdat die hier bij Mij zijn die Gij Mij gegeven hebt.” Hij heeft hen verwelkomd. En ook God de Vader was blij om hen in de hemelse heerlijkheid te begroeten. Bent u allemaal niet blij als uw kinderen thuiskomen? Is er iemand onder u die zich niet verheugt als hij zijn jongens en meisjes bij hem ziet terugkomen, al is het maar even voor de feestdagen? We horen hun zoete stemmen graag, hoewel ze ons soms storen. Maar het zijn toch onze eigen kinderen, ons eigen kroost, en in onze oren is er hoe dan ook geen stem zo zoet als die van hen. De stemmen van Zijn kinderen klinkt God als muziek in de oren. Hij is blij als ze bij Hem thuis komen, om dan nooit meer weg te gaan. En de Heilige Geest ook, laten we Hem niet vergeten. Hij schept er behagen in om de heilige zielen te zien die Hij opnieuw gevormd heeft, met wie Hij geworsteld heeft, met wie Hij zoveel jarenlang gewerkt heeft. Zoals een arbeider zich verheugt over zijn voltooide handwerk, zo verheugt de Geest van God zich over hen die Hij tot mede-erfgenamen van de erfenis van de heiligen heeft gemaakt.

			Daarom raad ik u aan naar het graf te gaan met liederen van blijdschap. Als u daar staat en dan een traan laat, laat de glimlach van uw dankbaarheid tot God die dan doen blinken en in een edelsteen veranderen. Ga daarna naar huis, ieder van u, en wacht op uw eigen verandering. 

			Wat mijzelf betreft, zoals ik u vaak herinnerd heb aan het eind van onze vreugdevolle zondagse diensten in de grote gemeente in de Tabernacle, ik zou het hier graag weer willen zeggen:

			Nu dalen, onder zangen,
om zijne ziel t’ontvangen,
Gods eng’len om hem heen;
hij stemt in hunne koren,
doet d’eer huns Konings horen,
door hem als Redder aangebeên.

			*Deze ontroerende toespraak is door dominee C.H. Spurgeon gehouden in Rye Lane Chapel te Peckham op dinsdagmiddag 16 januari 1883, ter gelegenheid van de begrafenis van de heer W. Mills, een van de diakenen van de Metropolitan Tabernacle. De toespraak is in The Sword and the Trowel gepubliceerd. 

			Een les uit de grote onsteltenis

			De verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen, die niet bewegelijk zijn. 
Hebreeën 12:27 

			Het is een veelgehoorde misvatting dat de aarde stilstaat en dat ze vast en onbewegelijk is. Als astronomisch principe is ze afgewezen, maar als praktisch beginsel heerst ze nog steeds in de gedachten van mensen. Galileo heeft gezegd: “Nee, de wereld is niet een stilstaand lichaam, ze beweegt.” Al veel eerder had Petrus verklaard dat al deze dingen zullen vergaan. Ten slotte geloofde men de astronoom wel, maar men twijfelt nog steeds aan de apostel, of althans men vergeet zijn leer. Hoewel men glashelder uit de Schrift en uit ervaring weet dat er geen vastigheid op aarde te vinden is, bouwt men echter nog altijd op het drijfzand van de aarde alsof het een stevige rots is en hoopt men stof op alsof dat alles nooit weggeblazen zou kunnen worden. “Dit is de kern van de zaak,” roept een vrek, terwijl hij zijn zakken met goud vastgrijpt; “ik geloof niet in hemel en hel”. “Dit is de hoofdzaak,” fluistert een koopman, terwijl hij een groot risico neemt met zijn commerciële speculaties; “geestelijke zaken zijn alleen voor dromers en gevoelsmensen. Geld is de ware schat.” Ach, mijne heren, u baseert uw redeneringen op een bedrieglijk fundament. Deze wereld is net zo zeker niet meer dan een ronddraaiende bol voor het menselijke leven dan beschouwd in het licht van de astronomie. De hoop die men daarop bouwt zal net zo zeker op niets uitlopen als een kaartenhuis in de storm. We hebben hier geen blijvende stad en het is tevergeefs als we er één proberen te bouwen. Deze aarde is niet de rots die wij onder onze voeten menen te hebben. Ze lijkt meer op dat groene, maar zo verraderlijke, zachte en bodemloze moeras dat onoplettende reizigers verzwelgt. We praten over de terra firma alsof er zoiets als een vaste aarde bestaat. Er wordt geen bijvoeglijk naamwoord zo verkeerd gebruikt als dit, want de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid.

			Om deze onaangename waarheid goed bij ons in te prenten, doet God in Zijn voorzienigheid de wereld af en toe bij wijze van waarschuwing beven. De Heere hoeft maar met één vinger naar de aarde te wijzen of de bergen worden verzet in het hart van de zeeën, terwijl de wateren bruisen en beroerd worden totdat de bergen daveren, door haar verheffing. De maaksels van menselijk vernuft en vlijt vergaan op het geluid van de stem van de Allerhoogste. Hoewel die de vastigheid van de aarde lijken te bezitten en de verhevenheid van de hemel lijken op te eisen, laat één Goddelijk woord de aarde en de hemel echter daveren. Als u door de geschiedenis bladert, zult u veel perioden van geweldige ontsteltenis aantreffen, die onuitwisbaar gegrift staan in de herinnering van de mensen.

			Een rijk is door verovering in de vernieling gegaan en door politieke machten dichtgetimmerd. Ambitieuze koningen zijn door legers met ontembare moed ondersteund. Er zijn machtige vorstenhuizen gevestigd waarvan men verwachtte dat ze zo lang als de zon zouden regeren. God heeft ze echter doen wankelen en de diadeem is gevallen, de koninkrijken zijn verwoest. Babylon heeft gezegd: “Ik zit als een koningin, en zal geen rouw zien”, maar ze is verwoest geworden en haar paleizen zijn verbrokkeld tot een ruïne. Het machtige rijk van de Perzen leek oneindig en eiste trots de wereldheerschappij op, maar de ijzeren staf van Alexander heeft het in stukken geslagen als een pottenbakkersvat. Het Macedonische rijk kon ook niet lang blijven bestaan en het maakte snel plaats voor het machtigere Romeinse rijk, dat met al zijn strijdbare legioenen zijn tijd verduurde. Maar toch is ook dat, als een neerbuigende muur, voorover ter aarde gevallen. Net als een schuimkop zich in de golf oplost waardoor die gedragen wordt en voor altijd verdwijnt, zo gaan koningshuizen, republieken en keizerrijken ook voorbij. Ze zijn als een droom die bij het ontwaken voor altijd verdwenen is.

			In de tijd tussen deze grote omwentelingen hebben er minder dramatische veranderingen plaatsgevonden, maar die toch ook dezelfde waarschuwing afgaven. Onze bedrijven worden door God af en toe flink door elkaar geschud. De mensen hebben gewoonlijk aardig wat vertrouwen in hun medemens en op basis van dit gerechtvaardigde vertrouwen gaat het goed met de handel. Echter, als door krankzinnigheid bezeten, kunnen ze plotseling in hun haasten met David zeggen: “Alle mensen zijn leugenaars”, en onmiddellijk aandringen op hun goud. Een veerboot is best in staat alle mensen de rivier over te zetten, als ze maar geduld hebben. Ze worden echter bezeten door de gedachte dat die boot spoedig zal zinken en daarom duwen en trekken ze om aan boord te komen, en zo brengen ze juist dat kwaad over zich waar ze zo bang voor waren. Kenden ze maar wat meer geduld en verdraagzaamheid, waren ze maar minder inhalig en hielden ze maar meer rekening met anderen, dan zou alles misschien toch wel redelijk goed gaan. Maar bij de minste of geringste achterdocht vat het egoïsme vlam, laait het op tot wantrouwen en in een poging zijn eigen kaars te redden door het huis van de buren in brand te steken, treft men ook zijn eigen huis in brand aan. Hebzucht is er zo bang voor dat er een baksteen uit het huis gestolen wordt, dat ze de hoeksteen eruit haalt en die veilig onder het bed bewaart, met het gevolg dat daardoor het hele gebouw instort. Er zijn maar weinig mensen onder ons die ooit gedacht hadden zo’n ontsteltenis als die van de laatste twee dagen mee te maken. En nu, terwijl we er middenin staan, kan het goed zijn eens om ons heen te kijken. Hoe zit het met die aardschokken op het gebied van de commercie? Hoe kunnen we die verklaren? Zijn ze niet het gevolg van de wet van verandering en onstabiliteit die al het menselijk handelen kenmerkt? In plaats van ons te verwonderen bij een ontsteltenis, kunnen we ons beter afvragen waarom die niet vaker plaatsvindt. Als we naar het lichaam van het gemenebest kijken, kunnen we het Dr. Watts wel nazeggen als die van ons natuurlijk lichaam zegt:

			Vreemd dat een harp van duizend snaren
Zo lang op toon kan blijven.

			Het is geen wonder dat de machine van de commercie af en toe vastloopt. Eigenlijk is het een groot wonder dat die, met zoveel vuile trucs, bedrog en inhaligheid, nog draait. Als we letten op de verdorvenheid van een mensenhart, is het zeer wonderlijk dat menselijke regeringen nog zo stabiel zijn en dat vergankelijke zaken zo soepel kunnen verlopen. Het is alleen te danken aan de allesomvattende voorzienigheid van God dat er niet meer catastrofes en rampen zijn. Maar toch, hoe zit het dan met deze ontsteltenis? En als ze dan komt, wat moeten we er dan van denken? Dat ze uiteindelijk onder de grootste zegeningen die God ons geeft geteld mag worden. Met alle rampen die ze met zich mee brengt, brengt ze alleen die dingen aan het wankelen die bewogen kunnen worden, terwijl de dingen die niet bewegelijk zijn, blijven, zelfs in een gezondere toestand, omdat de ondeugdelijke en bedorven aspecten aan het licht gebracht en verwijderd zijn.

			We zullen in onze tekst een belangrijk algemeen principe ontdekken, namelijk dat God beweegt, zodat de bewegelijke dingen zouden vallen en dat de dingen die niet bewegelijk zijn, zouden blijven. We zullen vanmorgen proberen dat principe ook een praktische invulling te geven.

			De oude Joodse bedeling

			De ceremoniële wet was een zeer wonderlijk systeem van symbolen en beelden. Voor de godsdienstig aangelegde Israëliet was het een geïllustreerd boek vol kostbare lessen. Profeten en koningen vonden het een genot om haar te bestuderen. Mannen als David lazen haar heilige bladzijden dag en nacht met steeds weer nieuwe kracht grondig door. Maar toch was de Joodse bedeling, met al haar uiterlijke praal en haar innerlijke betekenis, iets wat bewegelijk was. Daarom, toen het moment kwam dat ze bewogen werd, ging heel het erbij gemaakte deel er van voorbij en bleven slechts haar eeuwige waarheden over. Vandaag zijn de Joden er nog steeds, maar het Mozaïsche stelsel niet meer. Israël kent geen priesters meer, geen offeranden, geen altaren, geen tempel. Jeruzalem is door de heidenen onder de voet gelopen en op Sions berg weerklinken de psalmen niet langer. De zonen van Juda zijn naar verre landen verdreven en haar dochters wonen in ballingschap. Het uitwendige stelsel werd bij de komst van de Heere bewogen en als iets uitwendigs hield het op te bestaan. Hoe kwam het dat het bewogen kon worden?

			Een van de oorzaken was dat het zoveel met materiële dingen van doen had. Er waren aarden of stenen altaren nodig en zulke altaren kunnen door plunderaars omvergeworpen worden. Er waren stieren met hoorns en hoeven nodig en zulke slachtoffers kunnen door de pest gedood worden. Er waren priesters uit het huis van Aäron nodig en een mensengeslacht kan van de families van de naties afgezonderd worden. Er was een tabernakel of tempel nodig en gebouwen met handen gemaakt kunnen gemakkelijk afgebroken worden. Om die redenen kon het bewogen worden. Het voorhangsel van de tempel is gescheurd en de grote stenen van de tempel zijn naar beneden geworpen. Er verschijnt geen priester meer met de Urim en de Thummim en het gewijde altaar rookt niet meer. Waar is de ark met haar symbolische cherubs? Waar is de tafel der toonbroden, de gouden kandelaar en waar zijn de stenen tafelen? Dit waren slechts met handen gemaakte voorwerpen en die zijn bewogen en verwijderd. Maar de onbewegelijke dingen blijven: ons geestelijk altaar blijft bestaan, onze grote Hogepriester leeft en ons huis niet met handen gemaakt staat voor eeuwig in de hemel. Ons geloof hangt niet van materiële zaken af. We hebben geen altaar van koper of steen, want onze Heere Jezus heiligt onze offeranden. We hebben geen wierook en onyx, want de verdiensten van onze Zaligmaker zijn veel zoeter. We hebben geen tempel of een heilige der heiligen achter het voorhangsel nodig, want we aanbidden God in de geest en waar we Hem ook zoeken en Hij Zich laat vinden, die plaats wordt heilige grond.

			We hebben alles opgegeven wat de onzichtbare werkelijkheid verbindt met de zichtbare schaduwen. En wat ons geloof betreft, zijn we niet meer onderworpen aan de armzalige elementen van massa, tijd en ruimte.

			De Joodse religie kon bewogen worden omdat ze door materiële krachten bestreden kon worden. Antiochus kon haar altaren ontheiligen en Titus haar tempel verbranden en de muren van de heilige stad neerwerpen. Maar geen indringer kan het hemelse altaar van ons geloof met geweld verontreinigen of de hemelse vesting van onze hoop te vuur en te zwaard verwoesten. Materiële krachten zijn van weinig waarde, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Tirannen mogen onze martelaars dan verbranden en onze gelovigen in de gevangenis werpen, maar de zuivere waarheid van Jezus kan nooit door het vuur verslonden noch met ketenen gebonden worden. Ze wordt gekenmerkt door onsterfelijkheid en vrijheid. De leer dat Christus Jezus in de wereld kwam om zondaren zalig te maken kan niet door het zwaard van de vervolging verwond worden, net zo min als de oceaan littekens kan oplopen door scherpe scheepskielen. Zelfs wanneer de winden in kerkers gekluisterd, de golven vastgeketend en de wolken opgesloten zouden worden, zelfs dan kan het Woord van God nog niet gebonden worden. De vrijheid van het kruis van Christus kan niet door legers overwonnen worden, noch door legioenen vertrapt. Als onze aanbidding zich op een aards heiligdom zou richten en alleen door een bepaalde orde mannen vertegenwoordigd zou kunnen worden, gekleed in een speciaal gewaad, onder het zingen van een speciaal ritueel, ja, dan zou de waarheid van Christus misschien voor een tijd onderdrukt kunnen worden, misschien zelfs wel uitgeblust. Wij zijn echter niet afhankelijk van deze dingen. We kunnen God net zo goed aanbidden in een schuur als in een basiliek, net zo goed in een catacombe als in een kathedraal. Boeren en bedelaars zijn net zulke goede priesters voor God als pastoors of abten. Eerbiedige stilte kan net zulke ware lofprijzing voortbrengen als de stemmen van koren met al hun gezang en orgels. Onze godsdienst is zo geestelijk dat de dood zelf, door ons van ons aardse lichaam te verlossen, onze aanbidding eerder helpt dan aantast. Daarom moeten we lachen om speren, zwaarden en rondassen, want ons heilige geloof bevindt zich buiten het bereik van wereldse wapens.

			Bovendien is het Mozaïsche stelsel voorbijgegaan omdat het door de tijd aangetast kon worden. De ark was van duurzaam goferhout gemaakt, maar is toch aan de tijd bezweken. Het voorhangsel was gemaakt van de meest kostbare en onverslijtbare stof, maar is toch aan de druk bezweken en van boven naar onder doormidden geschuurd. Als de tempel niet door de vijand verwoest was, zou ze nu oud en grijs zijn, want de tijd houdt er geen rekening mee of de gebouwen heilig of werelds zijn. “Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.” Maar kijk nu eens naar de leer van het kruis van Christus! Die wordt niet door de tijd aangetast. Het evangelie van de zaligheid door genade alleen is vandaag net zo nieuw als toen Petrus erover preekte op Pinksteren. Het grote gebod “Gelooft en leeft” heeft nu net zo veel levendmakende kracht als toen het voor de eerste keer door de Heilige Geest werd toegepast. De tijd heeft geen invloed op de belofte van de Vader, op de verdienste van het bloed van Jezus of op de kracht van de Heilige Geest. Vandaar dat ons geloof blijft bestaan.

			Geliefden, er kunnen veel meer beroeringen komen. Het rooms-katholicisme, een schijnimitatie van het materiële van de Joodse leer, heeft een beroering nodig die het vernietigt. Het Puseyisme, een even oppervlakkige als wereldse combinatie van het uitwendige en zichtbare met het inwendige en onzichtbare, zal op zijn tijd ook voorbijgaan. Het geloof echter, eenmaal aan de heiligen geschonken, zal iedere verandering overleven. Het symbool is vergankelijk, de geestelijke waarheid is eeuwig. Over iedere vorm van aardse religie zal eenmaal het oordeel uitgesproken worden: “Aarde tot aarde, stof tot stof, as tot as”, maar het zuivere geloof in Jezus Christus zal nooit vergaan. De gelukzalige leer dat God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende en al die heerlijke dogma’s die zich scharen rond het kruis van Christus, zullen die dag overleven waarop de elementen zullen vergaan en de aarde zal verbranden. Ze zullen niet alleen overblijven maar zelfs met meer helderheid en met grotere kracht blijven bestaan, omdat de bewegelijke dingen weggenomen worden. Aardse zaken verduisteren slechts de luister van het kruis en zijn door de zonde tot een voorhangsel gemaakt dat de heerlijkheid van de Heiland verhult. Des te vollediger ze verwijderd worden, des te duidelijker kunnen we het kruis van Christus in ons gezichtsveld krijgen. “Deze zullen vergaan, maar Gij blijft altijd, en zij zullen alle als een kleed verouderen; en als een dekkleed zult Gij ze ineenrollen, en zij zullen veranderd worden; maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden.”

			Alles wat waar is in onze belijdenissen zal standhouden wanneer alles wat slechts opvattingen is bewogen wordt.

			Sommigen van ons, hoewel nog jong, zijn oud genoeg om zich een groot aantal gevallen van theologische ontsteltenis te herinneren, bijna zo absurd als die in het financiële centrum van Lombard Street, want er zijn ook nog andere oudere dames dan degenen die naar de bank rennen om hun spaargeld op te nemen. Het is nog niet zo lang geleden dat we hier de “Rivulet controverse” hadden, waarbij sommigen natuurgedichten als geestelijke gezangen beschouwden – poëzie zonder theologie. Daarna volgde het luidruchtigere gevecht van de “Essays en Recensies”, waarin een huidige bisschop een wiskundige kogel op Mozes afvuurde. En nu zijn er allerlei schrijvers die losslaan op het “Leven van Christus”, en we weten niet wat er nog allemaal zal volgen. Als dit soort aanvallen plaatsvinden, ontstaat er vaak een grote beroering onder vreesachtige gelovigen. Ze vragen zich dan af: “Wat staat er nu te gebeuren? De mensen hebben geen respect meer voor gezag. Vroeger ontvingen ze degelijk onderwijs omdat dat hun gegeven werd. Nu willen ze de oorzaak van alles weten. Helaas, Meester, wat moeten we doen?” Het is waar dat de mensen ernstige vragen beginnen te stellen, waarvan sommige niet vandaag of morgen beantwoord zullen worden. Nu vragen ze van ons dat wij bewijzen dat de Bijbel het Woord van God is in plaats dat ze het als zodanig aanvaarden. Het scepticisme dat overal vraagtekens bij zet is erg actief en kan niet in de kiem gesmoord worden. Ze blijven maar vragen stellen, iedere keer weer opnieuw: “Nee, ik houd niet op totdat ik antwoord krijg.” Is er echt reden tot angst bij dit alles? Zal de waarheid zoals die er in Jezus is schade lijden door deze aanvallen? Geliefden, ik geloof dat zij er niet onder geleden heeft en ook geen nadeel zal oplopen, maar integendeel juist daardoor des te meer zal triomferen. Ik kan diegenen niet verontschuldigen die deze aanvallen op het Woord van God uitvoeren – ze zullen zich tegenover hun eigen Meester moeten verantwoorden. Bovendien kan ik ook geen woord ter verdediging aanvoeren van bepaalde bevestigde dienaren van Christus die hun roeping slechts uitoefenen door datgene te ondermijnen wat ze geroepen zijn te verdedigen. Hoe het ook zij, wie de middelen dan ook zijn, of ze nu belijdende mannen Gods zijn of openlijke dienaren van de duivel, ik geloof niet dat geruchtmakende beroeringen tot de verwoesting van een enkele waarheid kunnen leiden. Ze brengen echter wel datgene naar voren wat waar is en scheiden dit op deze manier van de onwaarheid.

			Ten tijde van de Reformatie weerklonk de rechtvaardiging door het geloof van de kansels, en weinig anders, totdat er allerlei dwaalleringen de kop opstaken. De aandacht werd gericht op andere waarheden, net zo noodzakelijk tot stichting, zodat een volmaakter evangelie werd gepropageerd. In onze tijd lijkt het touwtrekken zich te richten op de leer van de komende straf, waarvan ik geloof dat zij net zo zeker is als het bestaan van God en de geïnspireerdheid van de Heilige Schrift. De strijd ertegen zal die waarheid alleen maar duidelijker naar voren brengen en ervoor zorgen dat de dienaren Gods haar met grotere kracht verkondigen. Daardoor zullen zondaren door Gods genade opgeschrikt worden en uitgedreven tot het kruis van Christus om daar vertroosting te ontvangen. Weest echter niet bevreesd, geliefden. De waarheid zal het dorsen doorstaan en slechts het kaf waardoor ze omgeven wordt kwijtraken. Wees niet bezorgd om de waarheid vanwege de bekwaamheid en het opleidingsniveau van de tegenstanders. De meest verstandige man op aarde is een dwaas als hij tegen de waarheid in Jezus strijdt en u zult tegen hem opgewassen zijn als hij partij voor het verkeerde kiest. Hecht geen geloof aan ongelovigheid wegens een grote mate van kennis en geleerdheid. Het is slechts dwaasheid onder het masker van filosofie, metafysica en duur taalgebruik. Als ik niet kan verdedigen wat ik geloof, dan ben ik bang dat ik er zelf aan zal gaan twijfelen. En daarom zal ik het, indien mogelijk, mij eigen proberen te maken – in mijn eigen belang. En als ik door het te bestuderen niet kom tot een antwoord dat mijn tegenstander overtuigt maar wel mijn eigen geweten, dan zal ik daardoor een beter en weerbaarder christen worden. Op deze wijze zal het kwade ten goede keren. Laat ze maar schudden! Laat ze maar ziften! Geen enkele tarwekorrel zal ter aarde vallen!

			Ik was van de week bij een kerk die vroeger een flink eind landinwaarts stond maar zich nu vlakbij de kust bevindt. Bijna elk jaar valt een grote klomp van het aarden klif in zee en over een jaar of twee zal deze dorpskerk naar beneden vallen. Nu staat ze daar nog in alle rust en vrede maar op zekere dag zal ze helemaal door de zee verzwolgen worden, zo zeker als de elementen volgens bepaalde wetten werken. Het kwam mij voor dat dit bouwwerk als een type gezien kon worden van bepaalde kerkelijke lichamen die op het aarden klif van het staatsgilde of het bijgeloof staan. Het getij van de maatschappelijke verlichting en bovendien de vloed van Gods Geest komen dichterbij en hollen hun fundamenten uit totdat ten slotte het hele gebouw eraan gaat. Wat dan? Steekt u dan uw handen in de lucht, al roepend: “Gods kerk is verdwenen”? Houd op met die dwaze praat. Gods kerk is veilig genoeg. Kijk, daar staat de kerk van God op een stormachtige klip, waar de zee voortdurend op beukt en van alle kanten woedt. Toch is ze niet bang voor erosie, want ze is niet op een aarden klif maar op een steenrots gebouwd, en de golven van de hel zullen die niet overweldigen. Daarom, laat de aardse, staatsgezinde kerken maar varen! Verzwelg ze maar, o zee der tijd, verzwelg ze maar allemaal en laat geen spoor van ze achter! Maar de Kerk van de levende God zal des te heerlijker standhouden vanwege de verwoesting die haar tegenpartijders heeft overvallen en hun menselijke oorsprong heeft blootgelegd.

			Ik hoef hier echter niet over uit te weiden want als u terugblikt in de geschiedenis, weet u allen dat het zo is. U kunt er gerust op zijn dat wat honderd jaar geleden waar was, nu nog steeds waar is en dat des te meer verzet er tegen het evangelie komt, des te meer het evangelie zal overwinnen. Laten we daarom niet bevreesd zijn maar ons vol vertrouwen in onze God verblijden.

			Het ware van de uitwendige belijdenis is onwankelbaar ondanks het wankelen der tijden

			Er zijn momenten waarop de belijdende kerk afschuwelijke beproevingen ondergaat. Ze leed in vroeger tijden onder het gericht van de vervolging. Edicten en bevelschriften werden uitgevaardigd die alle samenkomsten in de Naam van Jezus verboden. Degenen die trouw waren aan de leer van het kruis konden wrede straffen tegemoet zien. De stormwinden huilden ontzettend, maar het resultaat was dat de kerk, die door schijnheiligheid was overwoekerd, prompt van huichelaars werd bevrijd en alleen diegenen bleven over wier geloof de vuurproef kon doorstaan. Zo werd de kerk door de vervolging gezuiverd. Eigenlijk had ze haar vervolgers wel mogen bedanken dat die haar aan dat gezegende gebeuren hadden onderworpen. 

			Tegenwoordig zijn we niet meer zo zeer onderworpen aan deze toetssteen, maar toch is de haat van de wereld er niet minder om geworden. Zij vleit de christenen nu echter. Ze nodigt ze uit om in haar vreugde te delen en smeekt ze om niet langer zo stug en streng te zijn. Met mooie praatjes biedt ze hun kostbare beloningen aan als zij zich maar een beetje aanpassen en niet al te rein en oprecht zijn. Hoe moeten we dit zien? Hebben we hier niet te maken met hetzelfde zuiverende proces? Laten diegenen die de wereld liefhebben er maar heengaan, net als degenen die de genoegens van de wereld waarderen. Als ik een heg helemaal rond deze kerk zou kunnen zetten zodat niemand van u in de verleiding gebracht werd naar het theater te gaan of zich in lichtzinnig gezelschap te begeven, als ik hier een muur omheen zou kunnen bouwen zodat niemand van u ooit in de verleiding gebracht werd om naar een ballentent of de schouwburg te gaan, dan zou ik het nog niet durven. Want wat zou dat voor zin hebben? U zou deze dingen alleen maar nalaten omdat u er niet bij zou kunnen. De hang naar zulke ijdelheden, als die in uw hart zit, zou echter onbehandeld blijven. Als de schijnheiligen onder u nooit eens op de proef gesteld werden, zouden ze niet zo gemakkelijk aan hun huichelarij ontdekt worden. Dan zouden ook de oprechten onder u nooit sterk in hun geloof worden maar babychristenen blijven – verzorgd en aangekleed door anderen maar helemaal niet in staat zelf te lopen. De verlokkingen van de wereld zijn niet minder dan weer een ander voorbeeld van de wan die Christus in Zijn hand houdt en waarmee Hij de grote zichtbare hoop zuivert die daar op de dorsvloer van Zijn kerk ligt. Als sommigen van u in verleiding vallen – en hoewel we dan alleen om u kunnen wenen –, dan weten we toch niets meer dan dat uw uitwendige bezwijken voor de verleiding wellicht slechts de verdorvenheid en goddeloosheid van uw hart heeft blootgelegd. Daarom kunnen we u maar beter kwijt zijn. We hopen dan dat na verloop van tijd uw ogen opengaan voor die hoeveelheid verborgen kwaad die u anders nooit zou hebben ontdekt.

			Op bepaalde momenten zijn onze kerken ontsierd door tweedracht. Gode zij dank dat we dat hier niet meegemaakt hebben, maar als het zou komen, ben ik er nog niet zo zeker van of dat alleen maar een spijtige zaak zou moeten zijn. Er is partijvorming en onenigheid, en dat is allemaal zonde, maar als er aan de kerk geschud wordt, dan zullen degenen bewogen worden die bewogen kunnen worden en zij zullen daarop wegglijden, een paar hierheen, anderen daarheen. Maar degenen die onbewegelijk zijn zullen hun integriteit in stand houden en het geloof verdedigen dat eenmaal aan de heiligen is toevertrouwd.

			Het kan ook gebeuren dat de groten in zonde vallen. Mensen die een vooraanstaande positie in de kerk bekleden, kunnen schipbreuk lijden en als dat gebeurt, dan wordt de gehele gemeenschap en ieder lid in het bijzonder daardoor getroffen. Toch kan zo’n verlies zelfs winst opleveren want zo worden degenen ontmaskerd wier geloof misschien rustte op menselijke wijsheid, die afhankelijk waren van menselijk aanzien en geen heiligheid pur sang nagestreefd hebben. Terwijl anderen die misschien alleen naar de kerk gingen vanwege hun vrienden en niet uit principe wellicht zo tot groot zelfonderzoek gebracht worden. Ik ben verdrietig om alle tekorten die ik waarneem, maar niet alsof ik geen hoop had, want slechts diegenen worden bewogen die bewogen kunnen worden. Maar degenen die in Christus geworteld en gevestigd zijn en waarlijk zijn zoals ze zich voorgeven, zullen tot het einde toe standhouden. Die oude eik in het bos is een van de meest indrukwekkende werken van God. Kijk eens hoe die juist nu zijn volle bladerkroon krijgt, zijn groene onderscheiding met ere draagt. Het is echt een zeldzaam plaatje om te zien. Maar wat zijn dat voor droge stukken hout waarmee de grond bezaaid ligt? En wat zijn dat voor grote takken die maar in de schaduw liggen te verrotten? Dat hoeven we niet te vragen, want we weten allemaal dat die tijdens de winterstormen van de boom afgevallen zijn. Moeten we dan nu verdrietig zijn ter wille van de boom omdat die verrotte takken eraf gebroken zijn? We kunnen een treurzang aanheffen om die afgebroken takken, maar de boom zelf is nog nooit zo gezond geweest en heeft er nog nooit zo volmaakt uitgezien als toen die verrotte takken eraf vielen. Toen de orkaan door het bos huilde, trilde de oude boom in de harde wind en hij treurde toen hij het kraken van zijn takken hoorde. Maar hij is er blij om want de gave, gezonde takken vol met sap en leven zijn er nog allemaal. Slechts de verdroogde takken belasten de stam niet langer.

			Om deze zaak in een paar woorden samen te vatten: ik denk niet dat we uiteindelijk hoeven te treuren over stormachtige tijden voor de kerk. Stilte is veel gevaarlijker. Het besmettelijke miasma daalt neer en verontreinigt het dal totdat de hele atmosfeer dodelijk wordt, zelfs voor een toevallige reiziger. De stormduivel, zoals men hem wel noemt, springt echter van de bergen de zonnige vlakten van het dal in. Met ontzettende kracht smijt hij huizen omver en hij rukt bomen met wortel en al uit de grond. Intussen wordt alles echter ruimschoots goedgemaakt door de doeltreffende zuivering die de atmosfeer ondergaat. De mensen kunnen vrijer ademhalen en de lucht is veel helderder nu de zwaarheid van de dodelijke nevel weg is en de giftige dampen niet langer boven de rivieroever en het dal hangen.

			Onze eigen persoonlijke ondervinding

			Geliefden, dit beginsel, dat voor de buitenkant opgaat, geldt ook voor de binnenkant. Voor iedere oprechte christen zal er een tijd van innerlijke beroering, beproeving en opschudding komen. We hebben persoonlijk ervaren dat er heel wat bij ons niet echt is. We denken dat we heel wat weten, maar het is niet veel meer dan opschepperige onwetendheid. Hoe vaak hebben we ons niet ingebeeld dat we erg nederig werden, terwijl we nog nooit zo trots geweest waren! We dachten dat we al onze hardnekkige zonden gingen overwinnen, maar precies op dat moment lachte satan ons uit omdat we een slapende zonde voor een dode hielden. We worden gestreeld door de gedachte dat we rijk en verrijkt geworden zijn, terwijl alles dat we door de voordeur naar binnen brachten ons via de achterdeur weer ontstolen werd, en meer nog. We hebben ons geestelijk geld in een zak gestopt die vol met gaten zit. We hebben vergaard wat geen brood is en onze arbeid uitgewogen voor wat niet verzadigen kan. De zielenstrijd komt en we zijn verontrust want in onze valse vrede willen we niet verontrust worden. Maar wat hebben we zo’n verontrusting hard nodig! Ik weet dat er onder u zijn die niet verlangen naar zielendoorvorsende preken. Als ik er een geef die werkt als het vuur van de smelter, dan kunt u die nauwelijks verdragen. U wilt de zachte kussens van de beloften onder uw hoofd en een smakelijke maaltijd naast het bed. Maar onderzoekende preken wilt u maar weinig horen. Deze momenten van zelfonderzoek zijn echter net zo noodzakelijk als momenten van voeding en vertroosting. En als ze uw binnenste ingaan, komen ze vol met zegeningen en moeten met dankbaarheid en dankzegging aanvaard worden.

			Geliefden, laat ik een paar manieren van zielenberoering noemen. Tegenspoed is er één van. Iemand dacht dat hij alles aan God had toevertrouwd, maar toen kwam de dood en nam zijn kind weg. Hoe zat het toen met zijn overgave? Misschien doorstond die de beproeving, maar zie, de Heere neemt er nog één weg. Hoe zit het nu? Kunt u het ook een tweede keer aan? De derde pijl trof echter een andere geliefde. Kunt u in dit alles nog steeds Zijn hand herkennen? Bent u nog steeds bereid tot overgave? U zegt: “Ja”. Moge dat zo blijken als de beproeving komt. U zei onlangs: “Ik denk niet dat ik wereldsgezind ben. Ik hoop dat ik de dingen zoek die boven zijn, niet die op de aarde zijn.” Wat hebt u de laatste twee of drie koortsachtige dagen gedacht? U zong misschien wat we vanmorgen hier ook gezongen hebben:

			Dies zal geen vrees ons doen bezwijken,
schoon d’ aard’ uit hare plaats mocht wijken;
schoon ’t hoogst gebergt’, uit zijne steê,
verzet wierd in het hart der zee.

			Hoe stond het met uw geloof op vrijdag toen de bank zijn betalingen staakte? Hebt u de held uitgehangen of juist de dwaas? Was uw ark zeewaardig toen de grote wateren losgelaten werden of bleek die juist een lekkend gevaarte? Ik ben bang dat we meer overgave in naam kennen dan echt en veel meer vertrouwen hebben in onze fantasie dan in de realiteit. U denkt misschien dat u God echt liefhebt uit geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht, en dat er niets kan gebeuren dat ervoor zorgt dat u negatief van Hem gaat denken. Maar zal een harde klap van de roede u niet een andere toon doen aanslaan? Kust u de roede of begint u als een opstandig kind te trappen? Kunt u met Job zeggen: “Ziet, zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen? De HEERE heeft gegeven, en de HEERE heeft genomen; de Naam des HEEREN zij geloofd!”? Tegenspoed, verlies, kruis, ziekten en sterfgevallen zijn heel harde beproevingen, maar als we die toch vol vertrouwen mogen dragen en tegelijk God voor alles loven en prijzen, blijken we genadige kenmerken te bezitten die niet bewogen kunnen worden en daarom zullen standhouden.

			Wat een beroering brengt de verleiding teweeg in ons leven! We hebben het daar vorige week zondagmorgen over gehad. Hoe vaak is dat niet het lot van Gods volk! De verleidingen vliegen op ons af op een manier die we niet voor mogelijk houden. We worden verleid om God te verloochenen, niet in de Godheid van Christus te geloven, aan de waarheid van de Schrift te twijfelen, arrogant te worden, tot elke vorm van zonde in staat. En er zijn momenten waarop de verleidingen elkaar zo snel opvolgen dat we niet weten waarheen we ons moeten keren of wenden. We gebruiken het grote schild van het geloof zo goed we kunnen, maar het lijkt wel alsof het ons niet veel helpt om de ontelbare pijlen af te weren. Ach, wat moeten we dan doen? Welnu, dan zullen we erachter komen of onze genade uit God is of uit de mens. Dan zullen we merken of we het geloof van de uitverkorenen Gods hebben of niet. Het geloof van Gods uitverkoren volk mag “Invicta” op zijn wapenschild zetten: het is ongeslagen en onverslaanbaar. Het geloof echter dat voortkomt uit puur menselijk redeneren zal binnen korte tijd als een kartonnen helm of een houten zwaard bezwijken. O, prikkelende verleidingen! Ik vind u vreselijk, maar toch dank ik God ter wille van u, want de beproeving van mijn geloof, dat kostbaarder is dan goud dat vergaat, hoewel het door het vuur beproefd wordt, zal strekken tot Gods eer en tot mijn vertroosting.

			Er komt een tijd van ontsteltenis die geen van ons zal kunnen ontlopen. Zelfs al zouden we zonder tegenspoed en zonder verleidingen leven, wat volgens mij onmogelijk is, dan nog zouden we het Beloofde Land toch niet binnen kunnen gaan zonder de doodsrivier te passeren, tenzij de Heere voor die tijd wederkomt. Wat een zwaar moment zal het doodsuur zijn! Geliefden, er zijn kerkmensen die er niet tegen kunnen als er argwaan bestaat betreffende de oprechtheid en levenskracht van hun vroomheid. Ze zeggen dan: “Waarom wil die dominee dat ik mezelf onderzoek of ik wel behouden ben of niet? Is het niet beter voor mij om te geloven dat ik behouden ben en zo tot aan mijn dood vrolijk verder te leven?” Geliefden, moge deze tong aan mijn gehemelte blijven kleven voordat ik er willens en wetens aan meewerk dat ook maar één aanmatigend persoon onder u zich op zijn gemak voelt. Een waar geloof kan zelfonderzoek verdragen, ja, het vraagt er zelfs om. Een verkondiging die de hoorders voorhoudt: “U hoeft uzelf niet te beproeven, neem maar gewoon aan dat alles goed met u komt”, is een verkondiging die uit de bodemloze put komt. Het is het werk van de duivel en geen bediening die uit God is. Als mijn geloof niet tegen onderzoek van mensen kan, zal het het onderzoek van God nooit kunnen verdragen. Als ik, nu ik nog gezond ben, niet eens een uurtje rustig over de staat van mijn ziel kan nadenken, wat moet ik dan doen onder de vloedgolven van de Jordaan? Als ik zelfs nu al zo bang ben, hoe moet ik me dan wel niet voelen? Als ik nu bepaalde verzen niet onder ogen durf te zien maar liever vergeet dat ze in de Bijbel staan zodat ik me van binnen rustig voel, o, wat moet ik dan als die teksten zich aan mij gaan opdringen? Ze zullen geen genoegen nemen met mijn onverschilligheid, maar van mijn geweten eisen dat het de kracht ervan erkent.

			Mag ik u verzoeken, als u uw vertrouwen enkel en alleen op Christus stelt, om dat oprecht en uit geheel uw hart te doen? Maak geen fouten wat uw eeuwig zielenheil betreft, want fouten zijn hier fataal. Bouw op de steenrots en wees er vast op gebouwd. Wees niet bevreesd om bewogen te worden, want u zult weldra bewogen worden. Dat stille kamertje moet door u gehuurd worden en op dat bed moet u gestrekt liggen. U zult de waarschuwende stem van de dood opmaken uit de gedempte voetstappen van degenen die uw verscheiden verwachten en uit het zachte gefluister van de dokter als hij uw vrienden waarschuwt dat hij geen hoop meer heeft. U zult gedwongen worden in onbekende werelden te blikken. U zult het doffe gedreun van de diepe zee van de eeuwigheid horen. En als u dan bevangen zou worden door vrees, hoe donker zal dan uw afdaling in de vallei zijn! Maar geliefden, als u dan vol vertrouwen bent, met wat voor vreugde kunt u dan uw laatste uur tegemoet treden en met wat voor gejubel de eeuwige heerlijkheid ingaan! Hoe kunt u erop rekenen om dan vol vertrouwen te zijn als u nu het genot zoekt en u uw staat niet durft te onderzoeken? Kom op, voer vandaag maar een vriendschappelijk proces als het ware in het hemelse gerechthof tussen uw ziel en uw hoop, opdat er niet een noodlottig rechtsgeding tegen u gevoerd zou worden, een rechtsgeding aangespannen door het Goddelijk recht, dat in uw volledige faillissement zal resulteren, tot in eeuwigheid. God geve dat we er niet bang voor zijn bewogen te worden, want als we nu geen beroering kunnen verdragen, hoe moet het ons dan op de jongste dag vergaan?

			Wat is het gevolg van alle beroering waar we tot nu toe door heengegaan zijn? Ik denk dat er veel van ons weggenomen is wat ons niet tot nut diende. We konden vroeger harder opscheppen dan we nu durven. Ik moet wel belijden dat des te langer ik leef, des te meer ik mezelf een dwaas vind. Ik ben zwakker van mezelf, me meer bewust van de zonde en minder positief over mijn eigen kunnen dan ooit tevoren. Des te meer kracht ik van God ontvang, des te meer ik erachter kom hoe zwak ik in en uit mezelf ben. Ik dacht dat ik vroeger wel een paar dingen wist, maar behalve die dingen die God me geleerd heeft, besef ik nu dat ik niets weet. Ik neem aan dat we hoe verder we komen op de weg ten hemel, hoe meer we ontevreden met onszelf worden, omdat door onze dagelijkse beproevingen en problemen veel van die zeepbellen waarop we vroeger ons vertrouwen stelden, kapot klappen. Alle houten formelen moeten uit ons metselwerk verwijderd worden, want God bouwt Zijn gewelven zo dat ze zonder het ondersteunende geraamte zullen blijven staan. Alle klinken moeten onder ons schip vandaan geslagen worden, want het is niet de bedoeling dat het hoog en droog op de kade blijft staan; het moet neergelaten worden in een zee van eeuwige heerlijkheid. Het metaalschuim verteert, Gode zij dank, want dit verlies is het edele metaal tot winst. Onze uitwendige mens zal vergaan, maar de inwendige mens wordt dag aan dag vernieuwd. Ga maar door, Grote Beroerder van hemel en aarde, en laat mijn pretentie, mijn aanmatiging en mijn lege belijdenis maar van mij wankelen, want het onvervalste werk der genade zal daardoor bevorderd worden!

			Alles wat u bezit

			De bewegelijke dingen zullen verwijderd worden, maar de dingen die niet bewegelijk zijn zullen blijven. We bezitten tegenwoordig veel dingen die bewogen kunnen worden en het past een christen niet om daar te veel waarde aan te hechten. De armste onder ons heeft veel zegeningen van God ontvangen waarvoor hij vanmorgen dankbaar mag zijn, maar de rijkste onder ons heeft niets stoffelijks waarop hij kan vertrouwen. Iemands vrouw en kinderen zijn het zonnetje in huis. We hebben misschien een klein onderkomen dat erg eenvoudig is, maar het is ons thuis en we houden ervan. Sommigen van u zijn succesvolle en welvarende handelaars, anderen zijn middenstanders die een klein fortuin vergaard hebben. Wees hier dankbaar voor maar vergeet niet dat dit bewegelijke dingen zijn. De gezichtskleur van iemands vrouw kan verbleken, de stralende ogen van de kleintjes kunnen spoedig dof worden, het huis kan in de as gelegd worden, ons eigendom kan vleugels krijgen en wegvliegen. Er is niets bestendigs hier beneden. Alle dingen zijn vatbaar voor verandering. Niettemin hebben sommigen van u “dingen, die niet bewegelijk zijn”. En als ik u vanmorgen uitnodig om de lijst ervan eens door te nemen, zo dat als de bewegelijke dingen allemaal verwijderd zouden moeten worden, u echte vertroosting mag putten uit de dingen die niet bewegelijk zijn.

			In de eerste plaats mag u, wat u ook kwijtgeraakt mag zijn, tegenwoordige zaligheid ondervinden. Vanmorgen staat u aan de voet van het kruis, alleen vertrouwend op de verdienste van het kostbare bloed van Jezus. Geen hausse of instorten van de beurs kan tussen u en uw behoudenis in Hem komen. Niet het springen van de bank, niet de run op uw spaargeld kan dat beïnvloeden. Een zondaar behouden! Ik kan me het moment herinneren dat ik dacht: als ik heel mijn leven op water en brood moet leven en al mijn dagen in een kerker vastgebonden zou zitten, dan zou ik me daar opgewekt aan onderwerpen als ik daardoor mijn zonden kwijt zou raken. Als de zonden mijn geest zouden achtervolgen en belasten, dan zou ik een martelaarsdood hebben verkozen boven een leven onder de plak van een schuldig geweten. Welnu, al uw zonden zijn weggedaan. Er is er niet één overgebleven in Gods boek. Door Jezus’ bloed bent u rein en dat is een troost die u niet afgenomen kan worden.

			Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?

			Vervolgens bent u vandaag een kind van God. God is uw Vader. Geen verandering van omstandigheden kan u dat ooit ontnemen. Als u een van de edellieden van het Hogerhuis zou zijn, zou u gedegradeerd kunnen worden. Als u onder de rijken geteld zou worden, zou u uit hun gezelschap gestoten kunnen worden. Uw vader en moeder mogen u misschien verlaten, maar u kunt deze heuglijke zekerheid nooit kwijtraken dat u een erfgenaam van God bent, een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Verlies en armoede verdragen hebbend, totaal ontkleed, mag u zeggen: “Hij is toch mijn Vader. Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en naakt zal ik daarheen weerkeren. Ik zal echter tot mijn Vader gaan en in het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Daarom zal ik niet ontroerd worden.”

			U ontvangt deze dag nog een andere duurzame zegen, namelijk de liefde van Jezus Christus. Hij, Die God is en mens, heeft u lief met geheel de kracht van Zijn tedere natuur. Niets kan dat van u wegnemen. Als u naar het kruis kijkt, weet u dat Hij Die eraan stierf, voor u gestorven is en dat Hij Die in de hemel regeert, daar voor u regeert en voor u pleit. Geen rampen kunnen u dat ontnemen. Oostenrijk en Pruisen beginnen misschien een oorlog, als ze dat willen, en Italië of Frankrijk mengt zich misschien in het tumult. Er stroomt misschien bloed als water, de gevestigde orde wordt misschien door een revolutie aan het wankelen gebracht en een woeste bende rijdt misschien de wereld onder de voet. Toch brengen deze dingen de zekerheid dat Jezus u liefheeft niet aan het wankelen: “Mijn Liefste is mijn, en ik ben Zijn”. Er komt misschien een koeienziekte en schimmel doet het opgroeiende koren misschien verdorren, maar hoewel de vijgenboom misschien niet bloeit en men de kudde misschien uit de kooi afscheurt en de runderen uit de stallen, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen, want Jezus heeft mij  lief. Jezus is toch getrouw, Jezus is toch waarachtig.

			Geliefden, er is nog iets wat u moet weten, namelijk dit: dat wat u ook mag overkomen, u hebt Gods getrouwe belofte, die waar is, dat u alle dingen medewerken ten goede. Gelooft u dit? U hebt het juist nu nodig en laat me het daarom in uw herinnering terugroepen. Het is waar dat u niets positiefs in de tegenslagen zelf kunt ontdekken, maar toch werken ze mede ten goede. Soms wordt een dodelijk vergif gebruikt als tegengif tegen een ander vergif en de ergste beproevingen kunnen als tegengif werken tegen nog ergere. Het schip slingert heen en weer! Wat een golf was dat! Wat een water kreeg het vaartuig binnen! Het slingert heen en weer, de zeilen scheuren aan flarden. Hoor hoe de ra’s afbreken! De masten zullen overboord slaan. De broze boot zal schipbreuk lijden. Het gevaar dreigt dat ze zal vergaan. De rotsen doemen op en ze moet er wel tegen kapot slaan! Toch niet, passagier op het schip van de Voorzienigheid, dat zal niet gebeuren. Ziet u Wie er aan het roer staat en weet u niet dat Hij Die het schip bestuurt ook de winden voortjaagt en de golven kracht geeft? God is niet alleen de God van de boot maar ook van de stormachtige zee. Ga maar daarheen waar u tot rust kunt komen. Begeeft u naar het achterdeel van het schip dicht bij de stuurman en ga daar vredig slapen. Dat is het beste wat u kunt doen want het schip is veilig.

			Al staat de zee ook hoog en holen zweept de storm ons voort,
wij hebben ‘s Vaders Zoon aan boord,
en ‘t veilig strand voor oog.

			Nogmaals, al zou alles versmelten, toch hebt u “de stad, die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is”. Het is bekend dat buitenlandse prinsen in tijden dat er een revolutie dreigde soms al hun geld in Engelse staatsfondsen stopten, met de gedachte: “Wat er nu ook gebeurt, mijn voorspoed is veilig”. Welnu, het is iets gelukzaligs om al uw rijkdom in de hemelse fondsen te investeren. En laat de aarde dan maar naar de vernieling gaan, onze schat is veilig. Laat de wereld maar als een oude volgelopen schuit vergaan – het is eigenlijk een wonder dat ze nog zo lang blijft drijven. Laat haar maar gaan. Ik zit in de reddingsboot die nooit kan zinken en zal weldra op de kust zijn waar stormen niet kunnen waaien. O, om dan te rusten in de verzekerde hoop, de hoop die niet beschaamt, de hoop die nooit schaamrood zal worden, de hoop dat, als de dagen en de jaren voorbij zijn, we Jezus van aangezicht tot aangezicht zullen zien en voor eeuwig met Hem leven! Schep moed, geliefden, ons beste deel en onze rijkste erfenis blijft en kan niet bewogen worden. Verheugt u hierin en weest vandaag welgemoed.

			Er zijn echter ook mensen onder u die niets anders hebben dan bewegelijke dingen. En daarom zult u ook alles wat van u is verliezen. Ga maar weg om daarover te treuren. Of, nog beter, ga maar aan de voet van het kruis staan, waar u niet bewogen kan worden. Kijk omhoog naar het bloed van de Zaligmaker, dat stroomt voor u, en geloof in Hem. Dan kan niets u ooit nog aan het wankelen brengen.

			Wat degenen van ons betreft die onbewegelijke dingen bezitten, laten we vast staan en vol goede moed zijn. Wat er deze week ook staat te gebeuren, laten we dapper zijn. Laten we bewijzen dat we geen kleine kinderen zijn die door alles wat er in dit vluchtige tijdsgewricht gebeurt, terneergeslagen worden. Ons land is Immanuëlsland en onze hoop reikt hoger dan de lucht. Daarom zullen we, zo stil als de oceaan in de zomer, alles schipbreuk zien lijden en ons niettemin verheugen in de God van onze zaligheid.

			De Heere vervulle ons met Zijn vrede, om Jezus’ wil.

			Amen. 

			*Deze preek is genomen uit The Metropolitan Tabernacle Pulpit en is gehouden op zondagmorgen 13 mei 1866.
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